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Sáng ngày 2/2/2017, tại Hội trường Tỉnh 
ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức buổi 
chào cờ đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên 
đán 2017, đồng thời tổ chức gặp mặt ôn 
truyền thống kỷ niệm 87 năm Ngày thành 
lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 
3/2/2017).

Tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân 
Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy; đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh; cùng toàn thể lãnh đạo các Ban xây 
dựng Đảng, lãnh đạo hai Đảng ủy khối và 
đông đảo cán bộ, đảng viên, công nhân 
viên chức khối Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thay mặt 
Thường trực Tỉnh ủy ôn lại truyền thống vẻ 
vang của Đảng kể từ khi thành lập đến nay. 
Ngay từ khi ra đời (ngày 3 tháng 2 năm 

1930), Đảng ta đã tập hợp mọi lực lượng 
yêu nước, thống nhất trong hành động, đề 
ra các biện pháp đấu tranh cho từng giai 
đoạn cụ thể, nhằm tạo những bước chuẩn 
bị chờ thời cơ giành độc lập dân tộc. 

Hơn 40 năm sau giải phóng, Đảng ta 
tiếp tục lãnh đạo nhân dân xây dựng đất 
nước, đạt được nhiều thành tựu to lớn, từ 
đó đưa đất nước ta lên tầm cao mới, với 
thế và lực mới, chủ động, tích cực hội nhập 
sâu rộng với thế giới, có quan hệ với 187 
nước, trong đó có 11 nước là đối tác chiến 
lược toàn diện. Việt Nam tham gia có chất 
lượng các tổ chức trên khu vực và thế giới. 
Nhân dân ta từ chỗ thiếu lương thực, nay 
đã là nước xuất khẩu gạo đứng đầu thế 
giới, đời sống nhân dân ổn định, văn hóa 
xã hội được nâng cao.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư nhấn 

mạnh những công việc quan trọng trong 
năm 2017, trong đó tập trung vào thực hiện 
các nội dung trong Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 
cũng như đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí 
Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của 
Bộ Chính trị và Nghị quyết số 04-NQ/TW 
(khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ. 

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
đã gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể 
cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn mạnh 
khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành 
công trong cuộc sống. LƯU VĂN TUỆ

Tỉnh ủy tổ chức kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến ôn truyền thống 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lượng khách đổ về TP Đà Lạt những 
ngày Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 tăng 
vọt so với ngày thường kéo theo các dịch 
vụ khách sạn, ăn uống, giải trí phải hoạt 
động hết công suất. 

Theo ghi nhận của chúng tôi, bắt đầu 
từ 9 giờ sáng ngày 30/1 (mùng 3 Tết) đèo 
Prenn đã ùn ứ cục bộ. Trung bình thời gian 
xe đi lên đèo (dài 10km) phải mất từ 60 
tới 90 phút, trong khi bình thường chỉ mất 
khoảng 15 phút. Nhiều người dân đổ sang 
chạy đèo Mimosa song song đèo Prenn 
khiến tuyến đường này cũng bị ùn ứ nhẹ. 
Trong khu vực trung tâm thành phố, các 
tuyến đường chính cũng thường xuyên bị 
kẹt xe, di chuyển rất chậm. Năm nay, chủ 
yếu lượng khách đến Đà Lạt là những gia 
đình, người dân lao động tại các tỉnh miền 
Tây và lân cận Lâm Đồng tranh thủ những 
ngày nghỉ tết còn lại đi “du xuân” bằng 
xe đoàn và loại xe gia đình từ 4 đến 7 chỗ 
ngồi. Tới ngày 2/2, người dân đã bắt đầu 
rời Đà Lạt khá nhiều làm các tuyến đường 
tại trung tâm thành phố đã dần thông 
thoáng trở lại.

Sở VH - TT&DL tỉnh Lâm Đồng cho 
biết, trong những ngày qua tình hình an 
ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm tại 
các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú được 
đảm bảo tốt. Cơ quan chức năng chưa ghi 
nhận sự cố nghiêm trọng nào xảy ra cho 
du khách trong dịp Tết Nguyên đán. Trung 
bình giá cả các dịch vụ ăn uống, lưu trú dịp 
Tết tăng từ 50% - 75% so với ngày thường. 
Theo thống kê chưa chính thức, lượng du 
khách khắp nơi đổ về TP Đà Lạt “du xuân” 
trong kỳ nghỉ Tết từ ngày 26/1 - 1/2/2017 
(ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) qua 
lưu trú đạt gần 110.000 lượt. Trong đó, 

Du khách nườm nượp đổ về Đà Lạt “du xuân”

lượng khách tới tham quan các địa điểm du 
lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt 265.000 lượt.

Tuy nhiên, do lượng khách tăng đột biến 
nên hệ thống cơ sở lưu trú của thành phố đã 
rơi vào tình trạng quá tải. Các khách sạn, 
nhà nghỉ ở khu vực trung tâm đã được đăng 
ký kín phòng trong các ngày từ mùng 3 đến 
mùng 5 Tết. Giá phòng nghỉ các cơ sở lưu 
trú, khách sạn tăng từ 50 tới 100%. Thậm 
chí không ít khách sạn tăng giá tới 250% so 
ngày thường. Trong đó, du khách có phòng 
nghỉ đều đi theo tour đặt cọc trước đó từ 1 
tới 2 tháng. Riêng lượng khách không thể 
đặt được phòng do không có kế hoạch từ 
trước đành chấp nhận quay trở lại thị trấn 
Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng, cách TP Đà 
Lạt 30 km) tìm phòng hoặc ngủ trong ô tô 
hay lều, võng mang sẵn. 

Về hoạt động vui chơi phục vụ du khách, 

nhiều điểm du lịch nổi tiếng như: khu vực 
Vườn hoa Đà Lạt, Khu du lịch Thung lũng 
Tình Yêu, thác Đatanla, Đường Hầm Đất 
Sét, Khu du lịch Langbiang… năm nay lượt 
người tham quan tăng mạnh so với mọi 
năm. Trong đó, các mô hình dịch vụ rau 
hoa công nghệ cao đặc thù của Đà Lạt được 
du khách khắp nơi đặc biệt quan tâm. Hầu 
hết người dân thích thú được tự mình lựa 
chọn hái những trái dâu tây, cà chua, dưa 
leo về dùng thay vì ra các chợ và cửa hàng 
để mua. Theo ghi nhận, khá nhiều vườn dâu 
tây, rau củ quả trồng trên giá thể tại các nhà 
vườn trên đường Mai Anh Đào, Thánh Mẫu 
(P.7), Hồ Xuân Hương (P.9), làng hoa Vạn 
Thành… rơi vào tình trạng “cháy hàng”, 
không đủ phục vụ nhu cầu người dân 
thưởng ngoạn, mua về trong dịp Tết.

C.THÀNH

Vòng xoay bờ hồ Xuân Hương mùng 5 Tết rất đông xe lưu thông so với ngày thường. 

Bế mạc Hội Báo Xuân 
Đinh Dậu - 2017

Hội Báo Xuân Đinh Dậu 2017 với chủ 
đề “Mừng Đảng quang vinh - Mừng đất 

nước đổi mới - Mừng Xuân Đinh Dậu 
2017” do Hội Nhà báo, Sở Văn hóa - Thể 

thao - Du lịch và Sở Thông tin - Truyền 
thông tỉnh Lâm Đồng tổ chức đã bế mạc 
sáng ngày 2/2/2017 (mùng 6 tết) tại Đà 

Lạt sau 10 ngày mở cửa phục vụ bạn đọc.
Ban Tổ chức cho biết, Hội Báo Xuân 

Đinh Dậu có 20 cơ quan báo chí trung 
ương, địa phương và các sở, ngành tham 

gia. Hội Báo Xuân trưng bày 21 pa-nô, 
thiết bị nghe nhìn, 339 ấn phẩm với hơn 

1.100 tờ/cuốn báo, tạp chí các loại, thu 
hút gần 1.000 lượt người đến xem và đọc 

báo với gần 2.500 lượt báo chí phục vụ. 
Câu lạc bộ Thư pháp Nguyên Luân viết 
tặng chữ đầu xuân cho hơn 160 bạn đọc 

và du khách. 
Sở Thông tin - Truyền thông đã tặng 
giấy khen cho 5 đơn vị có pa-nô, ấn 

phẩm xuất sắc trưng bày tại Hội Báo 
Xuân (Báo Nhân Dân - Văn phòng Đại 

diện tại Lâm Đồng, Báo Quân đội Nhân 
dân - Văn phòng Đại diện tại Lâm Đồng, 
Tạp chí Nghiên cứu Chiến thuật - Chiến 

dịch (Học viện Lục quân), Đặc san Đà 
Lạt Info (Trung tâm Xúc tiến ĐT-TM-DL 

Lâm Đồng) và Chi nhánh Truyền hình cáp 
HTVC Lâm Đồng).

Hội Báo Xuân là ngày hội của giới báo 
chí nhằm giới thiệu với đông đảo bạn đọc 

và du khách về bức tranh phát triển kinh 
tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 
đồng thời tôn vinh thành quả lao động 

của lực lượng báo chí địa phương và cả 
nước sau một năm lao động, cống hiến. 

Hội Báo Xuân còn là nơi gặp gỡ, trao đổi 
nhằm tạo không khí thi đua giữa các nhà 
báo, các cơ quan báo chí, góp phần nâng 

cao bản lĩnh, trình độ chính trị, nghiệp 
vụ, đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo. 

Đây cũng là dịp đưa báo chí đến gần với 
công chúng để báo chí luôn là người bạn 

tin cậy của mọi người, mọi nhà.
THANH HÙNG

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 
TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO

Đồng chí HOÀNG THANH LONG - 
Bí danh: Lê Thanh - sinh ngày: 4/8/1930.  
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, 
Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng,  nguyên Phó 
Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp - Ủy ban kế 
hoạch Nhà nước; nguyên Chủ nhiệm Ủy 
ban Kế hoạch tỉnh Lâm Đồng; nguyên 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên 
Phó Chủ tịch Thường trực; Quyền Chủ 
tịch UBND tỉnh Lâm Đồng…

Đã từ trần lúc 10 giờ 45 phút; ngày 2 
tháng 2 năm 2017 (nhằm ngày 6 tháng 
giêng năm Đinh Dậu)

Hưởng thọ: 88 tuổi.
Lễ nhập liệm: lúc 19 giờ 00 phút, ngày 

2 tháng 2 năm 2017 (nhằm ngày 6 tháng 
giêng năm Đinh Dậu).

Lễ truy điệu: lúc 6 giờ 30 phút, ngày 4 
tháng 2 năm 2017 (nhằm ngày 8 tháng 
giêng năm Đinh Dậu).

Di quan: lúc 7 giờ 30 phút, ngày 4 
tháng 2 năm 2017 (nhằm ngày 8 tháng 
giêng năm Đinh Dậu).

Tang lễ quàn tại nhà riêng: Số 11, 
Huỳnh Thúc Kháng, phường 4, TP Đà 
Lạt, Lâm Đồng.

An táng tại Nghĩa trang Cam Ly, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
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Th.S NGUYỄN ĐÌNH DŨNG

Năm nay, trong không 
khí cả nước vui Tết - 
đón Xuân Đinh Dậu, 
Đảng ta - dân tộc ta 

- nhân dân ta long trọng kỷ niệm 
87 năm Ngày thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 
3/2/2017), trong lòng mỗi chúng 
ta đều cảm thấy hân hoan mừng 
thắng lợi và lắng đọng nghĩ suy 
về một chiều sâu văn hóa, về con 
đường của Đảng quang vinh đang 
mang trong mình cả lương tri, trí 
tuệ và niềm tin của toàn dân tộc, 
bởi “Đảng đã cho ta lẽ sống niềm 
tin/ Đảng là ngôi sao sáng, sáng 
nhất trong muôn vì sao”. 

Ngược dòng lịch sử của 87 
năm về trước, lịch sử Việt Nam 
là lịch sử của đêm trường nô lệ. 
Dân tộc ta, nhân dân ta phải sống 
trong cảnh cơ hàn, chịu biết bao 
đau thương và tủi nhục của họa 
ngoại xâm:

“Thuở nô lệ dân ta mất nước
Cảnh cơ hàn trời đất tối tăm...”.
Hướng về tương lai, chúng ta 

không thể nào quên một buổi sáng 
mùa Xuân Canh Ngọ (3/2/1930), 
Đảng ta ra đời, đã mang trong mình 
một duyên phận, mà như nhà thơ 
Tố Hữu đã viết:

“Đảng ta sinh ở trên đời
Một hòn máu đỏ, nên người 

Việt Nam”.
Từ đây, cả dân tộc như được hồi 

sinh, đi theo ánh sáng của Đảng, 
tìm thấy con đường giải phóng 
dân tộc, xây dựng cuộc sống mới 

tự do. Cũng chính từ đây, nhờ sự 
dẫn dắt tài tình của nhà cách mạng 
Nguyễn Ái Quốc và đường lối 
sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, Đảng và dân càng thêm keo 
sơn, gắn bó thành khối thống nhất 
không gì lay chuyển nổi. Dưới ánh 
hào quang và màu cờ của Đảng, đã 
dẫn lối cho dân tộc Việt Nam vững 
bước tiến lên, bởi:

“Đảng ta Mác - Lênin vĩ đại
Lại hồi sinh, trả lại cho ta 
Trời cao đất rộng bao la
Bát cơm, tấm áo, hương hoa, 

hồn người”.
Nhờ có cương lĩnh và đường lối 

đúng đắn, chỉ mới 15 tuổi, Đảng 
đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên 
Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, lật 
đổ ách thống trị phong kiến - thực 
dân, thành lập nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945), nhà 
nước công nông đầu tiên ở Đông 
- Nam Á, thế giới biết đến Việt 
Nam với vị Chủ tịch Hồ Chí Minh 
sáng ngời chân lý. Bước sang tuổi 
25, nhờ bàn tay kỳ diệu của Đảng, 
của Bác, quân và dân ta lại lập nên 
chiến thắng Điện Biên Phủ rực 
rỡ tên vàng, chấn động khắp năm 
châu “Chín năm làm một Điện 
Biên/ nên vành hoa đỏ, nên thiên 
sử vàng”. Từ đây, miền Bắc hoàn 
toàn giải phóng, tiến lên xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Thế giới mừng 
vui khôn xiết, ngợi ca“Nước nhỏ 
đánh thắng đế quốc to”.

Các thế lực thù địch, rồi lại thù 
trong giặc ngoài, nào chúng có 
chịu khoanh tay để chúng ta bình 
yên xây dựng đất nước. Lại lần 

nữa cả miền Nam bão táp phong 
ba, lũ đế quốc bày ra lắm mưu 
nhiều kế để chia núi, ngăn sông... 
hòng phá hoại nền độc lập dân tộc 
và thống nhất nước nhà. Đế quốc 
Mỹ - tên sen đầm quốc tế, bất chấp 
Hiệp định Geneve, ngang nhiên 
xâm lược miền Nam Việt Nam, 
gây ra bao tội ác tày trời, làm cho 
nhân loại kinh hoàng. Chúng lập ra 
chính phủ tay sai Việt Nam Cộng 
hòa, lê máy chém đi khắp miền 
Nam để chặt đầu những người yêu 
nước, tìm mọi cách ly khai Cộng 
sản Bắc Việt. Rồi chúng rải nhiều 
bom đạn, chất độc hóa học trên 
khắp miền Nam, chém giết, cướp 
phá đồng bào ta không chút nương 
tay..., nhằm đưa đất nước ta trở lại 
“Thời kỳ đồ đá”, nhân dân ta trở lại 
kiếp ngựa trâu. Kiên định với con 
đường của chủ nghĩa Mác - Lênin, 
với mục tiêu “Độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội”, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh cùng với Đảng Lao động Việt 
Nam đã lãnh đạo nhân dân cả nước 
anh dũng đứng lên “Đánh cho Mỹ 
cút - đánh cho ngụy nhào”. Qua 
hơn 20 năm trời ròng rã “xẻ dọc 
Trường Sơn đi cứu nước”, Đảng đã 
đưa dân rộc ta về trọn với niềm vui 
trong mùa Xuân toàn thắng (1975), 
cả nước rợp bóng cờ sao, Bắc - 
Nam sum họp một nhà, tất cả cùng 
cất cao tiếng hát “Như có Bác Hồ 
trong ngày vui đại thắng...”.

Máu đỏ của biết bao liệt sĩ và 
đồng bào ta đã ngã xuống để làm 
cho lá cờ cách mạng Việt Nam 
càng thêm thắm đỏ. Nối bước chiến 
công và truyền thống của cha anh, 

Đảng đã lãnh đạo nhân dân bước 
vào thời kỳ đổi mới mới toàn diện 
với mục tiêu: “Dân giàu, nước 
mạnh, dân chủ, công bằng, văn 
minh”. Từ trên đống đổ nát, hoang 
tàn với không ít khó khăn, thử 
thách “Mặc quanh ta sóng gió/dù 
đâu đó chiều tà”, nhưng với lương 
tri - trí tuệ và niềm tin của người 
cộng sản, Đảng xác định ta vẫn là 
ta, một Việt Nam luôn đứng vững 
trên đôi chân của mình để xốc tới. 
Nhờ có Đảng tài tình, nhờ niềm tin 
và chân lý, sức mạnh Việt Nam lại 
vụt đứng lên sau một thời gian vấp 
ngã, với nhiều khó khăn, thử thách 
tưởng chừng không thể vượt qua 
trước những sai lầm, nóng vội, chủ 
quan duy ý chí của một thời bao 
cấp, rập khuôn cứng nhắc... Trải 
qua 30 năm lãnh đạo đổi mới đất 
nước, nhờ ánh sáng của Nghị quyết 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
VI (1986) đến Nghị quyết Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XII (2016), 
Đảng đã đưa đất nước ta, dân tộc 
ta từng bước thoát khỏi nghèo nàn, 
lạc hậu, vươn lên tầm cao mới, 
vững bước tiến vào thế kỷ XXI trên 
con đường CNH-HĐH, hội nhập 
sâu rộng với thế giới bên ngoài, 
kiên định với định hướng “Độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, và 
mục tiêu“Dân giàu, nước mạnh, 
dân chủ, công bằng, văn minh”, 
từng bước đưa Việt Nam trở thành 
nước công nghiệp hiện đại..., để 
xứng danh: 

“Đảng ta là đạo đức, là văn minh
Là thống nhất độc lập, là hòa 

bình ấm no

Công ơn Đảng thật là to”.
Với bấy nhiêu mốc vàng son 

chói lọi ấy, để có được ngày hôm 
nay - một Việt Nam ổn định, đổi 
mới và phát triển, một Việt Nam 
đang “Mở lòng ra đón những 
tương lai huy hoàng” đủ để chúng 
ta tự hào, vững tin vào truyền thống 
và sức mạnh của Đảng trong suốt 
87 năm qua, theo đúng như lời 
khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh:“Với tất cả tinh thần khiêm 
tốn của người cách mạng, chúng 
ta vẫn có quyền tự hào rằng: Đảng 
ta thật là vĩ đại! Lịch sử Đảng gắn 
liền với lịch sử dân tộc với bấy 
nhiêu năm đấu tranh anh dũng, vẻ 
vang quả là: Cả một pho lịch sử 
bằng vàng”.

Kỷ niệm ngày lịch sử trọng 
đại của dân tộc, trong không khí 
vui Tết - đón Xuân - mừng năm 
mới Đinh Dậu, năm thứ hai thực 
hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 
XII của Đảng, trong lòng mỗi 
chúng ta như có tiếng vang của 
hồn thiêng sông núi vọng về. Từ 
trong thẳm sâu của truyền thống 
cha ông, tinh hoa văn hóa của dân 
tộc, cùng với lương tri - trí tuệ và 
niềm tin chiến thắng của Đảng, 
như một ngọn đuốc dẫn đường 
đã trở thành niềm tin son sắt mà 
cả dân tộc gửi trao. Sức mạnh ấy, 
ý chí ấy đang thúc giục chúng ta 
vững tin bước tiếp trên con đường 
lớn mà Đảng và Bác Hồ đã lựa 
chọn với tất cả nỗ lực của ý Đảng 
và lòng dân, nhất định: “Tổ quốc 
ta sẽ mạnh giàu, đồng bào ta sẽ 
sung sướng”.
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Đảng và mùa xuân của dân tộc

THU DUNG

Thực tiễn những năm qua, 
công tác xây dựng Đảng đã 
đạt được nhiều kết quả quan 

trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu, phương thức lãnh đạo của 
Đảng từng bước được nâng lên. Đa 
số cán bộ, công chức, viên chức đều 
kiên định mục tiêu, lý tưởng của 
Đảng, hết lòng hết sức phụng sự 
Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Song, 
bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận 
không nhỏ cán bộ, công chức, viên 
chức suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống. Tình trạng quan 
liêu, tham nhũng, lãng phí, bè phái, 
chạy chức chạy quyền, độc đoán, 
vi phạm kỷ luật,... diễn ra ngày 
một phức tạp hơn. Sự suy thoái tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống 
tất yếu dẫn tới sự suy yếu tổ chức 
và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của Đảng. Chỉ khi nhận diện đúng 
nguồn gốc và những biểu hiện của 
suy thoái đạo đức, lối sống, suy 
thoái chính trị tư tưởng chúng ta 
mới có thể xác định nội dung, biện 
pháp phòng, chống hiệu quả.

Vì vậy, hơn lúc nào hết, để làm 
tốt công tác xây dựng và chỉnh đốn 
Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng 
trong sạch, vững mạnh thì việc thực 
hành chữ Liêm là hết sức cần thiết. 
Theo Bác, liêm được định nghĩa là 

trong sạch, không tham lam; người 
tham tiền của, tham địa vị, tham 
danh tiếng, tham ăn ngon, tham 
sống yên đều là bất liêm. Liêm phải 
đi đôi với kiệm. Vì xa xỉ mà sinh ra 
tham lam. Do bất liêm mà đi đến 
trộm cắp, dù công khai hay bí mật, 
trực tiếp hay gián tiếp, bất liêm 
tức là trộm cắp. Người cán bộ, cậy 
quyền thế mà đục khoét dân, ăn của 
đút, hoặc trộm của công làm của 
tư. Người buôn bán, mua 1 bán 10, 
hoặc mua gian bán lậu chợ đen chợ 
đỏ, tích trữ đầu cơ. Người có tiền, 
cho vay cắt cổ, bóp hầu bóp họng 
đồng bào. Người cày ruộng, không 
ra công đào mương mà lấy cắp 
nước ruộng của láng giềng. Người 
làm nghề (bất cứ nghề gì) nhân lúc 
khó khăn mà bắt chẹt đồng bào. 
Người cờ bạc, chỉ mong xoay của 
người làm của mình. Đều là tham 
lam, đều là BẤT LIÊM.

Dìm người giỏi, để giữ địa vị và 
danh tiếng của mình là đạo vị (đạo 
là trộm).

Gặp việc phải, mà sợ khó nhọc 
nguy hiểm, không dám làm, là 
tham vật úy lạo.

Gặp giặc mà rút ra, không dám 
đánh là tham sinh úy tử.

Đều làm trái với chữ LIÊM.
Do BẤT LIÊM mà đi đến tội ác 

trộm cắp. Công khai hay bí mật, 
trực tiếp hay gián tiếp, bất liêm tức 

là trộm cắp.
Để cho đồng bào và cả nước 

noi theo, Bác lấy mình làm gương 
trong việc thực hành chữ Liêm, cả 
cuộc đời sống thanh cao, không 
xâm phạm một đồng xu, hạt thóc 
của Nhà nước và của nhân dân. 
Người là tấm gương sáng chói cho 
mỗi chúng ta về thực hành liêm 
khiết. Đi thăm cơ sở, Người phê 
bình việc mổ trâu bò linh đình đón 
tiếp, mà ăn cơm nắm mang theo. 
Kháng chiến thành công, Người 
từ chối đề nghị của Trung ương 
dành Phủ toàn quyền Đông Dương 
trước đây làm Phủ Chủ tịch - nơi 
ở cho mình, mà chỉ đồng ý ở trong 
một ngôi nhà sàn khiêm tốn. Dự 
đại tiệc ở thủ đô nước Pháp nhưng 
Người vẫn nhớ dành quả táo cho 
em bé ăn xin nơi góc đường. Kêu 
gọi cả nước nhường cơm sẻ áo cho 
thương binh, gia đình liệt sỹ, Người 
xung phong gửi 1 áo lụa, 1 tháng 
lương, 1 bữa ăn của bản thân mình. 

Trong thư gửi Báo Vệ Quốc 
quân tháng 3/1947, Người nêu 12 
điều, trong đó có “Tuyệt đối không 
đem của công dùng vào việc tư, 
không động đến cái kim sợi chỉ của 
dân; khi đến đóng, lúc kéo đi, phải 
giữ gìn nhà, vườn của dân cho sạch 
sẽ; mua bán phải công bình, mượn 
cái gì phải trả tử tế, hỏng cái gì phải 
bồi thường” đó chính là thực hành 

liêm khiết. Suy nghĩ về lời dạy của 
Bác chúng ta càng thấy trân trọng 
và quý mến những phẩm chất tốt 
đẹp của Người. Trước khi về với 
thế giới người hiền, trong Di chúc 
để lại Người đã dặn rất rõ rằng: 
“Đảng ta là một Đảng cầm quyền. 
Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật 
sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, 
thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta 
thật trong sạch, phải xứng đáng là 
người lãnh đạo, là người đầy tớ thật 
trung thành của nhân dân”. 

Người đã chỉ ra rằng: “Để thực 
hiện chữ liêm, cần có tuyên truyền 
và kiểm soát, giáo dục và pháp 
luật, từ trên xuống, từ dưới lên 
trên”. Nghĩa là, cán bộ phải gương 
mẫu thực hành liêm khiết trong 
cuộc sống, trong thi hành công vụ. 
“Quan tham vì dân dại”, nếu dân 
hiểu biết, không chịu đút lót, thì 
quan dù không liêm cũng phải hóa 
ra liêm. Nhân dân phải biết kiểm 
soát cán bộ, giúp cán bộ thực hiện 
liêm. Pháp luật phải nghiêm khắc, 
thẳng tay trừng trị kẻ bất liêm, 
không phân biệt kẻ đó có chức 
tước, địa vị to hay nhỏ. Điều này 
cần thiết cho chúng ta xây dựng và 
chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững 
mạnh ngang tầm nhiệm vụ chính 
trị, xứng đáng là một Đảng cầm 
quyền, xứng đáng niềm tin cậy 

nhân dân dành cho Đảng.
Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, 

toàn quân ta đang ra sức thực hành 
chữ LIÊM. Từ Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp 
bách về xây dựng Đảng hiện nay” 
đến Nghị quyết Trung ương 4 khóa 
XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, những biểu hiện “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 
nội bộ” cho thấy Đảng ta với quyết 
tâm chính trị rất cao nhằm ngăn 
chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về 
đạo đức, lối sống của một bộ phận 
cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng 
Đảng trong sạch, vững mạnh. Về 
nhiệm vụ “Xây dựng Đảng trong 
sạch, vững mạnh, nâng cao năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
Đảng”, Đại hội XII của Đảng đã chỉ 
rõ: “Đổi mới công tác tuyên truyền, 
giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo 
đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. 
Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình 
trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi 
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa”. Tăng cường đấu tranh 
làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động 
“diễn biến hòa bình” của các thế lực 
thù địch; chủ động ngăn chặn, phản 
bác các thông tin, quan điểm xuyên 
tạc, sai trái, thù địch”.

Học chữ liêm của Bác để xây dựng Đảng
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Đồng chí Trần Quốc Doanh - Bí 
thư Đảng ủy xã Nam Ninh cho 
biết, việc chào cờ đầu tuần và sinh 

hoạt dưới cờ ở xã Nam Ninh được thực 
hiện nghiêm túc từ cấp xã đến các thôn. 
Đảng ủy xã cũng đã xác định, chào cờ đầu 
tuần là một nội dung sinh hoạt chính trị 
có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần 
nâng cao nhận thức, thái độ, trách nhiệm 
của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với Tổ 
quốc trong khi thực thi nhiệm vụ. Qua đây 
góp phần nhắc nhở, nâng cao ý thức trách 
nhiệm của cán bộ, đảng viên về tinh thần 
trách nhiệm tận tụy phục vụ nhân dân; 
thực hiện nghiêm chỉnh nếp sống văn hóa 
ở công sở, văn hóa giao tiếp của đội ngũ 
cán bộ, công chức, đồng thời nâng cao lý 
tưởng cách mạng, lòng tự hào dân tộc. Đặc 
biệt hơn nữa, tham gia chào cờ còn là dịp 
để cán bộ, đảng viên, công chức xã thấm 
nhuần hơn về tư tưởng tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh, vận dụng vào thực tiễn công 
tác. Thực hiện nghi thức này còn được 
xem là một trong những tiêu chí xét thi đua 
hàng tháng, cuối năm trong cán bộ công 
chức của xã. 

“Nội dung chính sinh hoạt dưới cờ 

Ghi nhận từ lễ chào cờ ở một xã vùng sâu
Xã Nam Ninh, huyện Cát Tiên là một xã vùng sâu vùng xa, người dân nơi đây chủ yếu gắn với ruộng vườn sản xuất nông 
nghiệp, đời sống còn nhiều khó khăn. Tuy tất bật với việc đồng áng nhưng mỗi sáng thứ hai của tuần đầu tháng, các cán bộ, 
đảng viên cũng như một số người dân trong các thôn lại hội tụ về nhà văn hóa thôn để tham gia lễ chào cờ, kể chuyện tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như nghe phổ biến một số nội dung chính sách mới, kế hoạch phát triển kinh tế địa phương 
và bàn bạc một số vấn đề quan trọng khác.

chúng tôi lồng ghép nhiều nội dung 
chuyên môn, sinh hoạt chính trị như: 
kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh; tổng kết, đánh giá hoạt động 
chuyên môn của cơ quan trong tuần; triển 
khai một số hoạt động trọng tâm trong 
tuần tiếp theo. Đối với việc sinh hoạt chào 

cờ tuần đầu tháng, bên cạnh các nội dung 
đã đề ra có thêm nội dung sinh hoạt phổ 
biến pháp luật do cán bộ công chức Tư 
pháp xã, triển khai phổ biến những văn 
bản pháp luật mới, bổ sung sửa đổi ban 
hành. Sau đó, đánh giá kết quả công tác 
đã thực hiện, thông báo công việc trong 

tháng, chỉ ra những điểm tồn tại của một 
số cán bộ và đề cập giải pháp khắc phục 
và triển khai phân công cụ thể nhiệm vụ 
trọng tâm trong tháng tiếp theo của xã…”, 
Bí thư Đảng ủy xã Nam Ninh Trần Quốc 
Doanh chia sẻ thêm.

Nếu như ở cấp xã cứ 7 giờ sáng thứ hai 
hàng tuần lễ chào cờ được cử hành thì ở cấp 
thôn, do đặc thù sản xuất nông nghiệp phải 
đi sớm về trưa nên cứ sáng thứ hai tuần đầu 
tháng, đúng 6 giờ, lễ chào cờ được tổ chức. 
Ông Trương Văn Truyền - Bí thư Chi bộ 
thôn Ninh Thượng cho biết: “Là một địa 
phương thuần túy sản xuất nông nghiệp do 
vậy các đồng chí đảng viên còn phải đi lao 
động sản xuất nên cứ vào sáng thứ 2 đầu 
tuần của tháng, đúng 6 giờ các đồng chí 
trong chi bộ thôn và một số người dân đã có 
mặt đông đủ, trang phục chỉnh tề dự lễ chào 
cờ tại nhà văn hóa của thôn. Sau lễ chào 
cờ, kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh, chúng tôi triển khai một số nội dung 
quan trọng như điểm lại tình hình phát triển 
kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn 
trong tháng qua, triển khai kế hoạch tháng 
tới. Đặc biệt là bàn về chương trình xây 
dựng nông thôn mới trên địa bàn”. 

Không chỉ thôn Ninh Thượng mà tất 
cả 7/7 thôn của xã Nam Ninh, huyện Cát 
Tiên đều tổ chức lễ chào cờ sáng thứ hai 
tuần đầu tháng. Theo đánh giá của Đảng 
ủy xã Nam Ninh, việc chào cờ ở các thôn 
được thực hiện nghiêm túc, nội dung sinh 
hoạt dưới cờ phong phú, đa dạng, sát với 
thực tế địa phương và được các cán bộ, 
đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Trang nghiêm lễ chào cờ ở xã vùng sâu. Ảnh: D. Nguyễn

NGUYỆT THU 

Cụ thể, trong năm 2016, MTTQ và 
các đoàn thể của tỉnh đã tập trung 
tuyên truyền các đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Mặt 
trận Tổ quốc đã tổ chức cho đông đảo nhân 
dân, đoàn viên, hội viên góp ý văn kiện Đại 
hội XII của Đảng; tuyên truyền, quán triệt 
đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Vận động, 
tuyên truyền các tầng lớp nhân dân tích cực 
tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 
2016 - 2021 đảm bảo dân chủ, đúng luật, an 
toàn, tiết kiệm và thành công. Mặt trận Tổ 
quốc đã chú trọng quan tâm, phát huy vai 
trò người tiêu biểu trong các dân tộc, tôn 
giáo, hướng dẫn giúp đỡ các tôn giáo phát 
huy phương châm sống “tốt đời - đẹp đạo”, 
tích cực tham gia các phong trào thi đua 
yêu nước, đảm bảo quốc phòng an ninh… 
qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết 
toàn dân, tăng cường đồng thuận xã hội, xây 
dựng mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với 
Đảng, chính quyền.

Để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, 
trước hết phải chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ các 
hộ nghèo, các đối tượng gia đình chính sách 
kịp thời. Chính vì vậy, công tác chăm lo tết 
cho hộ nghèo luôn được Ban Thường trực 
UBMTTQ tỉnh quán triệt, chỉ đạo thực hiện 
kịp thời. Đặc biệt, đã huy động sự tham gia 
của cả hệ thống chính trị, các nhà hảo tâm, 
doanh nghiệp và toàn xã hội cùng tham gia 
làm công tác an sinh xã hội. Chỉ tính riêng 
trong dịp Tết Bính Thân, MTTQ đã quyên 
góp được 22.900 suất quà, trị giá hơn 9 tỷ 
đồng để tặng quà tết bằng tiền, hiện vật là 

Xây dựng đồng thuận xã hội
Thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính 
trị năm 2016, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã không ngừng nỗ lực, đổi mới hoạt động, hướng đến xây 
dựng đồng thuận xã hội cao nhất.

gạo, dầu ăn, đường, muối, bánh mứt kẹo cho 
các hộ gia đình còn gặp khó khăn để đón tết 
an vui, ấm áp. Riêng Liên đoàn Lao động 
tỉnh với vai trò là tổ chức thành viên của 
Mặt trận cũng đã huy động và tặng quà tết 
cho 260 công nhân lao động nghèo, có hoàn 
cảnh khó khăn trị giá 190 triệu đồng, đây 
là nguồn quỹ đóng góp của lực lượng đoàn 
viên công đoàn, doanh nghiệp trong toàn 
tỉnh nhằm đưa nguồn quỹ đi vào hoạt động 
đúng mục đích và thật sự có ý nghĩa đối với 
các hoàn cảnh công nhân nghèo, nhất là khi 
dịp tết đến xuân về.

Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể chính 
trị cũng đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo 
trong chương trình giảm nghèo nhanh và 
bền vững, xây dựng mô hình khu dân cư 
vượt khó, hộ gia đình thoát nghèo, nhiều mô 
hình giúp nhau phát triển kinh tế, trao đổi 
kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ cây, con giống, 

thành lập các tổ tiết kiệm vay vốn, thành lập 
Câu lạc bộ sản xuất kinh doanh, xây dựng 
nhà “Nghĩa tình đồng đội”, “ Mái ấm tình 
thương”… giữa các hộ nông dân, phụ nữ, 
cựu chiến binh… từ đó, giúp người dân trong 
cộng đồng thôn, buôn, khu dân cư cùng nhau 
đoàn kết, vươn lên phát triển sản xuất, thoát 
nghèo, làm giàu chính đáng. 

Để nhân dân thật sự ấm lòng, yên tâm 
vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, 
nhất là vào những lúc gặp thiên tai, lũ lụt 
bất thường. UBMTTQ, các đoàn thể chính 
trị cũng đã kịp thời gặp gỡ, thăm hỏi, động 
viên, hỗ trợ tiền, lương thực để giúp bà con 
vượt qua khó khăn. Từ nguồn quỹ cứu trợ 
của tỉnh, năm 2016, MTTQ đã vận động 
được trên 4,6 tỷ đồng, triển khai cứu trợ, 
giúp đỡ kịp thời các gia đình, đơn vị, trường 
học khắc phục thiên tai lũ lụt, hỏa hoạn, 
hoặc gặp các sự cố bất thường gây ra. Riêng 

nguồn quỹ hỗ trợ 2 tỷ đồng của thành phố 
Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 
nhân dân Lâm Đồng gặp khó khăn, thiệt hại 
trong đợt hạn hán năm 2016. MTTQ tỉnh 
đã cùng đoàn công tác của thành phố Hồ 
Chí Minh tặng 120 suất quà, mỗi suất trị 
giá 1 triệu đồng cho các gia đình bị thiệt hại 
do hạn hán ở xã Đại Lào, Lộc Châu (thành 
phố Bảo Lộc) và xã Lộc Thành (huyện Bảo 
Lâm). 

Không chỉ giúp các hộ khó khăn trong 
tỉnh, mà MTTQ và các đoàn thể còn vận 
động đoàn viên, hội viên, nhân dân trên 
tinh thần “đoàn kết, tương thân, tương ái” 
tham gia ủng hộ đồng bào các tỉnh miền 
Trung không may bị thiệt hại lớn do bão lũ 
gây ra. MTTQ đã tham mưu Thương trực 
Tỉnh ủy trích 2 tỷ đồng từ nguồn “Quỹ cứu 
trợ tỉnh” kịp thời hỗ trợ, động viên, giúp 
đỡ bà con các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, 
Quảng Trị, Nghệ An sớm khắc phục phần 
nào khó khăn, thiệt hại nặng nề do lũ lụt 
gây ra.

Chính từ sự quan tâm, trách nhiệm của 
mỗi cán bộ Mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến 
cơ sở, nên nhiều phong trào thi đua yêu 
nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 
“Ngày vì người nghèo”,  phong trào bảo vệ 
môi trường chống biến đổi khí hậu, phong 
trào xây dựng khu dân cư xanh - sạch - 
đẹp đã nhận được sự đồng thuận, hưởng 
ứng tham gia tích cực của đông đảo các 
tầng lớp nhân dân. Nhất là huy động được 
nguồn đóng góp sức người, sức của rất lớn 
từ nhân dân các địa phương tham gia hiến 
đất làm đường, xây dựng các công trình 
dân sinh, bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ 
sinh, nâng cao ý thức giữ gìn an toàn vệ 
sinh thực phẩm… qua đó, đã thúc đẩy tinh 
thần yêu quê hương đất nước, xây dựng 
tỉnh Lâm Đồng ngày càng phát triển giàu 
mạnh hơn.

Các tổ chức tôn giáo, chức sắc đã tham gia tích cực vào việc xã hội hóa các lĩnh vực xã hội. Ảnh: N.Thu
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NGỌC NGÀ (thực hiện)

PV: Xin đồng chí cho biết 
tình hình thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4, khóa XI trong 
Đảng bộ Khối Các cơ quan 
tỉnh thời gian qua?

Đồng chí Vũ Kim Sinh: Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 4, 
khóa XI “Một số vấn đề cấp 
bách về xây dựng Đảng hiện 
nay” được toàn Đảng, toàn dân 
đặc biệt quan tâm. Nhận thức 
rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của 
Nghị quyết, Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối đã bám sát mục 
tiêu, phương châm và 4 nhóm 
giải pháp của Nghị quyết, chuẩn 
bị kỹ lưỡng về nội dung, quy 
trình kiểm điểm, tổ chức cho các 
tổ chức, cá nhân góp ý phê bình 
và tiến hành kiểm điểm tự phê 
bình và phê bình nghiêm túc, 
đúng nội dung, bảo đảm thời 
gian và quy trình theo hướng dẫn 
của Tỉnh ủy. Trong kiểm điểm đã 
phát huy dân chủ và trách nhiệm 
của tập thể, cá nhân, với quan 
điểm nhìn thẳng vào sự thật, trên 
tinh thần cầu thị, dân chủ, không 
hình thức, phô trương, không có 
biểu hiện lợi dụng kiểm điểm, 
phê bình để gây mất đoàn kết 
nội bộ. 

Đồng thời, Ban Thường vụ 
Đảng ủy đã ban hành kế hoạch, 
hướng dẫn quy trình và các văn 
bản chỉ đạo cấp ủy các tổ chức 
cơ sở đảng (TCCSĐ) tiến hành 
kiểm điểm, chỉ đạo, xử lý nhiều 
công việc quan trọng trong quá 
trình triển khai thực hiện Nghị 
quyết. Sau kiểm điểm, tập thể 
Ban Thường vụ Đảng ủy, cấp ủy 
các TCCSĐ và cá nhân các đồng 
chí cấp ủy viên đã xây dựng kế 
hoạch, lộ trình khắc phục sửa 
chữa khuyết điểm. 

Trong quá trình thực hiện Nghị 
quyết đã thường xuyên gắn với 
việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ 
Chính trị về học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh nên đạt được nhiều 
kết quả đáng ghi nhận. 

 Việc đấu tranh ngăn chặn, 
đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống 
của cán bộ, đảng viên, trước hết 
là cán bộ lãnh đạo, quản lý các 
cấp đã góp phần nâng cao năng 
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 
Đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy 
Khối và các TCCSĐ trực thuộc 
đã tập trung chấn chỉnh kỷ luật, 
kỷ cương, cải tiến lề lối làm 
việc, xác định rõ trách nhiệm của 
người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, 
đơn vị; xây dựng quy chế phối 
hợp, quy chế hoạt động bảo đảm 
tính thống nhất trong hành động 
giữa cấp ủy, thủ trưởng cơ quan 
và các đoàn thể. 

Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện tốt công tác 
kiểm tra, giám sát theo kế hoạch 
hàng năm đề ra. Chỉ đạo ủy 
ban kiểm tra các cấp đẩy mạnh 

Từ Nghị quyết TW 4 (khóa XI) đến Nghị quyết TW 4 (khóa XII)
Nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, phóng viên Báo Lâm Đồng đã phỏng vấn đồng chí Vũ Kim Sinh 
- TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và những định hướng triển khai thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. 

kiểm tra tổ chức Đảng, đảng 
viên có dấu hiệu vi phạm; kiểm 
tra việc thực hiện nhiệm vụ 
kiểm tra, thi hành kỷ luật, tình 
hình thu, nộp Đảng phí và việc 
quản lý sử dụng nguồn tài chính 
Đảng… Bên cạnh đó, hàng 
tháng Thường trực và lãnh đạo 
các ban của Đảng ủy làm việc 
với các TCCSĐ để kiểm tra, 
giám sát việc lãnh đạo thực hiện 
nhiệm vụ chính trị gắn với công 
tác xây dựng Đảng, thực hiện 
Chỉ thị 03 và Nghị quyết Trung 
ương 4, khóa XI.   

Trong 5 năm thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4, khóa XI, 
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
đã thi hành kỷ luật 3 TCCSĐ; 
Đảng ủy cơ sở đã thi hành kỷ 
luật 1 chi bộ trực thuộc; 46 đảng 
viên bị thi hành kỷ luật. Quyết 
định xóa tên khỏi danh sách 
đảng viên 8 trường hợp.

Có thể nói, trong quá trình 
triển khai thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4, Đảng ủy Khối và 
cấp ủy các TCCSĐ có nhiều đổi 
mới từ tư duy, phương thức lãnh 
đạo, chỉ đạo đến cách thức triển 
khai thực hiện. Nhờ vậy, năng 
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 
TCCSĐ, chất lượng đội ngũ cán 
bộ, đảng viên trong Khối Các cơ 
quan tỉnh từng bước được nâng 
lên. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, 
đảng viên Khối Các cơ quan tỉnh 
có bản lĩnh chính trị vững vàng, 
có trí tuệ, phẩm chất đạo đức 
cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ 
luật, thực sự tiền phong, gương 
mẫu, đủ năng lực hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao.

PV: Nhìn lại 5 năm thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4, khóa 
XI, còn những hạn chế, khuyết 
điểm gì cần khắc phục thưa 
đồng chí? 

Đồng chí Vũ Kim Sinh: Qua 
5 năm triển khai thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 - khóa XI, 
tình trạng suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống 

trong một bộ phận cán bộ, đảng 
viên Khối Các cơ quan tỉnh tuy 
chưa đến mức nghiêm trọng, 
không diễn biến theo chiều 
hướng phức tạp, nhưng những 
biểu hiện của sự suy thoái vẫn 
còn thể hiện ở tính Đảng, tính 
đấu tranh tự phê bình và phê 
bình chưa cao, nể nang, ngại 
va chạm, không dám nói thẳng, 
nói thật, nói nhiều làm ít, lười 
nghiên cứu, học tập lý luận, chỉ 
thị, nghị quyết của Đảng, cá 
biệt có nơi còn lợi dụng dân chủ 
trong xử lý kỷ luật Đảng làm 
cho nội bộ mất đoàn kết kéo 
dài. Còn nhiều TCCSĐ chậm 
xây dựng kế hoạch khắc phục, 
sửa chữa khuyết điểm. Những 
biện pháp, phương hướng khắc 
phục hạn chế, khuyết điểm của 
một số tập thể, cá nhân chưa 
thật cụ thể, chung chung, thiếu 
lộ trình khắc phục trước mắt 
hoặc lâu dài; nhiều đảng viên 
chậm xây dựng bản đăng ký giải 
pháp khắc phục khuyết điểm. 

Việc thực hiện một số nhiệm 
vụ trong các nhóm giải pháp 
theo Nghị quyết Trung ương 
4 chưa mang lại hiệu quả như 
mong muốn: tổ chức học tập, 
quán triệt các nghị quyết của 
Trung ương, các Nghị quyết 
chuyên đề của Đảng ủy Khối 
chưa bảo đảm về chất lượng, 
thời gian và số lượng đảng viên 
tham gia học tập; sau khi tổ 
chức học tập, quán triệt, nhiều 
TCCSĐ có xây dựng chương 
trình, kế hoạch nhưng chưa bảo 
đảm tiến độ, chưa sát hợp với 
tình hình thực tế cơ sở. 

Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, 
sinh hoạt chi bộ ở một số tổ chức 
cơ sở đảng còn thấp. Trong sinh 
hoạt chi bộ tính Đảng, tính giáo 
dục, tính chiến đấu, tự phê bình 
và phê bình ở một số tổ chức 
đảng còn yếu, lúng túng trong 
việc sinh hoạt chuyên đề. Sinh 
hoạt chi bộ chưa thực sự đổi mới 
về chất lượng, nội dung sinh 
hoạt nặng về chuyên môn, chưa 

dành thời gian cho công tác xây 
dựng Đảng. Công tác cán bộ có 
nơi thực hiện chưa đúng quy 
trình, quy hoạch, tiêu chuẩn về 
lý luận chính trị... Một số cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức 
trong Khối, kể cả cán bộ lãnh 
đạo thiếu tinh thần trách nhiệm 
trong thực thi công vụ nên chưa 
đáp ứng được tâm tư, nguyện 
vọng và niềm tin của đảng viên, 
CBCC cơ quan, đơn vị. 

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn 
tới việc còn tồn tại những hạn 
chế trên, trong đó phải kể đến 
việc thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 gắn với việc thực hiện 
Chỉ thị 03 chưa thực sự hiệu quả.

PV: Từ kết quả thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa XI), 
đồng chí có thể cho biết những 
kế hoạch của Đảng ủy Khối 
trong việc triển khai thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4, khóa 
XII trong toàn Đảng bộ, đặc biệt 
là việc gắn với Chỉ thị 05 của Bộ 
Chính trị? 

Đồng chí Vũ Kim Sinh: 
Ngày 30/10/2016, Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khóa 
XII) được ban hành về tăng 
cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, những biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ. 

Trước mắt, Đảng ủy triển khai 
thực hiện Kế hoạch học tập quán 
triệt Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa XII), triển khai học tập 
chuyên đề năm 2017 về học 
tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh giúp 
cho tổ chức đảng và đội ngũ cán 
bộ, đảng viên trong Khối Các 
cơ quan tỉnh nhận thức sâu sắc 
hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của 
công tác xây dựng Đảng; thấy rõ 
hơn tính cấp bách và sự cần thiết 
phải tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn 
Đảng, đặc biệt là việc tự đánh 

giá, nhìn nhận những biểu hiện 
suy thoái về tư tưởng, chính trị, 
đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa”. 

Đảng ủy cũng tiến hành xây 
dựng chương trình hành động 
và kế hoạch, lộ trình thực hiện 
từ năm 2017 - 2020, trong đó 
xác định rõ nội dung, biện pháp, 
cách thức tiến hành và có sự 
phân công trách nhiệm cụ thể 
cho từng tổ chức, cá nhân trong 
quá trình triển khai thực hiện. 
Xây dựng kế hoạch học tập các 
chuyên đề hàng năm, kế hoạch 
tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về 
thân thế, sự nghiệp cách mạng 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
hướng dẫn việc xây dựng và 
nhân rộng gương điển hình tiên 
tiến trong học tập và làm theo 
gương Bác.

Để gắn thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4, khóa XII với Chỉ 
thị 05, Đảng ủy sẽ ban hành 
“Quy chế nêu gương học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh của 
cán bộ, đảng viên, nhất là người 
đứng đầu cấp ủy và cơ quan, 
đơn vị trong Đảng bộ Khối Các 
cơ quan tỉnh” nhằm phát huy 
vai trò, trách nhiệm, tính tiền 
phong, gương mẫu của đội ngũ 
cán bộ chủ chốt, nhất là người 
đứng đầu. Đồng thời, xây dựng 
nội dung hướng dẫn cụ thể cho 
cán bộ, đảng viên việc cam kết 
không vi phạm 27 biểu hiện của 
sự suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh 
thần Nghị quyết Trung ương 4, 
khóa XII; định hướng nội dung 
đăng ký học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh một cách thiết thực, 
dễ định lượng kết quả thực hiện, 
phù hợp với từng đối tượng 
cán bộ, đảng viên như đăng ký 
hoàn thành vượt chỉ tiêu công 
tác chuyên môn; sửa chữa, loại 
bỏ những khuyết điểm, hạn chế, 
thói quen xấu của bản thân; hiến 
kế, tham mưu cho lãnh đạo về 
chủ trương, biện pháp, giải pháp 
trong thực hiện nhiệm vụ chính 
trị, nhiệm vụ chuyên môn… 
Đảng ủy sẽ ban hành mẫu sổ 
“Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ chí 
Minh” giúp cho cán bộ, đảng 
viên thuận tiện trong việc học 
tập các chuyên đề hàng năm và 
đăng ký nội dung thực hiện.

Với những biện pháp, cách 
thức cụ thể, sát với đặc điểm, 
tình hình thực tế của Đảng bộ 
Khối và sự quyết tâm chính trị 
cao của Ban Chấp hành Đảng 
bộ, Ban Thường vụ, Thường trực 
Đảng ủy và cấp ủy các TCCSĐ 
trong việc triển khai thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4, khóa 
XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính 
trị sẽ đưa Nghị quyết, Chỉ thị của 
Đảng sớm đi vào cuộc sống, góp 
phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong Đảng bộ Khối 
Các cơ quan tỉnh.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trao giấy khen cho các TCCS đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016. 
Ảnh: N.Ngà



6 THỨ SÁU 3 - 2 - 2017 TÂN NIÊN

Ghi chép:
THANH DƯƠNG HỒNG

Ý Đảng hợp lòng dân
Có vị trí là xã trung tâm của 

cụm xã gồm: Tiên Hoàng, Đồng 
Nai Thượng, Gia Viễn và Nam 
Ninh, nên ngoài chỉ đạo triển khai 
Chương trình quốc gia xây dựng 
NTM ở các xã trên địa bàn, Huyện 
ủy Cát Tiên đặc biệt quan tâm tập 
trung chỉ đạo quyết liệt việc xây 
dựng NTM đối với xã Gia Viễn 
làm “sức bật” trong việc thực hiện 
chương trình này.

Chương trình xây dựng NTM 
trên địa bàn xã Gia Viễn được 
“khởi động” từ năm 2010 với một 
quyết tâm rất cao của Đảng bộ, 
chính quyền và sự “vào cuộc” 
nhịp nhàng, trách nhiệm của cả 
hệ thống chính trị. Sau khi Đề án 
Chương trình xây dựng NTM của 
xã được UBND huyện Cát Tiên 
phê duyệt, Đảng ủy xã Gia Viễn 
đã ban hành Nghị quyết chuyên 
đề và UBND xã xây dựng, ban 
hành hàng loạt các đồ án, kế hoạch 
về xây dựng NTM gắn với Quy 
hoạch chung trên địa bàn xã giai 
đoạn 2011 - 2015 và định hướng 
đến năm 2020; quy hoạch xây 
dựng trung tâm cụm xã; quy hoạch 
sử dụng đất trên địa bàn xã đến 
năm 2020; Kế hoạch phát triển 
sản xuất, nâng cao thu nhập của 
người dân; Kế hoạch phát triển hệ 
thống giao thông nông thôn trên 
địa bàn xã; Xây dựng các thiết chế 
văn hóa gắn với xây dựng NTM… 
đã được UBND huyện Cát Tiên 
thống nhất phê duyệt.

Theo đó, Ban chỉ đạo xây dựng 
NTM xã Gia Viễn được thành lập 
(gồm 17 thành viên, do Bí thư 
Đảng ủy xã làm trưởng ban); tiến 
hành các bước triển khai thực hiện 
các đồ án, dự án “dồn sức” để 
chương trình sớm “về đích”. Mục 
tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Ban Chỉ 
đạo xây dựng NTM của xã đặt ra 
là: phát triển kinh tế - xã hội, làm 
thay đổi toàn diện bộ mặt nông 
thôn xã Gia Viễn; tăng cường 
đảm bảo quốc phòng - an ninh, 
xây dựng Đảng và hệ thống chính 
trị cơ sở thực sự trong sạch vững 
mạnh, củng cố niềm tin của nhân 
dân vào sự lãnh đạo của Đảng, 
chính quyền.

Xã Gia Viễn hiện có 1.299 hộ 
với 5.120 nhân khẩu sinh sống ở 
9 thôn và 1 bản người đồng bào 
dân tộc thiểu số (DTTS) gốc bản 
địa. Với đức tính cần cù, chịu khó 
chắt chiu trong lao động sản xuất, 
giản dị trong lối sống của người 
dân gốc Ninh Bình đi xây dựng 
vùng kinh tế mới từ những năm 
đầu còn nhiều gian khó đã giao 
thoa với đức tính chất phát, hiền 
lành của 9 dân tộc anh em (chủ 
yếu các dân tộc phía Bắc) di cư 
vào đây sống hòa thuận bên dòng 
sông Đồng Nai mang nặng phù 
sa bù đắp. Khi đã nhận thức đầy 
đủ về những lợi ích thiết thực từ 
hiệu quả của Chương trình xây 

Sức xuân ở Gia Viễn
Đã khá lâu, tôi mới có dịp về lại xã Gia Viễn (huyện Cát Tiên). Từ trung tâm huyện về xã, xe ô tô bon bon trên đường nhựa, hai bên 
đường là vườn tược xanh tươi, nhà cửa của bà con xây dựng khá khang trang nối nhau tít tắp. Đây là thành quả mang lại từ Chương 
trình quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM)…

dựng NTM mang lại, (nông dân 
là chủ thể đồng thời là người 
được hưởng lợi), người dân xã 
Gia Viễn sẵn lòng, tự nguyện 
ủng hộ Đảng bộ, chính quyền 
với quyết tâm “Cát Tiên cùng cả 
nước chung tay xây dựng NTM”. 
Đây là kết quả đầu tiên trong 
công tác tuyên truyền, vận động 
nhân dân của Mặt trận Tổ quốc, 
các đoàn thể chính trị - xã hội đã 
đưa một chủ trương lớn của Đảng 
và Nhà nước đến với nhân dân, 
được nhân dân đồng thuận cao - 
tạo ra các phong trào thi đua sôi 
nổi, góp phần vào sự thành công 
của Chương trình xây dựng NTM 
ở xã Gia Viễn nói riêng và huyện 
Cát Tiên nói chung…

Hiệu quả từng bước
đi “đúng hướng”
Ngoài việc xây dựng và được 

phê duyệt các dự án về xây dựng 
NTM, lãnh đạo xã Gia Viễn đồng 
thời tập trung xây dựng, triển khai 
các quy hoạch, kế hoạch về đất 
đai, phát triển hệ thống giao thông 
nông thôn, xây dựng thiết chế văn 

kinh phí của ngân sách, sự đóng 
góp “sức dân” để thực hiện các 
công trình này chiếm tỷ lệ rất cao. 
Toàn xã đã thực hiện 59 dự án, 
công trình phúc lợi xã hội với tổng 
kinh phí hơn 26 tỷ đồng. (Vốn Nhà 
nước hơn 20 tỷ đồng, nhân dân 
đóng góp gần 6 tỷ đồng); sửa chữa, 
nâng cấp 5 đập dâng, kiên cố hóa 
gần 4 km kênh mương, nạo vét 3,6 
km suối dẫn nước… kinh phí gần 
5,5 tỷ đồng (Nhà nước đầu tư 4,3 
tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp 
hơn 1 tỷ đồng). 

Đặc biệt, việc huy động sự 
đóng góp của nhân dân trong 
thực hiện kiên cố hóa đường giao 
thông nông thôn được đông đảo 
nhân dân tích cực ủng hộ; với 
16,38 km đường liên thôn, liên 
xã đã được bê tông hóa, cứng hóa 
(tổng kinh phí 18,5 tỷ đồng; trong 
đó, nhân dân đóng góp hơn 5,7 tỷ 
đồng); tiêu biểu có hộ gia đình tự 
nguyện đóng góp 50 triệu đồng 
và một số hộ dân tự nguyện hiến 
1.000 m2 đất để làm đường giao 
thông nông thôn.

Các thiết chế văn hóa trên địa 
bàn xã Gia Viễn được đầu tư khá 
khang trang đạt chuẩn theo các 
bộ tiêu chí của quốc gia: Chợ Gia 
Viễn được quy hoạch có diện tích 
3.045 m2 với 15 hộ kinh doanh cố 
định và 20 hộ kinh doanh không 
thường xuyên; Trạm y tế xã được 
nâng cấp thành Phòng khám đa 
khoa khu vực, được đầu tư các 
trang thiết bị hiện đại đáp ứng việc 
khám chữa bệnh cho nhân dân 
như có máy xét nghiệm, máy siêu 
âm, đội ngũ y, bác sĩ (2 bác sĩ và 
10 nhân viên y tế) có trình độ đạt 
chuẩn của Bộ Y tế; có 2 trường 
học (Mầm non và tiểu học) đạt 
chuẩn quốc gia mức độ 1; có nhà 
văn hóa xã, 10/10 thôn đều có nhà 
sinh hoạt cộng đồng; 10/10 thôn 
và 5/5 cơ quan đều được công 
nhận đạt chuẩn văn hóa…

Nhờ đẩy mạnh đồng bộ các 
chương trình, tỷ lệ hộ nghèo trong 
xã giảm rõ rệt qua từng năm: năm 
2013, hộ nghèo trong toàn xã Gia 
Viễn chiếm 10,7% (tiêu chí cũ), 
đến năm 2016, hộ nghèo giảm chỉ 
còn 4,34%; trong đó, hộ nghèo 
trong đồng bào DTTS tại chỗ 
chiếm 10% (theo chuẩn nghèo đa 
chiều giai đoạn 2016 - 2020). Năm 
2015, xã Gia Viễn đạt 19/19 tiêu 
chí xây dựng NTM được UBND 
tỉnh công nhận (là một trong 3 xã 
của huyện Cát Tiên đã “về đích”).

Cùng với những thành tích rất 
phấn khởi trên, những năm gần 
đây, chất lượng hoạt động và vai 
trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể chính trị - xã hội 
được củng cố khá vững mạnh, 
thực sự làm “chỗ dựa” của Đảng, 
chính quyền địa phương. Đảng bộ 
xã Gia Viễn liên tục nhiều năm 
liền đạt trong sạch vững mạnh và 
trong sạch vững mạnh tiêu biểu. 
Cũng thông qua Chương trình xây 
dựng NTM, trên địa bàn xã Gia 
Viễn xuất hiện nhiều mô hình, 
điển hình tiêu biểu trong phong 
trào “Dân vận khéo” xây dựng 
NTM như những bông hoa đẹp 
giữa một vùng quê thuần nông yên 
bình đang tràn trề sức xuân mới.

hóa cơ sở, chú trọng phát triển 
kinh tế - xã hội, nâng mức sống, 
thu nhập của người dân… Các 
dự án, kế hoạch đều có lộ trình, 
các bước triển khai khá bài bản 
và hiệu quả. Toàn xã Gia Viễn có 
2.889,71 ha đất tự nhiên; lãnh đạo 
xã đã quy hoạch 320 ha đất sản 
xuất giống lúa chất lượng cao gắn 
với áp dụng công nghệ cao hướng 
đến nhãn hiệu “Lúa - Gạo Cát 
Tiên”; 311 ha trồng cây điều; 100 
ha đất trồng keo; hàng trăm ha đất 
trồng cây ăn trái các loại và phần 
diện tích đất rừng…

Cùng với việc hình thành 
các vùng chuyên canh sản xuất 
các mặt hàng nông sản có sức 
cạnh tranh cao cung ứng trên thị 
trường hàng hóa, trên địa bàn xã 
Gia Viễn cũng đã hình thành và 
hoạt động có hiệu quả 4 tổ hợp 
tác, 2 hợp tác xã nông nghiệp; 
8 điểm nhóm sản xuất hàng mỹ 
nghệ xuất khẩu; 6 cơ sở mộc sản 
xuất hàng gỗ mỹ nghệ… thu hút 
hàng trăm lao động nông thôn. 
Đặc biệt, tồn tại bao đời nay bản 
Brum của người Mạ bản địa (với 

20 hộ/81 nhân khẩu) sinh sống 
bằng nghề sản xuất nông nghiệp, 
chăn nuôi gia súc, gia cầm (trâu, 
bò, lợn, gà…) gắn với tiểu thủ 
công nghiệp và dịch vụ thương 
mại… đã góp phần làm cho 
ngành nghề nông thôn ở Gia Viễn 
khá phong phú.

Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết 
yếu, thực hiện các công trình giao 
thông, thủy lợi phục vụ sản xuất 
nông nghiệp của nông dân, nâng 
cao đời sống vật chất, tinh thần 
cho nhân dân được lãnh đạo xã 
đặc biệt quan tâm. Cùng với nguồn 

Ông Trần Quốc Huy, Phó 
Bí thư Đảng ủy xã Gia Viễn 
cho biết, sau khi được công 
nhận đạt chuẩn NTM, lãnh 
đạo huyện Cát Tiên tiếp tục 
chỉ đạo chọn xã Gia Viễn để 
đầu tư xây dựng trở thành 
xã nông thôn kiểu mẫu của 
huyện Cát Tiên trong thời 
gian tới…

Đường liên xã
ở Gia Viễn

được nhựa hóa 
khang trang, 
thoáng rộng.

Ảnh: T.D.H 

Trụ sở làm việc của Đảng ủy, UBND xã Gia Viễn. Ảnh: T.D.H
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Sau những ngày vui xuân 
đón tết cổ truyền của dân 

tộc, sáng ngày 30/1 (nhằm 
ngày mùng 3 Tết Đinh Dậu), 
bà con nông dân huyện Đơn 
Dương đã tập trung ra đồng 

để chăm sóc trên 2.750 ha rau 
thương phẩm vụ đông xuân, 
trong đó chủ yếu là các loại 

rau như cải thảo, xà lách, bắp 
sú và hành tây. 

Đầu năm nay giá cả rau 
thương phẩm giảm nhiều so với 

năm ngoái, hiện nay cải thảo, 
bắp sú thương lái mua tại vườn 
có giá dao động từ 1.200 đồng/

cây đến 2.500 đồng/cây, xà lách 
4 triệu đồng/sào... Ngoài việc 

tập trung chăm sóc diện tích rau 
vụ đông xuân, đầu năm nay bà 

con nông dân xã Ka Đơn còn 
trồng mới trên 2,5 ha hành lá.

NGỌC THANH

Nông dân Đơn Dương 
tập trung ra đồng chăm sóc 
rau đông xuân

Nông dân xã Ka Đơn trồng hành lá.

VĂN VIỆT

Hình thành 8 khu và 
19 vùng nông nghiệp 
công nghệ cao

Thống kê sau 13 năm ứng 
dụng công nghệ cao, ngành 
nông nghiệp Lâm Đồng đã phát 
triển hơn 49.000 ha, chiếm gần 
16,5% tổng diện tích đất canh 
tác, bao gồm những cây trồng 
chủ lực từ rau, hoa, cà phê, chè 
đến lúa. Về chăn nuôi bò sữa đã 
tăng tổng đàn lên khoảng 20.000 
con, trong đó đạt tỷ lệ 20% chăn 
nuôi quy mô công nghiệp. Bên 
cạnh đó, trên tổng diện tích 
3.200 ha nuôi trồng thủy sản, 
toàn tỉnh Lâm Đồng có 50 ha 
diện tích nuôi cá nước lạnh, sản 
lượng gần 785 tấn/năm. 

Ước tính năng suất cây trồng 
ứng dụng nông nghiệp công 
nghệ cao cao hơn từ 30-50% 
so với sản xuất thông thường. 
Giá trị sản xuất nông nghiệp 
công nghệ cao chiếm tỷ trọng 
30% tổng giá trị sản xuất toàn 
ngành nông nghiệp trong tỉnh 
Lâm Đồng. 

Bên cạnh những kết quả vượt 
trội vừa nêu, ngành nông nghiệp 
Lâm Đồng đồng thời nhìn nhận 
những tồn tại trong quá trình 
ứng dụng công nghệ cao như 
sau: “Nhiều nông hộ, tổ hợp tác, 
hợp tác xã còn thiếu vốn đầu tư 
công nghệ, diện tích đất sản xuất 
quy mô phân tán, tọa lạc trên các 
địa hình đồi dốc cao, khiến cho 
việc tổ chức sản xuất - tiêu thụ 
sản phẩm rất khó khăn, sức thu 
hút đầu tư đối với doanh nghiệp 
giảm xuống...”.

Với hướng phát triển tiếp 
cận đa ngành trong 4 năm 
tới, ngành nông nghiệp 
Lâm Đồng đã thông qua 
mục tiêu hình thành và 
phát triển 19 vùng sản 
xuất, chăn nuôi ứng dụng 
công nghệ cao. 

Cụ thể, 5 vùng rau 950 ha 
gắn với xây dựng đô thị xanh 

Hướng mới trên những vùng nông nghiệp 
công nghệ cao
Kế hoạch năm 2017, Lâm Đồng tiếp tục phát huy những tiềm năng, lợi thế so sánh, xây dựng những vùng, khu nông nghiệp 
công nghệ cao trọng điểm, nhằm tạo ra những bước chuyển mới nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.  

và phát triển du lịch canh nông 
ở Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn 
Dương và Đức Trọng; 3 vùng 
hoa 150 ha gắn với phát triển 
làng nghề truyền thống tại Đà 
Lạt và Đức Trọng.

Tiếp theo là 4 vùng cà phê 
1.200 ha thuộc địa bàn Lâm Hà, 
Di Linh và Bảo Lâm; 2 vùng 
chè 600 ha ở địa bàn Bảo Lộc 
và Bảo Lâm và 1 vùng 300 ha 
cây ăn quả ở Đạ Huoai.

Còn lại 4 vùng chăn nuôi 
công nghệ cao gồm: 2 vùng 
chăn nuôi 20.000 con bò sữa tại 
huyện Đức Trọng và huyện Đơn 
Dương cùng 2 vùng chăn nuôi 
heo (80.000 con) tại huyện Đạ 
Tẻh và huyện Lâm Hà. 

Cùng lúc đó, Lâm Đồng xây 
dựng và phát triển 8 khu nông 
nghiệp công nghệ cao ở các địa 
bàn: Tân Phú (gần 317 ha), Phú 
Hội (100 ha) và Phú An (300 
ha) thuộc huyện Đức Trọng; ở 
Ấp Lát (346 ha), Đạ Đum (172 
ha) và Đa Nhim (177 ha) thuộc 
huyện Lạc Dương; Tu Tra, Đơn 
Dương (400 ha) và Gia Lâm, 
Lâm Hà (100 ha).      

Hướng về mục tiêu 
chất lượng
Phát triển nông nghiệp công 

nghệ cao theo quy hoạch vùng 
và khu vực nói trên, Lâm Đồng 

tập trung chuyển từ hướng đạt 
mục tiêu về số lượng sang nâng 
cao chất lượng và khả năng 
cạnh tranh của từng sản phẩm. 

Bởi vậy, Lâm Đồng đặt vấn 
đề trọng tâm về xây dựng cơ 
chế chính sách và bộ tiêu chí 
sản phẩm nông nghiệp công 
nghệ cao. Từ cơ sở này, Lâm 
Đồng tập trung nghiên cứu, 
hoàn chỉnh các quy trình để 
chuyển giao cho người sản xuất 
về biện pháp canh tác đảm bảo 
dinh dưỡng trên đất, trên giá 
thể, thông qua hệ thống thủy 
canh; về bảo vệ môi trường, 
phòng chống dịch hại phát sinh 
trong nhà kính, nhà lưới; kỹ 
thuật vận hành các máy móc 
thiết bị hiện đại… 

Tại hội thảo về giới thiệu các 
tiến bộ ứng dụng nông nghiệp 
công nghệ cao toàn tỉnh Lâm 
Đồng vừa qua, ông Lại Thế 
Hưng, Chi cục trưởng Chi cục 
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
Lâm Đồng nhấn mạnh những 
nhóm giải pháp gắn chương 
trình nông nghiệp công nghệ 
cao với việc thực hiện đề án tái 
cơ cấu ngành nông nghiệp, đảm 
bảo giá trị gia tăng và phát triển 
bền vững. 

Theo đó, Lâm Đồng xây dựng 
và nâng cấp các công trình phát 
triển sản xuất và chế biến nông 

sản cao cấp như: hệ thống sản 
xuất khép kín, khu trung tâm 
dịch vụ công nghệ, trung tâm 
kiểm định chất lượng sản phẩm, 
kho lạnh, cửa hàng giới thiệu 
sản phẩm…    

Đồng thời, Lâm Đồng ưu 
tiên phát triển theo chuỗi giá trị 
các loại cây trồng chủ lực theo 
mô hình kinh tế hợp tác, liên 
kết giữa hộ nông dân với hợp 
tác xã, hộ nông dân với doanh 
nghiệp nhằm giảm chi phí đầu 
vào và chi phí qua khâu trung 
gian tiêu thụ sản phẩm. Trong 
đó phát huy vai trò “đầu tàu” 
của doanh nghiệp khi mở rộng 
quy mô sản xuất theo nhu cầu 
thị trường. Đặc biệt, triển khai 
các cơ chế đặc thù mời gọi nhà 
đầu tư có tiềm năng về vốn, 
công nghệ và thị trường tiêu thụ 
nông sản công nghệ cao Lâm 
Đồng, nhất là các nhà đầu tư 
Nhật Bản theo chương trình hợp 
tác với tổ chức JICA.    

Hy vọng những giải pháp 
triển khai đồng bộ, phù hợp theo 
quy hoạch những khu vực và 
vùng sản xuất - chăn nuôi công 
nghệ cao Lâm Đồng sẽ tạo ra 
bước đột phá ngay trong năm 
2017 - năm đầu thực hiện kế 
hoạch phát triển nông nghiệp 
tiếp cận đa ngành, bền vững đến 
năm 2020.

Lợi nhuận cây trồng ứng dụng công nghệ cao ở Lâm Đồng hiện đạt khoảng 40% trên doanh thu. Ảnh: V.Việt

 Khác với những năm trước, 
năm nay, giá cà phê tăng cao 
(dao động 45 - 46 ngàn đồng/ 
1 kg), người dân vùng chuyên 
canh cà phê Di Linh vô cùng 
phấn khởi. Đúng như dự tính, 
sức mua sẽ gia tăng, nên Tết 
Nguyên đán năm nay, lượng 
hàng hóa tại thị trường Di Linh 
rất phong phú và đa dạng. 

Riêng trong những ngày giáp 
Tết Đinh Dậu, Di Linh xuất hiện 
“Chợ hoa”. Gần 1,5 cây số dọc 2 

bên đường phố, từ Chợ Di Linh 
(chợ mới) đến Công viên, tiểu 
thương và người sản xuất bày 
bán đủ các loại hoa, quả phục vụ 
Tết. Nào mai vàng, quất chậu; 
nào dưa hấu, bưởi, xoài, cam; 
nào cúc, hồng, vạn thọ, huệ, hồ 
điệp, ly ly… rực rỡ cả đường phố 
trung tâm huyện lỵ Di Linh. 

Quả thực là “Trăm người bán, 
vạn người mua”, Chợ hoa Tết 
năm nay tại Di Linh nhộn nhịp 
cả ngày lẫn tối. XUÂN LONG         

DI LINH: Nhộn nhịp Chợ hoa Tết 

Theo kế hoạch khuyến công 
năm 2017 vừa được phê duyệt, 

toàn tỉnh Lâm Đồng phân bổ 
hơn 8,8 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ 
các đề án theo hình thức có thu 
hồi chiếm gần 70%; không thu 

hồi hơn 25%; còn lại gần 5% 
kinh phí dự phòng. 

Cụ thể gần 20 đề án được 
hỗ trợ có thu hồi từ 3 - 5 năm, 
kinh phí mỗi đề án đầu tư máy 
móc thiết bị từ 200 triệu đồng 

chế biến rau, quả tại phường 
Lộc Sơn, Bảo Lộc đến 400 triệu 
đồng chế biến các loại chè xanh 
chất lượng cao phục vụ nội tiêu 
và xuất khẩu tại xã Lộc Thành 

(Bảo Lâm); hoặc sản xuất gạch 
không nung block siêu nhẹ tại 

xã Rô Men (Đam Rông). 
Tiếp theo gồm 7 đề án hỗ trợ 
kinh phí không thu hồi, trong 

đó đề án được hỗ trợ thấp nhất 
là 170 triệu đồng thực hiện 
chương trình liên kết, hợp 

tác phát triển giữa các doanh 
nghiệp sản xuất công nghiệp 

tỉnh Lâm Đồng với các doanh 
nghiệp ở miền Trung - Tây 

Nguyên; tổ chức hội thảo, diễn 
đàn phát triển công nghiệp 

- tiểu thủ công nghiệp thuộc 
các cụm liên kết doanh nghiệp 

trong tỉnh Lâm Đồng. Và đề án 
được hỗ trợ nhiều nhất với 570 

triệu đồng tổ chức các doanh 
nghiệp Lâm Đồng tham gia các 

hội chợ công nghiệp - thương 
mại trong nước…

MẠC KHẢI  

Hơn 8,8 tỷ đồng hỗ trợ 
các đề án khuyến công
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KHÁNH THI

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim…

(Từ ấy)
Có thể lấy những dòng thơ ngập 

tràn ánh sáng mùa xuân trên đây 
của Tố Hữu để làm đề từ cho một 
nguồn thơ in đậm dấu ấn tư tưởng, 
tình cảm của những nhà thơ hiện 
đại Việt Nam mấy chục năm qua 
- nguồn thơ lấy cảm hứng từ lý 
tưởng Cộng sản chủ nghĩa và thực 
tiễn hy sinh phấn đấu của Đảng 
Cộng sản Việt Nam.

Trước hết đó là những vần thơ 
reo vui của những con người 
được ánh sáng của chủ nghĩa 
Mác-Lênin soi đường. Đó cũng 
là niềm vui chung của mọi người 
Cộng sản trên thế giới. Nhà thơ 
Pháp Luis Aragon đã viết dòng 
thơ nói thay nỗi niềm của hàng 
triệu con người: “Đảng đã cho 
tôi sáng mắt, sáng lòng”. Nhà 
thơ Nga Xô viết Maiacovsky 
từng phát biểu: “Chủ nghĩa Cộng 
sản là tuổi trẻ của thế giới”. Với 
cách thể hiện độc đáo, ông đã 
nói lên ý nghĩa khai sáng của 
chủ nghĩa Mác:

Chúng tôi mở Mác 
mỗi tập, mỗi chương

Như ở nhà riêng 
mở toang cửa sổ 

(Lớn tiếng)
Thơ ca xã hội chủ nghĩa là một 

hiện tượng có tính chất thế giới và 
thơ ca ngợi lý tưởng, ca ngợi Đảng 
của các nhà thơ Việt Nam hòa điệu 
trong dàn đồng ca vĩ đại đó.

Song đi sâu vào thực tiễn sáng 
tác, thơ về Đảng ở Việt Nam 
mang bản sắc riêng do hoàn cảnh 
và lịch sử đất nước, hoàn cảnh 
lịch sử của phong trào cách mạng 
vô sản ở Việt Nam và đặc điểm 
tâm hồn Việt Nam.

Nói đến thơ lý tưởng Cộng 
sản chủ nghĩa không thể quên 
mảng “thơ trong tù” của thế hệ 
tiền phong mà đặc điểm nổi bật 
nhất là sự kiên trì giữ vững phẩm 
chất cách mạng và niềm lạc quan 
tin tưởng ở tương lai. “Nhật ký 
trong tù” của Hồ Chí Minh là ví 
dụ sáng chói nhất. Bệnh tật, đói 
khát, đày ải của nhà tù Tưởng 
Giới Thạch chỉ làm sáng ngời 
thêm phẩm chất của người chiến 
sĩ Cộng sản Việt Nam. Từ bóng 
tối nhà tù, Tổ quốc Việt Nam đã 
tượng hình trong tâm hồn, trí tuệ 
của Người:

Một canh, hai canh lại ba canh
Trằn trọc năm canh giấc  

chẳng thành
Canh bốn, canh năm vừa  

chợp mắt
Sao vàng năm cánh mộng  

hồn quanh.
(Không ngủ được)

Bài thơ tuyệt mệnh của Hoàng 
Văn Thụ nói thay cho biết bao 
chiến sĩ cách mạng khác đã hy 
sinh cho Đảng, cho Tổ quốc:

Việc nước xưa nay có bại thành
Miễn sao giữ trọn được  

thanh danh
Phục thù chí lớn không hề nản
Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành

Những vần thơ về Đảng

Thân dẫu lao tù lâm cảnh hiểm
Chí còn theo dõi buổi  

tung hoành
Bạn hỡi gần xa hăng chiến đấu
Trước sau xin giữ tấm  

lòng thành.
Với những con người khổng lồ 

về ý chí như vậy không bạo lực 
nào, kẻ thù nào có thể đè bẹp nổi. 
Đó cũng là nội dung tiếng thơ của 
nhiều nhà cách mạng vô sản khác. 
Nó tiếp tục truyền thống quật 
cường của những người Việt Nam 
bị áp bức “Bay thẳng cánh muôn 
trùng tiêu hán / Phá vòng vây bạn 
với kim ô” (Nguyễn Hữu Cầu) 
thời Trung đại, tiếp tục truyền 
thống thơ tù của các chiến sĩ cách 
mạng thế hệ Phan Bội Châu, Phan 
Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng... 
nhưng không bi tráng mà tươi 
sáng một tinh thần lạc quan do tin 
tưởng sắt đá ở tương lai tất thắng 
của cách mạng vô sản.

Trải qua những hy sinh phấn 
đấu, Đảng đã lãnh đạo nhân dân 
ta đánh Pháp, đuổi Nhật, lật đổ 
ngai vàng phong kiến và tiến 
hành cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước, thu giang sơn về 
một mối. Nền thơ Việt Nam đã 
hình thành một đội ngũ tác giả 
tài năng gồm nhiều thế thệ. Lòng 
biết ơn Đảng là nỗi niềm chung 
của nhiều người nhưng đặc biệt 
sâu sắc ở những thi sĩ tài danh 
của Phong trào Thơ mới (1932-
1945). Nhà thơ Chế Lan Viên đã 
viết những dòng thơ tâm huyết 
trong bài “Kết nạp Đảng trên 
quê mẹ”. Sau này nhà thơ còn có 
dịp bộc bạch tâm trạng qua nhiều 
bài thơ khác với tứ thơ đối lập 
hai nhân sinh quan: Cá nhân chủ 
nghĩa và Xã hội chủ nghĩa:

Tôi đến Nha Trang ngắm trời 
biển đẹp

Có hay đâu hang Pác Bó  
Bác về

Giường lãnh tụ là hai hàng  
đá ghép

Manh áo chàm Bác mặc quá  
đơn sơ.

Có thể bây giờ nhiều người sẽ 
nghĩ yêu nước có nhiều cách, cứ 
làm thơ thật hay cũng là vì dân, vì 
nước, đóng góp cho văn hóa dân 
tộc. Song những lời thơ trên đây 
của nhà thơ tiêu biểu cho lớp thi 

sĩ “Tử chân trời một người đến 
chân trời tất cả” vẫn sâu thẳm sự 
chân thành. Đó cũng là nội dung 
những bài thơ “Lời dặn” (Tế 
Hanh), “Dọc đường theo Đảng” 
(Phạm Hổ), “Bước theo Đảng” 
(Lưu Trọng Lư)…

Nghĩ về Đảng, Xuân Diệu 
nghĩ về sự toan lo từ việc lớn là 
giải phóng đất nước, dân tộc đến 
chuyện nhỏ là đời sống của mỗi 
người dân. Trong bài thơ “Gánh”, 
Đảng đã được nhân hóa thành 
người khổng lồ đầy toan lo và 
trách nhiệm:

Không phải chuyện đời xưa mà 
chuyện đời nay

Có một người chất vạn gánh 
trên vai

Vạn gánh đầy tràn, gánh to 
gánh nhỏ

Gánh như núi, gánh dồn như 
thác đổ

Trên đôi vai người ấy gánh  
và đi…

Thế hệ những nhà thơ con đẻ 
của chế độ đến với Đảng hồn 
nhiên, trong sáng hơn nhưng 
không kém phần sâu sắc:

Vào Đảng lòng tôi tự bảo mình
Hơn gì? Chỉ hơn chữ hy sinh
Đảng ta nào phải ai xa lạ
Là điều tự nguyện ở tôi, anh…

(Ý nghĩa dâng Đảng -  
Hoàng Minh Châu)

Hàng triệu đảng viên của Đảng 
đã phấn đấu hy sinh với một tâm 
niệm như thế.

Tám mươi sáu năm qua, Đảng 
Cộng sản Việt Nam đã trở thành 
trí tuệ, lương tâm và dũng khí 
của dân tộc. Có lẽ ít nơi nào 
Đảng được nhân dân gọi bằng hai 
tiếng thân yêu “Đảng ta” như 
ở Việt Nam. Với mục tiêu lớn: 
Giải phóng dân tộc, giải phóng 
giai cấp vô sản và nhân dân lao 
động, Đảng đã ở giữa lòng dân 
ta. Vinh dự và hạnh phúc lớn lao 
cho Đảng là có Hồ Chí Minh - 
Người sáng lập và lãnh đạo Đảng 
đồng thời là lãnh tụ kính yêu của 
nhân dân. Từ thực tế đó trong các 
trường ca “Ba mươi năm đời ta 
có Đảng”, “Theo chân Bác” của 
Tố Hữu, hình tượng Đảng, Bác 
Hồ và nhân dân Việt Nam đã hòa 
nhập làm một với những phẩm 
chất cao đẹp. Với hình tượng thơ 

có tính ước lệ, Tố Hữu đã phản 
ánh vai trò vĩ đại của Bác Hồ đối 
với sự nghiệp cách mạng:

Ngọn cờ đỏ trên đầu phất phới
Bác Hồ đưa ta tới trời xa….
... Người đi trước nghìn sương, 

muôn tuyết
Dắt dìu dân nước Việt Nam ta
Bạc phơ mái tóc người Cha
Ba mươi năm Đảng nở hoa 

tặng Người
(Ba mươi năm đời ta có Đảng)

Tô thắm lá cờ Đảng là những 
tấm gương hy sinh, phấn đấu 
của hàng triệu đảng viên và 
quần chúng trung kiên với Đảng. 
“Mồ anh hoa nở” (Thanh Hải), 
“Những người không chết” (Trinh 
Đường), “Người anh hùng Đồng 
Tháp” (Giang Nam), “Thăm mộ 
đồng chí Phùng Chí Kiên” (Bàng 
Sĩ Nguyên), “Giá từng thước 
đất” (Chính Hữu)… là những 
bài thơ xúc động về liệt sĩ Cộng 
sản. Trong bài thơ “Mồ anh hoa 
nở”, Thanh Hải đã phản ánh lòng 
tin tưởng tuyệt đối của nhân dân 
miền Nam đối với Đảng trong giai 
đoạn đất nước bị cắt chia. Kẻ thù 
đe dọa, không cho ai được chôn 
cất thi hài người chiến sĩ Cộng sản 
nhưng “Chiếc quan tài sơn son/ 
Vẫn đưa anh về mộ”. Và:

Trên mộ người Cộng sản
Hoa hồng nở và nở
Hương thơm bay và bay
Lũ chúng nó qua đây
Mắt diều không dám ngó.
Được nhân dân tuyệt đối tin 

tưởng, Đảng đã lãnh đạo nhân 
dân ta vượt qua gian khổ, khốc 
liệt, khó khăn chồng chất, giành 
thắng lợi cuối cùng: Giải phóng 
miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 
Ngọn cờ đỏ cách mạng thấm máu 
đào bao anh hùng, liệt sĩ đã và 
đang được Đảng ta phất cao vào 
thời kỳ Đổi mới đầy thời cơ, vận 
hội nhưng cũng đầy sóng gió và 
kịch tính của lịch sử.

Ngọn cờ vẻ vang của Đảng đã 
và đang đưa đất nước ta hội nhập 
vào thế giới hiện đại, đưa nhân 
dân ta tận dụng thời cơ, vượt qua 
sóng gió, cập bến bờ hạnh phúc.  
Đảng và lý tưởng cao đẹp phù hợp 
với nguyện vọng của nhân dân 
sẽ còn là nguồn thơ của các thi sĩ 
Việt Nam đương đại.

Truyện ngắn: 
NGUYỄN THANH ĐẠM 

Khoảng 11giờ trưa, 
xong việc với 
Huyện ủy, tôi đi về 
phía nhà để xe máy 

bỗng đằng sau gấp gáp tiếng gọi - 
Thanh! Thanh!

Quay lại, thấy một thanh niên 
người dân tộc Kơ Ho khoác áo da 
đen, vai choàng xắc thổ cẩm, dáng 
cao to, mái tóc xoăn chấm bờ vai, 
xăm xăm bước lại. Cặp chân mày 
lưỡi mác như nét vẽ đậm nổi bật 
trên khuôn mặt chữ điền ngăm 
ngăm, môi chẻ, ánh mắt nâu kiên 
nghị... K’Bim. Nhà ở xã Đạ Lâm 
thuộc huyện này, học khoa công 
nghệ sinh học. Thời sinh viên Đại 
học Đà Lạt thường chạm nhau 
trong những pha tranh bóng nảy 
lửa trên sân cỏ, tôi ngỡ ngàng: 
- Niam să (Xin chào, tiếng Kơ 
Ho-TG)! Lâu quá! Vẫn khuyến 
nông à?

Bàn tay to rộng, ấm áp nắm 
chặt tay tôi, K’Bim phấn chấn: 
- Hết rồi! Giờ làm chủ bản thân 
thôi! Mê pràn kơldang sơl (Anh 
có khỏe không)? Viết báo nhưng 
đừng nói thêm nhé!

Sau câu đùa, K’Bim thân mật nháy 
mắt: - Gần trưa, ta ra quán nhé!  

* 
Đến quán, chúng tôi kêu mấy 

chai bia ngồi lai rai. Chuyện gần 
chuyện xa và K’Bim cho hay nghỉ 
việc ở Trung tâm Khuyến nông 
huyện đã 3 năm. Lý do đơn giản 
là khi hướng dẫn nông dân làm 
nhà lưới, phủ màng, chăm sóc 
rau, hoa theo hướng công nghệ 
cao anh thấy mê nghề nông và 
việc làm giàu không khó. Vậy tại 
sao mình không về giúp gia đình, 
hướng dẫn bà con ở Đạ Lâm đang 
loay hoay trong cảnh nghèo khó? 
Hào hứng với khát vọng đổi đời 
cho làng buôn, K’Bim nộp đơn 
nghỉ việc, về bàn với “bàp, mè” 
(cha, mẹ) phá đồi cà phê già cỗi 
để trồng rau, hoa. Cha K’Bim rít 
sâu hơi thuốc vấn, lặng suy tư 
theo khói thuốc nhả mịt mù, lắc 
đầu: - Ơgít (Không chịu đâu)! 
Khôn không tới trẻ… Nông cao, 
nông thấp gì. Mới làm đôi năm, 
kinh nghiệm chưa nhiều..!

Thuyết phục bàp không được, 
K’Bim nằn nì mẹ. Thương con 
mà đằng nào nó cũng nghỉ làm 
“cauduh broă” (cán bộ) nhà nước 
trên huyện, mẹ mấy lần rì rầm 
nhỏ to với cha và phải mấy ngày 
ông mới đồng ý. Trong chế độ 
mẫu hệ của người Kơ Ho, tiếng 

TRỊNH CHU

Trước hết, xin được nói ngay, 
dân tộc ta là một dân tộc trọng 
chữ. Trọng chữ, quý chữ thành ra 
thờ chữ. Câu đối, xét về tính đại 
diện, cũng có thể coi là cách thức 
để biểu lộ sự trọng chữ ấy. 

Thể tài của câu đối là thể biền 
ngẫu, gồm hai vế đối xứng về mặt 
âm thanh, từ ngữ, vần điệu..., hợp 
lại thành một câu, nhằm biểu thị 
ý chí, quan điểm, tình cảm của 
người làm ra câu đối hoặc người 

Câu đối Tết: Tản mạn đôi điều

Ảnh minh họa: Nguyễn Nghĩa



9 THỨ SÁU 3 - 2 - 2017TÂN NIÊN

Hương núi 
rừng ban mai 
mùa xuân 
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treo câu đối trước một sự vật, một 
hiện tượng nào đó trong đời sống. 
Câu đối được người xưa (những 
người ít nhiều có dính dáng đến 
Nho học) sử dụng trong nhiều dịp, 
nhiều hoàn cảnh và không gian 
văn hóa, như: hiếu hỉ, văn đàm, 
giáo huấn, thờ phụng, đối đáp..., 
cốt bộc lộ tầm vóc trí tuệ gia chủ, 
thể hiện niềm tự hào về gia huy, 
cũng có khi là món quà nho nhã 
của tri âm tri kỷ gửi đến nhau. Đặc 
biệt, dịp Tết Nguyên đán, câu đối 
đỏ là thứ không thể thay thế trong 

các gia đình gia giáo. Bởi, sự hiện 
diện của nó trong nhà ngày Tết 
không đơn thuần chỉ là món quà 
tinh thần nữa mà đã được vật chất 
hóa để thể hiện ước vọng về một 
cuộc sống thuận hòa, khỏe mạnh... 

Theo phong tục cổ truyền của 
dân tộc, sáng sớm mùng Một, sau 
khi làm lễ tạ ơn trời đất và gia tiên, 
gia chủ quần áo chỉnh tề, rồi ngồi 
vào bàn mài mực (Tàu) viết câu 
đối. Câu đối Tết thường được viết 
trên giấy điều (đỏ) rực rỡ, màu 
tượng trưng cho sự đầm ấm, hạnh 

phúc. Chọn câu đối để viết và treo 
trong nhà ngày Tết là cả một nghệ 
thuật kỳ khu. Tùy theo gia cảnh, 
gia phong, địa vị xã hội và mong 
ước của gia chủ trong năm mới là 
gì để có câu đối phù hợp. Thường 
thì câu đối Tết có nội dung ý nghĩa 
tốt đẹp, như mơ ước năm mới vui 
vẻ, làm ăn phát đạt, có nhiều may 
mắn, cũng có khi mong cầu phúc, 
cầu thọ hoặc cầu đức... Bên cạnh 
đó, câu đối Tết thi thoảng vẫn 
được người đời sử dụng để nhắc 
nhở hay khuyên bảo con người ta 

đến điều đạo đức, phải biết tự răn 
mình và sửa mình. Ngoài ra, câu 
đối có khi cũng được các bậc tiền 
bối (cha, ông) sử dụng như một 
phương tiện trắc nghiệm cái trí, cái 
đức, cái chí của con cháu.  

Các bậc túc nho cho rằng, chơi 
câu đối không chỉ là thú chơi 
tao nhã, nó còn biểu đạt được cả 
“Trí”, “Tĩnh” và “Tâm” của người 
chơi. Do vậy, chỉ cần nhìn vào 
một câu đối, người ta có thể thấy 
được cái thần thái, cái tinh khí của 
người dụng bút, nhất là tầm vóc và 

khả năng thẩm mỹ của gia chủ.
Tục lệ treo câu đối đỏ trong nhà 

ngày Tết đã có từ xa xưa nhưng 
cho đến nay phong tục này vẫn 
còn nguyên giá trị. Tất nhiên, 
phong vị Tết mà câu đối đỏ mang 
lại cho con người bây giờ cũng 
mới và lạ hơn. Thay vì chỉ được 
treo trong nhà như xưa thì nay câu 
đối Tết còn được các tòa soạn báo 
chăm chút “treo” cả trên các ấn 
phẩm báo xuân, để tạo cảm giác 
ấm áp trong mùa xuân mới cho 
độc giả.

nói phụ nữ rất quan trọng nhưng 
cha cũng chỉ quyết cắt hai sào cà 
phê xấu nhất cho anh làm thôi. 
K’Bim mừng lắm, tìm mấy “cau 
pơnu” (thanh niên) trong thôn 
bàn chuyện hợp sức, góp vốn làm 
ăn. K’Bim có học, không khuyên 
mình làm điều gì có hại! Anh nói 
có lý, nghe theo chắc sớm thoát 
nghèo! Nhóm bạn bàn tán và gật 
đầu ủng hộ ý tưởng K’Bim. Gom 
vốn được gần trăm triệu, họ hào 
hứng ủi vườn cà phê, sang băng, 
làm đất… Câu hỏi đặt ra là trồng 
rau, hay hoa và loại gì? K’Bim 
phóng xe lên Đà Lạt la cà các nhà 
vườn, thương lái hỏi chuyện. Anh 
về trao đổi với các bạn tết này 
khả năng khan hiếm hoa. Ta trồng 
Lyly vì hiện đang được ua chuộng, 
có giá trên thị trường. Quyết xong, 
anh lại đôn đáo chạy về thị trấn 
xã Lát, phường 7, Đà Lạt nằn nì 
người quen để lại giống hoa… 
Theo sự chỉ dẫn kỹ thuật của 
K’Bim, anh em sớm chiều bám 
vườn… Mấy tháng khó nhọc trôi 
nhanh khi những luống hoa lên 
đều, ngày thêm xanh mướt. Ước 
nhẩm sản lượng cành hoa và nhân 
với giá bán đã giao kèo với thương 
lái, thấy chỉ sau mấy tháng mà 
mỗi người cầm chắc lãi 30 triệu, 
K’Bim và nhóm bạn, mặt ai cũng 
tươi, nói cười rổn rảng như vừa 

trúng độc đắc xổ số… Gần đến 
ngày thương lái vào, trời ập trận 
sương muối dài ngày khiến hai sào 
hoa rũ héo! Khó diễn tả nỗi buồn 
của K’Bim. Chỉ sau vài đêm trằn 
trọc, gương mặt anh phờ phạc, râu 
mọc tua tủa… 

Lắng nghe K’Bim kể chuyện 
khởi nghiệp, tôi nao lòng, thầm 
xót xa: - Chà! Xui quá! Thế rồi…

K’Bim giơ ly bia cạch với 
tôi, khẽ vỗ tay lên mặt bàn, hào 
hứng: - Đã qua đận gian nan, nay 
tới hồi thái lai rồi. Lúc ấy, cha 
đòi lại vườn. Bạn bè chán nản, 
không thốt lời oán trách nhưng 
chúng cứ suốt ngày ủ rũ bên 
chóe rượu cần… Mình tính xin 
cơ quan cho quay lại làm việc 
song sau mấy đêm vắt óc ngẫm 
ra lỗi đâu phải tụi mình không 
biết làm, không biết tính toán. 
Nếu như không có trận sương 
muối khó lường… Không thể 
nản chí, buông xuôi được!

- Phục ông! Giờ thì sao, điền chủ?
- Sau khi nghĩ kỹ, mình bàn 

với bạn bè rằng chúng ta không 
sai lầm khi chọn nghề nông. Việc 
đặt ra là cần được đầu tư tốt hơn! 
Mình phải chủ động khắc phục 
thời tiết… Mấy đứa không chịu 
tiếp cuộc chơi, thì làm một mình. 
Lại năn nỉ cha mẹ cho mượn sổ 
đỏ mấy ha cà phê, lên huyện vay 

vốn ngân hàng về làm nhà lưới, 
bắc hệ thống tưới nước tự động… 
Thấy tôi quyết tâm đứng lên từ 
vấp ngã, bạn bè thi thoảng tạt 
ngang qua ngó nghiêng. Mình 
gọi lại phân tích, khuyên giải, 
chúng thấy ưng cái bụng nên bảo 
nhau K’Bim nói đúng đấy, “thua 
keo này, bày keo khác”. Đến nay, 
qua mấy vụ rau, hoa chắc ăn và 
được giá, bọn mình đã có số vốn 
kha khá rồi! Không đắn đo, gia 
đình giao cho luôn 3 ha cà phê 
để làm nông nghiệp công nghệ 
cao. Các bạn cũng góp thêm gần 
5 héc nữa. Chúng tớ thành lập tổ 
sản xuất cùng nhau tính chuyện 
thời vụ nào trồng rau, hoa gì, tiêu 
thụ ở đâu? Sau Tết, tôi tính lên 
Đà Lạt ngỏ lời với Hợp tác xã 
rau Anh Đào chuyện đầu tư trồng 
rau, hoa ở Đạ Nhim. Cơ chế thị 
trường không chấp nhận kiểu làm 
ăn manh mún, nhỏ lẻ mà phải có 
sự bắt tay giữa người sản xuất và 
doanh thương. Thế mới tạo ra sản 
phẩm chất lượng cao, chủ động 
bao tiêu, không bị ép giá. Mô 
hình liên kết với Anh Đào thành 
công sẽ mở ra triển vọng lớn cho 
bà con dân tộc Kơ Ho, Chil xã 
mình, mọi người sớm làm giàu 
chính đáng.  

Mắt K’Bim ngời sáng lạc quan. 
Tôi vui lây với K’Bim, giơ bàn tay 

phải lên đốp vào lòng tay anh: - 
Khin tơt (Anh hùng, can đảm)! Vậy 
sáng nay, lên huyện có việc gì?  

Đang cao hứng, K’Bim chống 
cằm, trầm giọng nói:

- Chà, chuyện ông già bạn gái. 
Một tuần nay, ông nghe lời người 
xấu xúi giục nên cùng một số bà 
con trong thôn rủ nhau về buôn 
làng cũ phát rừng làm rẫy. Mọi 
người nói rằng đấy là đất ông bà 
xưa để lại. Nào phải vậy, nó thuộc 
Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà 
quản lý mà. Gần bốn mươi năm 
trước, bà con được Nhà nước 
khai hoang, cấp đất định cư, vườn 
và cây giống trồng cà phê… Dời 
về nơi ở mới, sinh sống thuận 
tiện, sản xuất phát triển, xã lại 
đang xây dựng nông thôn mới, 
nay vô cớ đùng đùng kéo nhau 
đòi đất buôn cũ. Không phải thiếu 
đất sản xuất, chẳng qua, người 
xấu kích động phá rừng, lập rẫy 
để sau đó tìm cách bán đi, kiếm 
lời thôi! Bạn gái mình là Pôgru 
(giáo viên) đấy, nên cô buồn 
chuyện ông bố lắm! Sáng nay, cô 
bắt mình phải lên trực tiếp báo 
cáo cụ thể vụ việc và xin ý kiến 
giải quyết của huyện. À, mình 
đang làm Phó Chủ tịch xã phụ 
trách kinh tế đấy!

- Chúc mừng! Coi chừng… cha 
mẹ lại không cho bạn gái “bắt” 
K’Bim làm chồng thì nguy! Nhớ 
khi nào bị “bắt”, a lô nhé!

Rộ tiếng cười khà. K’Bim phấn 
khởi: - Yes! Về Đạ Lâm chơi đi, 
bà con Kơ Ho nói: “Rẫy lâu ngày 
không làm thành rừng/ Người lâu 
không gặp thành người xa lạ”. 
Phong trào xây dựng nông thôn 
mới đang được đồng bào xã mình 
hưởng ứng tích cực lắm. 

* 
Mấy tháng sau, tại hội nghị 

tổng kết năm học 2015 - 2016 của 
ngành giáo dục, mọi người đều 
trầm trồ khen cô giáo Ha Sương 
dạy trường tiểu học ở xã Đạ Lâm 
xứng đáng là “bông hoa”, điển 
hình học tập và làm theo Bác Hồ 
của ngành. Không chỉ dạy giỏi, 
trong lúc gia đình chưa khá giả 
gì nhưng Ha Sương vẫn thuyết 
phục được bố mẹ cắt lô đất thổ 
cư gần ngàn mét vuông trị giá ba, 
bốn trăm triệu đồng hiến cho nhà 
trường xây dựng một điểm trường 
để học sinh không phải đi học 
xa… Thấy đề tài hay, tôi tranh thủ 
gặp Ha Sương vào lúc giải lao:

- Khi ngỏ ý xin đất cho 
trường, tâm trạng cha mẹ Ha 
Sương thế nào? 

- Bàp và mè ngẩn người ra 

tưởng em nóng sốt gì đó nên nói 
nhảm. Mè còn nói: Cha mày vừa 
vào hùa đi phá rừng ở buôn cũ 
để lấy thêm đất đó sao. May mà, 
xã người ta vận động trở về, chứ 
không giờ này có khi ngồi tù. Giờ 
mày lại nghĩ ra cái chuyện hiến 
đất! Nhà chỉ có một mình cô, cho 
đất cũng không tiếc lắm nhưng… 
giữ lại để mai mốt ấm vào thân 
con ạ!

Nhớ câu chuyện của K’Bim, tôi 
sửng sốt: - Xin lỗi Ha Sương, vậy 
K’Bim..?

Nụ cười rạng rỡ gương mặt 
trái xoan thanh tú, Ha Sương ngỡ 
ngàng thốt: - Anh biết K’Bim!

- Bạn cùng thời đại học!
- Dạ! Tết này, bọn em tổ chức 

cưới! K’Bim báo anh chưa?
- Chưa nhưng sao quên được! 

Anh hỏi chút, bệnh nghề nghiệp 
mà. Lúc được vận động và tự giác 
từ bỏ ý định đòi trở về buôn làng 
cũ, cha em chắc giận K’Bim?

- Không, anh ạ bởi cha thấy 
mình đã sai lầm, nhẹ dạ và bị kích 
động! Nhưng mấy tháng sau thì 
cha K’Bim lại giận em…

- Sao vậy?
Thoáng buồn vương trong đôi 

mắt tựa hồ thu thăm thẳm, thường 
sóng sánh niềm vui, Ha Sương 
khẽ khàng tâm sự: - Anh biết 
rồi, từ ngàn xưa, con gái Kơ Ho 
đi “bắt chồng”… Đẹp như tiên 
sa mà không có lắm trâu, không 
nhiều chiêng, nhiều chóe cũng 
có khi ở giá. Tập tục đã dần phai 
nhạt nhưng không phải không có 
lúc, có nơi nó vẫn len lén trỗi dậy 
khiến người ta mê muội. Nghe nhà 
em nguyện hiến đất, bàp K’Bim 
không vui mà còn có lời ra tiếng 
vào “đất ấy sau này thuộc về thằng 
rể K’Bim. Sao không giữ cho nó 
trồng rau, hoa”…   

- Nan giải nhỉ? Thế Phó Chủ 
tịch xã “dân vận” cha thế nào?  

Ha Sương cười khúc khích: - 
Anh ấy phân trần: Con không sợ 
thiếu đất sản xuất mà lo mình gieo 
trồng không có năng suất, hiệu 
quả cao! Chỉ sợ lòng người hẹp 
thôi! Bàp à, thôi đừng bận tâm, tội 
cho cha mẹ Ha Sương. Tất cả vì 
tương lai con em xã nhà, gia đình 
Ha Sương mới có nghĩa cử ấy…

Chưa nói hết câu, chuông reng 
reng mời vào hội nghị. Ha Sương 
nghiêng đầu chào. Cô lướt ngang, 
tôi cảm nhận phảng phất làn 
hương thanh khiết, trong mát, dịu 
dàng như hương núi rừng ban mai 
mùa xuân thoảng qua. Với những 
bước nhanh nhẹn, tự tin Ha Sương 
vội vào hội trường!   
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Chủ động hội nhập là xác 
định đúng chiến lược, 
chiến thuật và kế hoạch 

cho từng bước đi nhằm tranh thủ 
được cơ hội, khai thác được nhiều 
nhất những thuận lợi để đem lại 
nhiều lợi ích cho dân tộc; đồng 
thời hạn chế đến mức thấp nhất 
những thách thức, những tiêu cực 
nảy sinh.

Xu thế toàn cầu hóa, hội nhập 
quốc tế đã tác động đến Việt Nam 
ngày càng sâu sắc, mạnh mẽ và 
Việt Nam cũng đã chủ động, tích 
cực hội nhập nhằm phát huy nội 
lực, tranh thủ ngoại lực, sử dụng 
các thành tựu văn hóa - văn minh, 
khoa học - công nghệ của nhân 
loại để xây dựng, phát triển đất 
nước. Trong bối cảnh đó, văn hóa 
với ý nghĩa là “sức mạnh mềm” 
trong sức mạnh tổng hợp quốc gia 
lại càng trở nên quan trọng. Bởi 
khi văn hóa đã có sức thâm nhập 
mạnh, thì nó có thể thực hiện được 
mục tiêu mà các biện pháp chính 
trị và quân sự khó đạt được. Chính 
vì vậy, các quốc gia ngày càng chú 
trọng nhiều đến vấn đề văn hóa, 
như đa dạng văn hóa, đối thoại 
giữa các nền văn hóa - văn minh, 
văn hóa hòa bình. Kênh văn hóa 
được sử dụng như một phương 
tiện hiệu quả hỗ trợ thúc đẩy quan 
hệ chính trị, an ninh, kinh tế,... Tuy 
nhiên, việc nhìn nhận, đánh giá tác 
động của hội nhập quốc tế đối với 
sự phát triển văn hóa phải hết sức 
khách quan, toàn diện cả về mặt 
tích cực và mặt tiêu cực, hoàn toàn 
không tô hồng hoặc bôi đen về 
quá trình này.

Hội nhập quốc tế có tác động 
tích cực đối với nhiều lĩnh vực 
như: Sự phát triển giáo dục và đào 
tạo, khoa học - công nghệ, văn 
hóa, văn học, nghệ thuật…; đổi 
mới nhận thức trong đánh giá các 
quan hệ liên quan đến tư tưởng, 
đạo đức, lối sống trong xã hội; tạo 
nên những biến đổi tích cực trong 
đời sống tư tưởng, đạo đức và lối 
sống của xã hội; nhiều nét mới 
trong các giá trị văn hóa và chuẩn 
mực đạo đức được hình thành; 

Đầu xuân bàn về xây dựng văn hóa trong điều kiện 
hội nhập quốc tế
Việc bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc và phát huy các giá trị văn hóa, văn minh trong bối cảnh mở rộng giao lưu và hội nhập văn hóa 
quốc tế, vừa mở ra cơ hội để phát triển, vừa phải đương đầu với những nguy cơ, thách thức mới. Vì vậy, chủ động hội nhập là thể hiện 
thái độ tích cực, sự lựa chọn khôn ngoan. 

tính tích cực, năng động, sáng tạo 
được khuyến khích; không khí 
dân chủ được tăng lên; thế hệ trẻ 
tiếp cận nhanh chóng kiến thức 
mới và tích cực vươn lên trong 
cuộc sống, trong xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc… 

Việc hội nhập quốc tế sẽ giúp 
rút ngắn khoảng cách địa lý và 
giao lưu văn hóa không chỉ ở tầm 
quốc gia mà còn cả các cộng đồng 
tộc người. Đây là những điều kiện 
mới để các giá trị văn hóa của các 
cộng đồng thuộc các nhóm dân 
tộc ít người trong nước và của các 
nước trên thế giới được phổ biến 
nhanh hơn, đầy đủ hơn, rộng khắp 
và thường xuyên hơn; tạo ra một 
nhịp độ mới trong giao lưu văn 
hóa mà hầu như không chịu bất cứ 
hạn chế nào về không gian và thời 
gian. Hội nhập quốc tế còn tạo ra 
cơ hội để chuyển giao vốn, chuyển 
giao khoa học, công nghệ, chuyển 
giao kỹ năng và kinh nghiệm tổ 
chức và phát triển các ngành công 
nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa 
(công nghệ truyền thông, công 
nghệ sản xuất phim, băng hình, 
dịch vụ vui chơi giải trí). Ngoài 

ra, quá trình hội nhập quốc tế còn 
tạo ra cơ hội để mở rộng xuất 
nhập khẩu văn hóa phẩm, mở rộng 
hợp tác quốc tế về văn hóa. Hoạt 
động giao lưu văn hóa quốc tế sẽ 
tác động vào tinh thần dân tộc, ý 
thức cộng đồng, thúc đẩy tinh thần 
cạnh tranh để nâng cao vị thế văn 
hóa của dân tộc trong cộng đồng 
quốc tế… 

Bên cạnh mặt tích cực, hội nhập 
quốc tế cũng có tác động tiêu cực 
đến văn hóa, đó là: Mục tiêu xây 
dựng nền văn hóa Việt Nam tiên 
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc bị ảnh 
hưởng bởi tính thương mại hóa 
của các hoạt động văn hóa đang 
diễn ra một cách thiếu chọn lọc; sự 
dao động về tư tưởng, những lệch 
lạc trong lựa chọn giá trị, tiếp nhận 
một cách tự phát lối sống, thị hiếu 
phương Tây; chủ nghĩa cá nhân 
cực đoan, sự suy thoái đạo đức, 
lối sống; những thói hư tật xấu có 
cơ hội trỗi dậy và phát triển; sự 
phân hóa xã hội trên lĩnh vực văn 
hóa diễn ra mạnh mẽ cùng với quá 
trình hội nhập quốc tế; sự du nhập 
tràn lan và hỗn loạn các sản phẩm 
văn hóa độc hại của nước ngoài 

có thể làm cho văn hóa nước ta 
suy yếu và lệ thuộc; ngành công 
nghiệp văn hoá xâm nhập mạnh 
mẽ vào Việt Nam, gây nên những 
hiệu ứng tiêu cực tới lối sống, đạo 
đức xã hội, tạo nguy cơ về cuộc 
“xâm lăng văn hóa” mà Việt Nam 
đang chứng kiến… Như vậy, quá 
trình hội nhập quốc tế đang đặt ra 
những thách thức lớn đối với sự 
phát triển của văn hóa Việt Nam.

 Từ những tác động tích cực và 
tiêu cực của quá trình hội nhập 
quốc tế đối với văn hóa, Đảng ta 
đã có những yêu cầu mới cho sự 
phát triển văn hóa Việt Nam là: 
Nền văn hóa dân tộc phải khẳng 
định vị thế của mình trong giao 
lưu, tiếp xúc, đối thoại giữa các 
nền văn hóa trên thế giới; văn hóa 
dân tộc phải tham gia vào quá 
trình nâng cao sức cạnh tranh của 
nền kinh tế khi hội nhập; văn hoá 
dân tộc vừa chủ động thích ứng 
với yêu cầu hội nhập quốc tế, vừa 
ra sức bảo vệ và phát huy các giá 
trị đạo đức, tinh thần tốt đẹp và 
bền vững của dân tộc Việt Nam 
trong điều kiện mới.

Đối với tỉnh Lâm Đồng, hội nhập 

quốc tế sẽ tạo ra nhiều cơ hội để 
phát triển, nhất là các lĩnh vực có 
tiềm năng, lợi thế như nông nghiệp 
công nghệ cao và du lịch, dịch vụ. 
Xác định được điều đó, thời gian 
qua các hoạt động đối ngoại và hợp 
tác quốc tế về chính trị, kinh tế và 
văn hóa đã được tỉnh hết sức chú 
trọng, góp phần quảng bá hình ảnh 
của Lâm Đồng, đặc biệt là thành 
phố Đà Lạt đến với bạn bè quốc tế, 
từ đó thu hút được nhiều dự án đầu 
tư, nhiều khách du lịch đến với địa 
phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội 
phát triển. Tuy nhiên, kết quả hội 
nhập của tỉnh ta chỉ là bước đầu, 
chưa tương xứng với tiềm năng, 
thế mạnh, nhất là thế mạnh về sự 
phong phú, đa dạng của văn hóa. 
Bước vào giai đoạn hội nhập quốc 
tế ngày càng sâu rộng, bên cạnh 
việc tiếp tục đẩy mạnh hợp tác 
quốc tế về chính trị, kinh tế, chúng 
ta cần coi trọng hơn nữa về trao 
đổi, giao lưu văn hóa, khai thác 
và phát huy tính đa dạng, phong 
phú của văn hóa bản địa để thu hút 
khách du lịch quốc tế; mở rộng 
tầm ảnh hưởng của Festival Hoa 
Đà Lạt, trở thành thương hiệu văn 
hóa đặc trưng mà thế giới hướng 
đến; xây dựng các thương hiệu 
sản phẩm thế mạnh của tỉnh thực 
sự mang đậm bản sắc văn hóa đặc 
trưng; xây dựng Đà Lạt trở thành 
phim trường không chỉ thu hút 
các hãng phim trong nước mà còn 
hướng ra khu vực và thế giới…
Văn hóa phải trở thành một kênh 
hội nhập thế mạnh của tỉnh, góp 
phần thúc đẩy hội nhập chính trị, 
kinh tế… 

Xây dựng nền văn hóa Việt 
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 
tộc trong thời kỳ hội nhập quốc 
tế, một mặt chúng ta hướng về cội 
nguồn, gìn giữ các giá trị truyền 
thống tốt đẹp, nhưng mặt khác 
cũng phải cách tân nó, làm thành 
nội lực phát triển bền vững của đất 
nước, địa phương. Thực tiễn và 
kinh nghiệm lịch sử cho thấy, giải 
pháp văn hóa là một phần quan 
trọng, bảo đảm sự thành công của 
công cuộc hội nhập và phát triển, 
ở đó thể hiện nhân cách, năng lực 
và tiền đồ của một dân tộc. Văn 
hóa dân tộc sẽ là một động lực 
quan trọng thúc đẩy đất nước, con 
người Việt Nam tiến bước cùng 
thời đại.

Lễ hội tung còn thường được tổ chức vào mùa xuân. Ảnh: K.Phúc

Hòa trong không khí vui tươi, 
ấm áp đầu xuân Đinh Dậu, 
ngày 2/2 (mùng 6 Tết) đông 
đảo người dân các dân tộc thiểu 
số thôn 10C (xã Lộc Thành, 
huyện Bảo Lâm) cùng du khách 
thập phương đã nô nức về Làng 
Mông vui hội mùa xuân. Đây 
là lễ hội đầu xuân được cộng 
đồng người Mông và các dân 
tộc anh em như Tày, Nùng, Dao, 
Mường… đang sinh sống tại 
thôn 10C (xã Lộc Thành) duy trì, 
bảo tồn suốt 13 năm qua vào mỗi 

dịp Tết đến, Xuân về.
Đúng 7 giờ sáng, ngay sau khi 

giờ khai hội bắt đầu, nhiều trò 
chơi dân gian mang đậm truyền 
thống văn hóa của các dân tộc 
phía Bắc đang sinh sống tại đây 
đã lần lượt diễn ra và thu hút 
đông đảo bà con cũng như du 
khách tham gia. Đó là các trò 
chơi như tung còn, đâm bù nhìn, 
leo cột mỡ, múa khèn, kéo co, 
đẩy gậy, nhảy bao bố, nhảy dây, 
cõng nhau vượt cạn, cướp cờ và 
ném cù…

Ông Nông Văn Cửu, Trưởng 
thôn 10C (xã Lộc Thành), cho 
biết: “Thôn 10C hiện có 187 hộ, 
với 786 nhân khẩu. Toàn thôn có 
9 dân tộc anh em đang sinh sống 
như Mông, Tày, Nùng, Dao, 
Mường, K’Ho, Khơ Me, Hoa và 
người Kinh. Sau 13 năm tổ chức, 
Lễ hội mùa xuân thực sự là ngày 
hội vui tươi, bổ ích và mang đậm 
nét văn hóa truyền thống của các 
dân tộc thiểu số phía Bắc đang 
sinh sống tại Làng Mông”.

KHÁNH PHÚC

Đầu xuân vui hội Làng Mông

Múa khèn.



11 THỨ SÁU 3 - 2 - 2017TÂN NIÊN

ĐẠO PHAN 

Họ là những người thường 
xuyên chung tay phát tâm 
đi làm việc từ thiện từ nhiều 
năm nay. Ngay cả khi tôi 

đang viết bài báo này, ngày mùng 5 Tết, họ 
đang tiếp tục đến với trẻ em Cơ sở nuôi trẻ 
mồ côi Chùa Nguyên Không, huyện Đức 
Trọng. Có thể lướt qua những khuôn mặt 
họ: các chị Hoàng Thy, Huỳnh Ngân, chị 
Liên, chị Thoại Tiên, anh Quân, anh Nam, 
chị Thu Hoài… những doanh nhân, những 
mạnh thường quân ở Đà Lạt. Là 2 chị em: 
chị Hồng hiệu trưởng trường mầm non 
nghỉ hưu, chị Nga thợ may… ở huyện Đức 
Trọng; là các cô giáo Trường Tiểu học Phan 
Như Thạch Đà Lạt: Trần Thị Công Nga, 
Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Nga, Trần 
Thị Kim Tính, Bùi Thị Tuân,…; là anh Trần 
Thanh Hùng cơ quan bảo hiểm, chị Thùy 
Trâm cán bộ y tế, anh Phan Tài tài xế… Rất, 
rất nhiều tấm lòng thơm thảo mà tôi không 
thể kể ra hết. Đặc biệt, như anh Trần Thanh 
Hùng cảm nhận: “Chuyến thiện nguyện lần 
này công lớn nhất là chị Thy đã vận động 
anh Sinh - chị Thái nên chúng ta mới có 
chuyến đi này”. Vâng, họ - những người 
trong cuộc, biết trân trọng cảm ơn nhau…   

Chuyến đi mà anh Hùng nhắc là đến với 
hai cơ sở chăm sóc và sinh sống của các bệnh 
nhân phong cùng gia đình ở huyện Di Linh. 
Cùng những tấm lòng cao cả là khoảng 40 
triệu đồng hàng hóa. Tôi gặp lại soeur Mậu, 
người phụ nữ nổi tiếng, Anh hùng Lao động 
thời kỳ đổi mới - đang điều hành cơ sở 2. 
Gần 20 năm trước, từ đặt hàng viết sách về 
các gương phụ nữ điển hình của Hội Liên 
hiệp phụ nữ Việt Nam, tôi đã viết về soeur 
Mậu. Tuổi đã cao, nhưng soeur Mậu vẫn rắn 
rỏi như hồi nào. Soeur cho biết: “Ở đây có 
nhà tình thương và cấp cho họ (các hộ bệnh 
nhân phong) một vài sào đất cho họ trồng 
bắp, trồng cà phê để tự nuôi sống. Hộ nhà 
nào muốn nuôi heo thì cơ sở cung cấp giống, 

Tết đến với những người yếu thế 
Những ngày trước và sau Tết Đinh Dậu, bạn bè chung niềm hoan hỉ phát tâm thiện nguyện ở thành phố Đà Lạt và huyện Đức Trọng 
lại đến san sớt hương vị Tết đối với những người yếu thế. Đó là những bệnh nhân phong và người thân của họ tại huyện Di Linh, là 
các cụ già neo đơn, là trẻ thơ mồ côi hay hoàn cảnh khó khăn, và là những bệnh nhân nằm điều trị ở nhà hay đang ở bệnh viện… 

cám trại cho tạm ứng, heo lớn bán trả tiền; lỗ 
thì thôi”. Tại cơ sở 2 có 56 hộ, trong đó 2 hộ 
người Kinh, 02 hộ có chồng là người Kinh và 
vợ là dân tộc thiểu số, còn lại là đồng bào dân 
tộc K’Ho, Châu Mạ; tổng số 175 nhân khẩu. 

Tại cơ sở 01, soeur Tịnh cho biết có 50 
bệnh nhân, tổng số 96 hộ, hơn 200 nhân 
khẩu, trong đó khoảng 60 trẻ em các lứa tuổi. 
Các bệnh nhân phong được vào ở và điều 
trị từ nhiều năm trước, vì vậy đến nay có rất 
nhiều hộ gia đình đã có đến thế hệ thứ ba ở 
trong cơ sở. Đặc biệt, có đến gần 20 người 
con của họ quay lại cơ sở sinh sống cùng với 
ba mẹ và trở thành nhân viên phục vụ cơ sở 
hoặc làm ở bên ngoài. Ngay cơ sở 02 có 23 
nhân viên, chỉ có 6 soeur còn 17 người là con 
em của các bệnh nhân, đảm đương các công 
việc như bác sĩ, y sĩ, văn phòng,…

Hiện tại, 2 cơ sở còn có gần 10 cháu là 
con cái của các bệnh nhân phong đang theo 
học đại học, cao đẳng các ngành nghề cơ 
khí, xây dựng, y, sư phạm… tại thành phố 
Hồ Chí Minh. Tôi hỏi ước nguyện của soeur 
Mậu - người đầu tầu, gắn bó trọn đời hơn 70 
năm với cơ sở chữa trị bệnh phong Di Linh 

này, vẫn thái độ tự tại và tấm lòng nhân ái 
ấy, soeur nói: “Bây giờ tôi mong họ được 
tiếp tục nâng cao đời sống gia đình, con cái 
học hành rồi nuôi cha mẹ chúng nó. Cuộc 
sống cứ ổn định dần dần là mừng rồi”.  

Tại hai cơ sở, tôi cũng tranh thủ gặp một 
số bệnh nhân phong. Chị Nguyễn Thị Hay 
45 tuổi, quê ở Bắc Ninh; ông Ha Bơi 75 
tuổi, quê Đức Trọng, Lâm Đồng; hai vợ 
chồng ông K’Beo 76 tuổi, quê Đăk Nông; 
hai chị em gái Phượng - Quý 45 và 41 tuổi 
quê ở Bình Thuận… Họ được vào chữa 
bệnh từ rất lâu, người nhiều nhất đã hơn 50 
năm, và hầu hết đã lành. 

Trong buổi nhận quà, khuôn mặt ai cũng 
rạng ngời niềm hạnh phúc, tan đi những u 
uất của bệnh tình trong sâu thẳm, quên đi 
những dị tật tay chân đeo đẳng trên thân 
mình…Tất cả đều muốn ở lại cơ sở bởi nơi 
đây là những người đồng cảnh, đồng cảm, 
và chan hòa tình nhân ái bao la… Phượng 
đã lành bệnh, nhưng tay bị còng queo, bày 
tỏ niềm hạnh phúc thành lời với tôi: “Lâu 
quá rồi, thèm miếng bánh chưng năm nay 
có rồi. Thích quá !”…      

Kết thúc mấy chuyến thăm viếng, anh 
Trần Thanh Hùng chia sẻ trên mạng xã hội 
của Nhóm thiện nguyện: “Sau chuyến đi 
thật nhiều ý nghĩa ngày hôm qua 21/1/2017, 
anh thấy tất cả chúng ta thật tuyệt vời. Sự có 
mặt của chúng ta trong các buổi trao quà để 
rồi chúng ta nhận lại một phần thưởng cao 
qúy. Phần thưởng đó là ánh mắt rạng ngời 
vui sướng của những bệnh nhân phong mà 
chân tay không còn nguyên vẹn; đó là tiếng 
cười hân hoan của những đứa trẻ nhận tấm 
áo, hộp sữa; đó lời cảm ơn chân thành mộc 
mạc mà cảm động của các bệnh nhân cũng 
như những người nhận quà...”. 

Cùng với điểm đến là bệnh nhân phong, 
những ngày áp Tết và sau Tết Nguyên đán, 
Nhóm thiện nguyện còn đến nhiều địa chỉ 
khác. Họ khẩn trương, dừng các công việc 
của gia đình, và tích cực đồng hành đến với 
những thân phận yếu thế: cụ già neo đơn, 
bệnh nhân, người tàn tật, trẻ mồ côi, trẻ 
có hoàn cảnh gia đình khó khăn… Những 
địa chỉ tình thương mà họ thường lui tới là 
Làng SOS, các trường tiểu học ở Đà Lạt; 
Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng; các hộ dân 
phường 7, phường 9 Đà Lạt; Cơ sở nuôi 
trẻ mồ côi Chùa Nguyên Không… Những 
phần quà đến với các mảnh đời cũng hết 
sức phong phú và phù hợp từng hoàn cảnh 
người nhận, bao gồm: gạo, dầu ăn, mì tôm, 
nước mắm, bột canh, tương, đường, sữa, 
bánh kẹo, áo quần…; và nấu suất ăn hay 
chương trình văn nghệ… 

Cô Nguyễn Thị Ngọc - Chủ tịch Hội 
Chữ thập đỏ Trường Tiểu học Phan Như 
Thạch bày tỏ cảm xúc sau chuyến đi cùng 
bạn bè đến với mấy chục bệnh nhân đang 
điều trị tại Bệnh viện sáng ngày 2 Tết như 
thế này: “Ngày Tết ai cũng có thú vui riêng 
của mình nhưng có mấy ai nhớ đến những 
bệnh nhân…”. Sáng đó, mỗi bệnh nhân 
được nhận 500 ngàn đồng trong nguôi ngoai 
đau đớn về thể xác… Tôi hiểu, sự chia sẻ 
của Ngọc không chỉ với mọi người mà với 
chính cô ấy. Bởi, “tâm mình thêm một lần 
được an lạc” như cô Trần Công Nga từng 
cảm nhận… Vâng, Tết cổ truyền của dân 
tộc Việt trên vùng đất Nam Tây Nguyên 
đã, đang và mãi ấm lên bởi những tấm lòng 
đùm bọc cao cả của cộng đồng nhân ái…  

Trao quà cho các hộ tại cơ sở bệnh phong Di Linh. Ảnh: Đ.Phan

THY VŨ

Ở Đơn Dương, tại ngày hội “Tết sum 
vầy”, LĐLĐ huyện đã tổ chức làm mai, đào 
bán đấu giá, gây quỹ để có thêm tiền chăm 
lo cho công nhân lao động nghèo trong 
huyện. Theo đó, 42 CĐCS trong toàn huyện 
đều cử ra các thành viên tham gia làm cành 
mai, đào giả. Sau màn chấm giải, các cành 
mai, đào này đã được bày bán đấu giá công 
khai và toàn bộ số tiền thu được đều dành 
để mua quà tặng các lao động nghèo. 

“Ngoài 40 suất quà tết từ nguồn LĐLĐ 
tỉnh, từ nguồn huy động được của các tổ 
chức trong huyện và do CNVC đóng góp 
thì số tiền thu được từ bán đấu giá sản phẩm 
mai, đào, chúng tôi cũng mua thêm được 
14 suất quà dành tặng anh chị em lao động 
có hoàn cảnh khó khăn. Đây là lần đầu 
tiên chúng tôi tổ chức gây quỹ bằng hình 

“Tết sum vầy” ấm tình người lao động
thức này, dự kiến các năm tiếp theo, chúng 
tôi sẽ tiếp tục làm để có thêm nguồn kinh 
phí chăm lo đời sống của người lao động 
nghèo” - anh Lê Đăng Hiền, Phó Chủ tịch 
LĐLĐ huyện Đơn Dương cho biết.

Theo LĐLĐ TP Đà Lạt, nhằm động viên 
tinh thần đối với các công nhân và người 
lao động trong dịp Tết đến, Xuân về, từ các 
nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp, nguồn 
quỹ thăm hỏi của LĐLĐ thành phố Đà Lạt, 
thông qua chương trình “Tết sum vầy”, 
LĐLĐ TP Đà Lạt đã trao tặng 50 suất quà, 
mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho các công 
nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn, bản 
thân hoặc người thân trong gia đình có bệnh 
hiểm nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo; tặng 
quà Tết bằng hiện vật là nhu yếu phẩm cho 
20 công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi 
suất trị giá 400 ngàn đồng.

Ngoài ra, LĐLĐ thành phố còn hỗ trợ cho 
38 công nhân lao động khó khăn mua vé xe 
về quê đón Tết và công nhân ở lại ăn tết tại TP 
Đà Lạt, mỗi suất trị giá 100 ngàn đồng; Công 
ty Cổ phần dịch vụ Đô thị Đà Lạt tặng 100 vé 
vào cổng tham quan Vườn hoa thành phố cho 
công nhân khó khăn ở lại ăn Tết tại TP Đà Lạt.

Cùng chung mục đích mang một cái tết 

ấm áp đến với CNVCLĐ nghèo, LĐLĐ tỉnh 
cũng tổ chức trao tặng quà cho CNVCLĐ 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc 
LĐLĐ các huyện, thành phố, CĐ ngành tại 
3 khu vực gồm: TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc và 
huyện Đức Trọng.

Cầm trên tay món quà do LĐLĐ tỉnh 
trao tặng, chị Phan Thị Kim Dung (phụ bếp 
Trường Mầm non Thế giới trẻ em, Đức 
Trọng) không giấu nổi xúc động: “Tôi không 
nghĩ là mình sẽ được nhận món quà này. Tôi 
một mình nuôi con nhỏ nên cuộc sống cũng 
rất khó khăn, lại ở nhà thuê nên chẳng năm 
nào sắm nổi một cái tết tươm tất. Số tiền này 
tôi sẽ dành để mua đồ mới cho con”.

Cùng chung niềm xúc động với chị Dung, 
chị Nguyễn Thị Hồng Gấm (công nhân 
Công ty Quản lý khai thác Công trình Công 
cộng huyện Lâm Hà) cũng nghẹn ngào nói: 
“Quê em ở Phan Rang, em cùng với con 
lên đây ở trọ đi làm đã 3 năm nay. Số tiền 
này là một món quà lớn đối với mẹ con em. 
Tết năm nay em tính không về quê mà ở lại 
kiếm việc làm thêm mấy ngày tết để thêm 
tiền trang trải cho cuộc sống của 2 mẹ con 
nên chắc là em sẽ dành số tiền này để đóng 
tiền học cho con”.

Ngoài số quà tết được trao tận tay công 
nhân nghèo, số quà còn lại trong tổng số 
162 suất quà tết do LĐLĐ tỉnh trao tặng 
năm nay cũng sẽ được phân bổ cho các LĐ 
huyện, thành phố và các công đoàn nghành 
để các tổ chức công đoàn này trao tới tay 
cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

“Ngoài trao tặng quà, Tết sum vầy còn 
được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
trong tỉnh tích cực hưởng ứng bằng các việc 
làm cụ thể khác như: Hỗ trợ tiền thưởng, 
tiền lương tháng thứ 13, tiền tàu xe về quê 
ăn tết, thăm hỏi người lao động bị mất việc 
làm, công nhân không có điều kiện về quê 
ăn tết… Tuy những món quà trao tặng 
không lớn về vật chất nhưng thông qua hoạt 
động này, chúng tôi mong muốn sẽ mang 
đến cho người lao động một cái tết ấm áp, 
đầm ấm. Đồng thời, cũng góp phần động 
viên tinh thần CNVCLĐ tích cực hơn trong 
năm mới để cùng với các cơ quan, doanh 
nghiệp tạo ra những sản phẩm chất lượng 
hơn” - ông Huỳnh Ngọc Cảnh - TUV, Chủ 
tịch LĐLĐ tỉnh cho biết thêm.

Chương trình với ý nghĩa xã hội sâu sắc 
nhằm hỗ trợ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó 
khăn có được cái tết đầm ấm, sum vầy.

Thông qua chương trình “Tết sum vầy”, 
các cấp công đoàn cùng với LĐLĐ tỉnh 
đã và đang tổ chức nhiều hoạt động 
thiết thực nhằm mang đến một cái Tết 
ấm áp cho công nhân lao động nghèo. 
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Mỗi năm Mai anh đào 
Đà Lạt chỉ có gần 2 
tháng khoe sắc… Vào 

đông, khi cơn gió lạnh lùa qua 
kẽ lá, Mai anh đào run rẩy trút đi 
từng lớp lá vàng, để lại thân cây 
trơ trụi khẳng khiu như củi khô. 
Không ai biết trong những cành 
“khô” ấy đang ấp ủ một mạch 
sống, để khi những sợi nắng 
ấm đầu tiên xua đi cái lạnh mùa 
đông, từ những cành cây khẳng 
khiu bật lên những chùm hoa 
mỏng mảnh phớt hồng, cành trên 
cành dưới chi chít, tầng tầng lớp 
lớp in vào nền trời xanh thẳm, 
có sức hút đến mê say. Cả thành 
phố bừng lên sắc hoa, quyến 
rũ vẫy gọi du khách khắp nơi. 
Không hẹn mà gặp, mà nên hội. 
Dòng người tấp nập, từng nhóm 
túm tụm dưới những tán hoa, thay 
phiên nhau tạo dáng cạnh những 
cây Anh đào ken dày những cánh 
hồng, bấm bấm, chụp chụp, mong 
lưu lại những khoảnh khắc đẹp 
nhất của mình với một trời hoa. 
Ngắm hoa đào nở, trào dâng những 
xúc cảm, lòng người xốn xang, rạo 
rực trước mùa xuân, trước sự tươi 
mới, bừng nở, hồi sinh. 

 Mỗi mùa hoa tôi vẫn thường 
có thói quen lang thang trên các 
con đường đồi dốc, nếm trải cảm 
giác lạc trôi vào chốn bồng lai 
tiên cảnh trong sắc hồng, lòng 
nhẹ tênh, phơi phới. Cứ đi như 
thế dọc những con đường, những 
góc phố ngắm hoa, ngắm những 
người bạn mùa xuân về thay cho 
mình bộ váy áo đẹp chụp hình 

Mong chờ một mùa hoa
Ai cũng từng có giấc mơ lạc vào giữa rừng hoa, đi giữa trập trùng hoa. Ở Đà Lạt điều đó không còn là mơ mỗi mùa xuân về khi cả một 
khoảng trời xanh bừng lên sắc hồng, những con đường, những hẻm nhỏ, vườn nhà, xen giữa rừng thông Mai anh đào bừng nở làm 
lòng người xuyến xao. Mỗi mùa hoa tôi thường có thói quen lang thang trên các con đường đồi dốc, nếm trải cảm giác lạc trôi vào trốn 
bồng lai tiên cảnh trong sắc hồng, lòng nhẹ tênh, phơi phới, để rồi tăng lên tình yêu với thành phố này. 

bên hoa, để rồi ngày càng nhân 
lên tình yêu thành phố này. Chỉ 
cần một cây hoa đào sum suê, 
xao xuyến sắc hồng bên bờ taluy 
Dinh II trên đường Trần Hưng 
Đạo cũng đủ làm nao lòng du 
khách. Những con đường ngập 
tràn hoa như Trần Hưng Đạo 
(đoạn qua Cadasa Resort, đường 
Phó Đức Chính, Hùng Vương, 
dốc Lê Đại Hành, quanh hồ 
Xuân Hương… là nơi đông như 
trẩy hội. Mai anh đào mãn khai 
khiến lòng người nhẹ bẫng, thì 
khi những cánh hoa chuyển sang 

sắc đậm, những lộc non màu tía 
nhú ra đan xen cùng hoa, hoa rơi 
phủ mặt đất nhường cành cho 
những chiếc lá xanh dần vươn 
lên… cũng làm nên một vẻ đẹp 
nao lòng, khiến con người thức 
dậy những ý niệm về thời gian, 
tiếc nuối mà không thể níu kéo.

Hoa đào luôn là một mùa hoa 
được mong chờ. Mùa hoa năm 
nay đến muộn, sự đợi chờ như 
dài hơn. Thời tiết thay đổi, tháng 
12 vẫn mưa bão, khí lạnh làm 
cho những mầm hoa co lại ủ kín 
làm cho Ngày hội hoa Anh đào 
Đà Lạt - Tuyền Lâm lần đầu tiên 

được tổ chức phải “khất lần” liên 
tục. Nhưng sự chờ đợi bao giờ 
cũng có cái hay, chỉ như kéo dài 
thêm niềm háo hức. Hoa cứ nở là 
có hội. Tết đã đến, ánh nắng ấm 
áp sưởi cho những cây Mai anh 
đào đầu tiên bắt đầu hé nụ, báo 
hiệu một mùa hoa rực rỡ. Sau 
đôi lần hoãn, Ban tổ chức ngày 
hội đã ấn định hội hoa sẽ diễn ra 
trong 3 ngày 11 - 13/2/2017 khi 
hoa nở rộ nhất, kéo dài đến dịp 
Valentine (14/2) - ngày lễ tình 
nhân để những người có tình với 
nhau được nắm tay nhau đi giữa 
rừng hoa đào. Ngày hội cũng 

diễn ra vào đúng dịp rằm tháng 
Giêng, khi mà trăng đầu xuân 
treo trên nền trời trong nhất. 

Có thể nói, Ngày hội Mai 
anh đào Tuyền Lâm - Đà Lạt 
đã được chuẩn bị từ rất lâu 
rồi khi hàng trăm ha hoa 
Mai anh đào được Ban Quản 
lý Khu du lịch và các nhà 
đầu tư trồng từ cách đây 5 - 
6 năm đã bắt đầu đơm hoa. 
Sẽ là một không gian hồng 
sắc hoa khi Ban tổ chức 
ngày hội tưởng tượng: Du 
khách sẽ ngắm trăng trên 
trời, trăng dưới nước, trăng 
như treo trên cây, trăng lồng 
vào hoa.

Sẽ không nặng về phần lễ, mà 
chỉ chú trọng đến phần hội với 
các hoạt động để du khách vừa 
có thể ngắm hoa, vừa thưởng lãm 
ẩm thực, xem trình diễn, thưởng 
lãm nghệ thuật trong suốt thời 
gian diễn ra lễ hội. Cùng với hoạt 
động chính là du xuân ngắm hoa 
anh đào, có rất nhiều hoạt động 
hấp dẫn, nghệ thuật,  ý nghĩa khác 
như: Triển lãm ảnh hoa Anh đào 
Đà Lạt với hàng trăm tác phẩm 
ảnh nghệ thuật của nghệ sĩ nhiếp 
ảnh MPK, du thuyền, cắm trại 
thưởng ngoạn hồ Tuyền Lâm, triển 
lãm tranh nghệ thuật “Người đẹp 
và hoa”, chụp hình xe cổ với hoa, 
chương trình biểu diễn nhạc nước 
nghệ thuật “Giấc mơ Việt Nam 
vươn cao”, ngày hội phượt những 
cung đường hoa - trồng hoa Mai 
anh đào lưu niệm, hội thi câu cá, 
giải Golf Sacom, lễ hội hóa trang, 
nghệ thuật đường phố, giới thiệu 
sản phẩm rượu vang Thanh long 
đỏ… Từ Ngày hội hoa Anh đào 
Đà Lạt - Tuyền Lâm, những người 
làm công tác tổ chức đã nghĩ đến 
việc thành lập Hội những người 
yêu hoa Anh đào Đà Lạt. Mỗi mùa 
hoa về, sẽ là một cuộc hội ngộ lớn 
ở thành phố hoa đào, để khi hoa 
bừng nở là mùa hội cũng về.

Ngày hội không chỉ là cách để 
những người yêu Đà Lạt quảng 
bá vẻ đẹp của đất trời Đà Lạt vào 
mùa xuân, mà còn là cách để mỗi 
người dân Đà Lạt thể hiện tình yêu 
với thành phố mình đang sống, 
chung tay tôn tạo cảnh quan, trồng  
thêm những cây Mai anh đào vào 
những khoảng đất trống, để mùa 
xuân về bừng lên sắc hồng, gọi 
mời du khách, để lời hát “Ai lên 
xứ hoa đào” luôn mãi ngân nga. 

 Đà Lạt vào xuân. Ảnh: Thanh Toàn

Ảnh: Thanh Đạm

Ngày hội hoa Anh đào Tuyền 
Lâm - Đà Lạt sẽ diễn ra trong 3 
ngày (11- 13/2/2017) và nhận 
được sự hưởng ứng của các 
doanh nghiệp đang đầu tư du lịch 
tại Tuyền Lâm, tham gia tốt xã 
hội hóa lễ hội. Nhiều điểm du 

lịch sẽ thực hiện giảm giá cho du 
khách trong suốt thời gian diễn ra 
ngày hội; cụ thể: Khu nghỉ dưỡng 
Terracotta giảm 40% giá phòng, 
20% dịch vụ ăn uống và các dịch 
vụ khác; Khu du lịch Edensee 
miễn phí các trò chơi tennis, câu 

cá, xem thú, giảm 30% giá phòng 
và hóa đơn dịch vụ ăn uống; Khu 
du lịch thác Đatanla giảm 50% 
giá vé và các loại dịch vụ giải trí; 
Đào Nguyên quán giảm 10% giá 
thực đơn…          

QUỲNH UYỂN

NGÀY HỘI HOA ANH ĐÀO TUYỀN LÂM - ĐÀ LẠT:
Nhiều khu du lịch miễn, giảm giá cho du khách

Ảnh: Nguyễn Nghĩa
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Từng viên sỏi, từng mảnh san 
hô nơi đảo chìm Đá Đông chắc 
chắn sẽ là những kỷ niệm không 
bao giờ phai nhạt trong tâm thức 

của Nguyễn Mậu Hùng. Tết này, cùng với 
nhiều cán bộ, chiến sĩ khác, Hùng sẽ được 
về quê sau tròn một năm đóng quân ngoài 
khơi xa. 

Trúng cử đại học, nhưng chàng trai quê ở 
Đắc Lắc lại đăng kí nhập ngũ để thỏa mãn 
ước mơ của mình (được làm lính Hải quân). 
Những tháng ngày ở Đá Đông, một hòn đảo 
chìm nhỏ đã cho em nhiều trải nghiệm, sự 
trưởng thành hơn trong cuộc sống để có thể 
viết tiếp ước mơ của mình. 

Ngày chia tay, sau những cái ôm thật 
chặt, nụ cười tạm biệt và cả những giọt 
nước mắt là những hẹn thề không nói 
thành lời. Họ chúc nhau tiếp tục vững bước 
trên con đường sắp tới, những người ở lại 
sẽ tiếp tục cống hiến, chiến đấu và hoàn 
thành nhiệm vụ.

Hành trang của những lính biển như Hùng 
không có gì, ngoài những kỷ niệm được 
cất giữ trong trái tim. Ở đó, có những ngày 
biển lúc bão giông, lúc êm đềm và có những 
ngày tuổi hai mươi căng tràn nhựa sống, 
hiến dâng cho Tổ quốc.

Trong hơi gió của biển, trong nghẹn ngào 
của nhớ nhung, trong cơn mưa vội ùa về 
quấn quýt, tận ngoài khơi xa ấy, hình như 
mùa xuân đã về rất sớm.

Mùa xuân đầu tiên
Mùa xuân thứ 20 nhưng lại là mùa xuân 

đầu tiên của hai chàng binh nhất Phạm Văn 
Canh (Bố Trạch - Quảng Bình) và Đinh 
Tiến Dũng (Nghĩa Hưng - Nam Định), hai 
em đều đóng quân ở một hòn đảo nhỏ mang 
tên Đá Lát.

Đặt chân lên đảo, vẫn còn chưa hết dật 
dờ sau hơn hai ngày trên biển, Canh nhoẻn 
miệng cười: Chắc rồi cũng quen thôi anh 
nhỉ (?!).

“Không xa đâu Trường Sa ơi…”, đừng 
nói vậy mà tội những người lính đảo, 
Trường Sa xa lắm. Ở đó cũng có bánh 
chưng, cũng có mâm cỗ ngày tết, cũng có 
những cành hoa hiếm hoi tô điểm, nhưng 
nỗi nhớ đất liền của những chàng tân binh 
như Dũng chắc sẽ không thể đong đếm. 

Nỗi nhớ xa nhà của Dũng và Canh, những 
chàng trai mới lớn trong sự bảo bọc của 
gia đình rồi cũng sẽ qua đi. Rất nhanh thôi, 
ngày trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ 
sẽ không hổ thẹn khi tự hào nói rằng, tôi đã 
từng sống những ngày tháng đẹp nhất của 
tuổi thanh xuân ngoài Trường Sa và đã góp 
một phần rất nhỏ công sức của mình cho 
biển đảo quê hương. 

Với họ, mùa xuân đầu tiên cũng là một 
mùa bắt đầu, bắt đầu cho cuộc đời, cho 
những tháng ngày sau này chưa bao giờ 
phải tự vấn, “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì 
cho ta…?”.

Nhớ mang một nhành hoa 
ra đảo 
Phần lớn, người đến và rời Trường Sa 

đều mang theo một nhành hoa. Trong xa 
cách, có lẽ để thỏa nỗi nhớ nhung họ đều 
dồn yêu thương vào những mầm hoa do 
mình vun xới. 

Người rời đảo, chẳng ai không mang theo 
về một nhành hoa san hô, những nhành hoa 
thô ráp, thua xa yếu tố thẩm mĩ so với các 
mặt hàng mỹ nghệ được bày bán nhan nhản 
trong các cửa hàng lưu niệm ở phía ngoài 

Trường Sa - bữa ấy mưa xuân có bay
Trường Sa, tết thường đến sớm và tết thường cũng lạ. Ở ngoài ấy, tết cũng có nghĩa là hội ngộ và chia ly, là mùa xuân xa cách của những người ra đảo, là ngày về 
sum họp gia đình sau đằng đẵng cách xa. 

quân cảng Cam Ranh. Nhưng có chứng kiến 
sự nâng niu của những người trở về từ đảo 
mới thấy, những bông hoa san hô ấy có hồn 
như thế nào. Những bông hoa ấy là kết tinh 
của muối mặn, của những giọt mồ hôi, của 
những ngày đương đầu với sóng gió, với 
những hiểm nguy thường trực, những nhành 
hoa vô tri ấy như chứa cả những nhớ nhung, 
giận hờn, xa cách, hạnh phúc, tự hào.

Quà ra đảo mùa xuân, chẳng có đào, mai, 
những loài hoa mỏng manh, dù có chở che 
cũng chẳng chịu được vài cơn gió nặng đầy 
hơi muối. Bông giấy, quất, mẫu đơn, xương 
rồng… những loài hoa “chịu thương, chịu 

khó” được người dân và cán bộ, chiến sĩ 
trên đảo ưa chuộng hơn. Cùng với bàng 
vuông, sắc tím của muống biển, những loài 
hoa ấy như con người ngoài đảo, luôn can 
trường với bão giông, mạnh mẽ vươn lên, 
để sống, chịu đựng và nở hoa.

Hạ sĩ Nguyễn Thái Hải (Đá Tây A) - 
chàng trai ở Quỳnh Lưu (Nghệ An) trong 
lần đầu tiên ra đảo cũng mang theo một chậu 
xương rồng nhỏ gọn bằng lòng bàn tay nói 
với tôi rằng: “Chậu cây này sẽ sống cùng em 
trong suốt những ngày tháng ra đảo, em tin 
cây cũng sẽ lớn, sẽ cứng cáp, trưởng thành 
trong sóng gió giống như mình”.  

Xuân đến sớm nhưng không 
đi vội
Tết ở Trường Sa thường đến sớm, khi 

những chuyến tàu đầu tiên chở nặng 
nghĩa tình đất liền ra đảo, lúc ấy mùa 
xuân cũng về.

Xuân Đinh Dậu đã là cái tết thứ ba, kỹ sư 
Nguyễn Phong Vũ - cán bộ của Trung tâm 
dịch vụ kỹ thuật hậu cần nghề cá ăn tết tại 
đảo. Như anh vẫn thường nói đùa, mình từ 
lâu đã xem là cư dân thực thụ của đảo rồi, 
vào bờ ăn tết có khi lại không quen.

Có ai lại không muốn một cái tết đoàn 
viên cơ chứ, một cái tết dẫu không no đầy 
nơi vùng quê nghèo vẫn cảm nhận được đầy 
đủ nhất sự ấm áp của bà con họ hàng, của 
tình làng nghĩa xóm. Không cần hỏi và thế 
nào đi nữa tôi vẫn biết những người như Vũ 
là những người đang phải hy sinh, anh ở 
ngoài ấy đón tết nhưng cũng chẳng có ngày 
nào rảnh rang. Tết với nhiều người, nhưng 
với những cư dân nghèo bám biển, triền 
miên tháng ngày vật lộn với sóng dữ, mệt 
nhoài mưu sinh đang rất cần những người 
như Vũ và trung tâm của anh.

Tết này cũng đã là mùa xuân thứ ba của 
Thái Nhật Trường, chàng ngư dân cùng gia 
đình đang sinh sống ở thị trấn Trường Sa. 
Còn chưa tiễn Ông Táo về trời, khi tàu cập 
bến, mang theo phong vị tết ở đất liền ra, 
anh đã sửa soạn bàn thờ, trưng cây mai với 
những bông hoa vàng rực làm bằng chất liệu 
lụa ra để trước sân. “Sửa soạn đón tết sớm để 
vơi đi nỗi nhớ quê”, anh nói với tôi vậy! 

Thái Bình Hải Thùy - bé gái vừa tròn 18 
tháng tuổi, con gái anh Trường đã có mùa 
xuân thứ hai ở đảo. Bé là công dân thứ hai 
đúng nghĩa của thị trấn Trường Sa, nơi em 
được sinh ra, nơi chôn nhau cắt rốn của 
mình, nơi tuổi thơ em thuộc về.

Mùa xuân ở Trường Sa thường đến sớm, 
đúng thôi, xuân về để những người nơi đây 
khỏa đi phần nào nỗi nhớ. Nhưng với những 
công dân đặc biệt như Hải Thùy, ngoài đảo 
xa ấy sẽ vẫn có những mùa xuân ở lại, có 
những con người nối tiếp để vẽ lên những 
cung bậc của mùa xuân.

Làm gì có mưa xuân phơi phới bay, chỉ 
có những cơn mưa biển ầm ào, đến và đi 
thường rất vội, người dân ở đảo bảo rằng, 
đấy là mưa xuân, tết đã về từ lâu lắm rồi.

Hòa thượng 
Thích Tâm Tánh 
trụ trì chùa 
Trường Sa, 
Trung tá 
Đỗ Thế Tuyến - 
Đảo trưởng đảo 
Trường Sa và bé 
Hải Thùy trong 
ngày đầu năm mới. 
Ảnh: T.Linh

Mang cây tết ra đảo. Ảnh: T.Linh

Đi chùa đầu năm 
ở đảo Trường Sa. 
Ảnh: T.Linh



14 THỨ SÁU 3 - 2 - 2017 TÂN NIÊN

MINH ĐẠO 

Nhiều kế hoạch cụ thể 
Theo chỉ đạo của Chi cục trưởng 

Nguyễn Khang Thiên, anh Mai 
Thanh - cán bộ của Đội KL cơ 
động và PCCCR số 1 đưa tôi 
nhiều văn bản triển khai của Chi 
cục và Đội. Nào bố trí lực lượng 
chốt chặn, tăng cường công tác 
tuần tra, truy quét BVR tại khu 
vực A, B…; nào kế hoạch kiểm tra 
tháng 1/2017 và quý I/2017; nào 
kế hoạch tuần tra, kiểm tra, truy 
quét trước, trong và sau Tết tại khu 
vực B, C…

Mục đích đặt ra rất rõ ràng: 
ngăn chặn có hiệu quả tình hình 
phá rừng, khai thác, vận chuyển, 
cất giữ lâm sản và săn bắt động 
vật hoang dã trái phép; phát hiện 
và xử lý nghiêm những hành vi 
vi phạm Luật BV&PTR, lập lại 
trật tự kỷ cương trong công tác 
QLBVR. Đồng thời, tuyên truyền 
nâng cao nhận thức của mọi tầng 
lớp nhân dân trong công tác BVR; 
tăng cường sự phối hợp thống 
nhất và đồng bộ trong lực lượng 
KL với nhau và giữa ngành KL 
với các đơn vị chủ rừng, các cơ 
quan, ban, ngành trong công tác 
QLBVR…

Theo đó, những yêu cầu, nội 
dung và phương pháp triển khai 
thực hiện cụ thể đối với mỗi đơn 
vị và cá nhân liên quan. Ví dụ như 
vị trí, địa điểm trinh sát, công cụ, 
phương pháp xử lý,…

Trực chiến giữ rừng dịp Tết
Mùng 1 Tết, Chi cục trưởng Kiểm lâm (KL) Lâm Đồng Nguyễn Khang Thiên điện thoại cho tôi với niềm vui: “Anh ơi, đêm giao thừa anh 
em mật phục bắt quả tang được đối tượng ken cây”. Sáng mùng 2 Tết, tôi có mặt tại Văn phòng Chi cục KL, nhiều lãnh đạo và cán bộ 
của Chi cục đang trực chiến; kiểm lâm viên Đỗ Huy Định không ngớt điện thoại hỏi tình hình công tác quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) 
đến các huyện, thành phố trong tỉnh…     

Cán bộ kiểm lâm 
Đỗ Huy Định nắm 
tình hình ở các 
địa bàn trong tỉnh 
sáng mùng 2 Tết. 
Ảnh: M.Đạo

Để thực sự đạt hiệu quả cao 
nhất, năm nay, Chi cục quyết định 
thành lập một lực lượng tham gia 
đủ mạnh, gồm đại diện lãnh đạo 
Chi cục làm trưởng đoàn và chỉ 
đạo chung, lãnh đạo Đội trực tiếp 
chỉ đạo triển khai, các thành viên 
từ nhiều đơn vị như Đội, phòng 
chuyên môn - nghiệp vụ của Chi 
cục, các Hạt KL, Ban lâm nghiệp 
xã và đại diện Cảnh sát môi 
trường PC 49 cùng chủ rừng… 
“Đội 1 và Đội 2 đã xây dựng kế 
hoạch rất chi tiết và với lực lượng 

hơn chục người trực chiến để vừa 
phòng thủ, vừa tấn công khi sự 
vụ xảy ra”, anh Nguyễn Khang 
Thiên nói.

Chi cục trưởng Nguyễn Khang 
Thiên cũng thông tin nhanh cho 
tôi một vài thành tích đã đạt được 
còn nóng hổi. Các ngày 26, 27, 
28, 29, 30 và 1 Tết, lực lượng KL 
các Hạt Đơn Dương, Di Linh, Đức 
Trọng và Đội 1, Đội 2 đã liên tục 
ngăn chặn đẩy đuổi các đối tượng 
lâm tặc xâm lấn vào rừng, buộc 
lâm tặc phải rút lui. Bản thân Chi 

cục trưởng trực tiếp thị sát nhiều 
vùng trong những ngày Tết: Đạ 
Huoai, Di Linh, Lạc Dương, Đà 
Lạt… Và ngày 29 Tết, Hạt KL 
Bảo Lâm đã bắt giữ được một xe 
khách 12 chỗ đang chở hơn 1,3 
m3 gỗ dỗi thuộc nhóm IV. Anh 
Thiên nói: “Tết này chỉ đạo quyết 
liệt, giám sát công việc cụ thể, 
theo dõi diễn biến tình hình các 
hiện trường nóng…”.

Chiến công đêm 
giao thừa
Hạt phó Hạt KL Đà Lạt Đặng 

Quốc Thái Bình là người chịu 
trách nhiệm chỉ huy trực chiến 
của Hạt mấy ngày Tết cho biết: 
Hạt đảm bảo cán bộ công chức 
thường trực 24/24 giờ tại đơn 
vị và thực hiện nhiệm vụ BVR 
và PCCCR trong suốt thời gian 
nghỉ Tết Nguyên đán. Một minh 
chứng về “các ca trực phải thực 
hiện nghiêm túc trực và thực hiện 
nhiệm vụ  tuần tra, kiểm tra ngăn 
chặn các hành vi xâm hại đến tài 
nguyên rừng” là chiến công ở địa 
bàn rừng xã Tà Nung. 

Cụ thể, vào ngày 26/1, Hạt 
phối hợp với Ban quản lý rừng 
phòng hộ (BQL RPH) Tà Nung 
tổ chức tuần tra tại tiểu khu 
148A và phát hiện có dấu hiệu vi 
phạm phá rừng xảy ra, mặc dù 
thời điểm này không phát hiện 
đối tượng. Trinh sát cẩn thận, 
phân tích hiện trường cụ thể và 
ngay ngày hôm sau (27/1, tức 

ngày 30 tháng chạp), kế hoạch 
mật phục được triển khai. Hạt 
KL Đà Lạt chỉ đạo Đội 12 của 
thành phố cùng với ca trực Tết 
của Hạt phối hợp với BQL RPH 
Tà Nung triển khai. Và lúc 19 
giờ, khi ngoài xã hội đang chuẩn 
bị đón thời khắc giao thừa năm 
cũ và năm mới thì tại rừng lực 
lượng mật phục đã bắt được 
quả tang đối tượng trực tiếp phá 
rừng. Đương sự là Nguyễn Huy 
Dương, sinh năm 1986, đã dùng 
dao vạt phần vỏ ngoài của những 
cây thông và dùng hóa chất 
khoan đổ vào để làm cho cây 
chết. Lực lượng nhanh chóng giữ 
được đối tượng vi phạm, nhanh 
chóng triển khai công tác khám 
nghiệm hiện trường. Kết quả, có 
20 cây thông 3 lá thuộc nhóm 
IV, đường kính từ 10 cm - 30 
cm bị Dương ken gốc. Khu vực 
vi phạm là lô b1, khoảnh 2, tiểu 
khu 148A, lâm phần do BQL 
RPH Tà Nung quản lý. Hạt KL 
Đà Lạt đã lập biên bản vi phạm 
hành chính số 1, đồng thời tạm 
giữ 1 xe mô tô mang biển số 
81N5 86-13 và giấy phép lái xe, 
chứng minh nhân dân, giấy tờ xe 
để làm căn cứ xử lý. 

Chi cục trưởng Nguyễn Khang 
Thiên nói với tôi: “Rất đáng 
trân trọng về thành tích của anh 
em. Đây là lần đầu tiên, ngay 
đêm giao thừa, lực lượng KL 
đã bắt được quả tang đối tượng 
vi phạm. Chúng tôi đã báo cáo 
nhanh với lãnh đạo cấp trên để 
đề nghị khen thưởng đột xuất, 
nhằm vừa ghi nhận thành tích 
của các cá nhân đã lập công, vừa 
phát động nhân rộng điển hình 
trong toàn ngành”. 

Hiện nay, tuyến đường Đà Lạt 
- Nha Trang (thuộc hai tỉnh Lâm 
Đồng - Khánh Hòa) vẫn còn tồn 
tại các hành vi gây mất trật tự, 
an toàn giao thông, là một trong 
những nguyên nhân dẫn đến tai 
nạn giao thông đối với các phương 
tiện khi lưu thông trên tuyến 
đường này.

Theo ghi nhận của chúng tôi, 
đoạn gần thôn Giang Biên, xã Sơn 
Thái, huyện Khánh Vĩnh - Khánh 
Hòa, hàng ngày, thường xuất hiện 
đàn bò thả hoang của người dân 
khu vực, chúng ngang nhiên rong 
ruổi đi, lại trên đường tìm nơi 
có cỏ để gặm, thậm chí, có con 
nằm giữa đường gây cản trở giao 
thông, làm nhiều phương tiện lưu 
thông đến đây phải né tránh, rất 
nguy hiểm. Biển báo giao thông 
cũng bị trẻ em khu vực dùng đất, 
bùn ném vào làm lu, mờ, che lấp 
những dòng chữ trên mặt biển 
báo, làm ảnh hưởng đến tầm quan 
sát của các tài xế khi điều khiển 
xe đến đây không nhìn thấy được 
những dòng chữ trên biển báo nói 
gì (đoạn cách thị trấn Khánh Vĩnh 
khoảng  2,5 km). Gần đó, tại một 
khúc cua của tuyến đường, trẻ 

Ý kiến bạn đọc

Các hành vi gây mất an toàn giao thông trên tỉnh lộ 723 (Đà Lạt - Nha Trang) 
con khu vực cũng chọn địa điểm 
này tổ chức các trò chơi dân gian 
như “chuyền lon”, chúng đứng 
cách nhau không xa, thay nhau 
chuyền lon từ tay đứa này đến tay 
đứa khác. Chúng chạy qua, lại nơi 
lòng, lề đường giành lấy lon làm 
cản trở các phương tiện khi lưu 
thông đến đây phải né tránh, chạy 
sai làn đường.

Bên cạnh đó, những nơi sạt lở, 
nước từ các dòng suối trên đỉnh 
núi cao đổ xuống kéo theo lớp 
đất, đá làm lấp đường mương 
thoát nước bên lề đường và lan 
tràn trên mặt đường làm trơn, 
trượt cho các phương tiện khi lưu 
thông trên tuyến đường (đoạn 
cách Đà Lạt khoảng 59 km). 
Nhiều chỗ bị sạt, lở, có nhiều 
vết rạn, nứt trên mặt đường kéo 
dài trên 20 m, đất, đá nằm ngổn 
ngang từ mặt đường đến chân 
đường (đoạn cách Đà Lạt khoảng 
56 km). Cây khô đứng cạnh bên 
lề đường, gặp mưa to, gió lớn tác 
động vào bị ngã, đổ đè lên các 
đường dây điện, gây mất an toàn 
giao thông (đoạn cách thành phố 
Đà Lạt khoảng 54 km).     

Qua thông tin trên, chúng tôi đề 

nghị các cơ quan chức năng của 
hai tỉnh Lâm Đồng - Khánh Hòa, 
cần thường xuyên tuần tra, kịp 
thời ngăn chặn các hành vi gây 
mất trật tự, an toàn giao thông trên 
tuyến đường; khắc phục những 
chỗ bị sạt lở, sụt lún, làm thông 
các mương, cống thoát nước bên 
lề đường; đốn hạ các cây khô 
đứng cạnh bên đường có nguy cơ 
ngã, đổ… nhằm đảm bảo an toàn 
giao thông cho hành khách lưu 
thông qua cung đường này. 

HUỲNH NGỌC MINH
Biển báo giao thông bị các trẻ em khu vực 
ném bùn, đất làm lu mờ.

Tại một khúc cua ở xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, trẻ con 
say mê vui chơi chuyền lon giữa lòng đường, rất nguy hiểm.

Cây khô ngã, đổ đè lên các đường dây điện (đoạn cách thành phố 
Đà Lạt khoảng 54 km).

Một đoạn đường bị sạt, lở, kéo đài 
trên 20 m, đất, đá nằm ngổn ngang 
từ mặt đường đến chân đường 
(đoạn cách Đà Lạt khoảng 56 km).



15 THỨ SÁU 3 - 2 - 2017TÂN NIÊN

VIẾT TRỌNG 

1- Đó là một buổi sáng cuối tuần trong 
năm, khi Didi Mira - cô giáo dạy Yoga 

của lớp chúng tôi vận động mọi người đi 
tập ngoài trời ở Nhà Văn hóa Lao động ven 
bờ hồ Xuân Hương - Đà Lạt. Đây là buổi 
mà các học viên thử “hòa mình” cùng thiên 
nhiên - như cách cô giáo gọi. 

Đà Lạt thời điểm này đang là mùa mưa 
nhưng ngày đó trời lại nắng ấm. Học viên 
Yoga trong lớp đông nhưng sáng đó nhiều 
người vắng mặt, có lẽ ngại đi tập ngoài 
trời. Tôi cũng vậy, cũng có chút ngần ngừ 
khi trải tấm thảm tập ra nền nhựa đường 
khoảng sân phía trước Nhà Văn hóa. Sáng 
cuối tuần nơi đây khá đông người đến sinh 
hoạt ở nhiều câu lạc bộ khác nhau, họ có 
chút tò mò khi thấy chúng tôi thực hành 
Yoga ngoài trời. 

Buổi sáng đó, lần đầu tiên sau bao năm 
ở Đà Lạt tôi mới dám mạnh dạn nằm dài ra 
ngoài trời lạnh trên tấm thảm tập trong bài thư 
giãn sâu, đầu trần, không áo ấm, cảm nhận 
được cái lạnh dần len vào mình theo từng cơn 
gió từ hướng tây thổi về xuyên qua hồ, cảm 
được chút nắng ấm buổi sáng đang mơn man 
trên mặt. Mở mắt ra, trước mắt trên cao là cả 
một bầu trời thăm thẳm xanh, tít trên không 
trung một con chim gì đó, có lẽ là chim ó với 
soải cánh rộng đang bay lượn. Một chú chuồn 
chuồn kim nhỏ đuôi đỏ cánh lấp lánh như từ 
hồ lên lướt nhẹ qua mặt tôi; vẳng lên từ con 
đường phía dưới tiếng còi xe, Đà Lạt trong 
buổi sáng thật thanh bình.  

Trong những giờ phút cần tĩnh tâm đó, ký 
ức lại đưa tôi về với tuổi nhỏ, với vùng quê 
miền Trung quê tôi trong một chiều hè cùng 
bạn lang thang bắt dế trên cánh đồng mùa 
gặt. Cũng một bầu trời cao và xanh như thế 
khi tôi nằm dài ra bờ cỏ trên đồng ngắm mây 
trôi lang thang, miệng cắn nhẹ đọt cỏ xanh 
nhẩn đắng, mùi lúa chín, mùi rơm rạ thoang 
thoảng, tiếng con chim gáy gù nhẫn nại gọi 
bạn từ xa vẳng đến.

Tôi đến với Yoga sau những đêm mất ngủ. 
Đó là những đêm rất dài - mãi vẫn không 
chợp mắt được sau những giờ ngồi với chiếc 
máy tính. Đặc thù của nghề nghiệp khiến 
tôi thích làm việc đêm, trong đêm thanh 
vắng những ý nghĩ, suy tư những con chữ 
như dễ dàng đến hơn trên bàn phím. Lâu 
dần thành thói quen, nhiều đêm cứ ngồi đến 
tận một hai giờ sáng và rồi mất ngủ đến lúc 

Hãy thử tắt máy điện thoại một chốc, gác lại công việc đang chờ với những lo toan đời thường để bước vào phòng tập Yoga, 
bạn sẽ tìm được chút tĩnh tâm trong thế giới đầy vội vã này. 

Tĩnh tâm như du già

nào không hay. Thay vì sử dụng thuốc, một 
người bạn thân vốn là một dược sỹ bảo tôi 
sao không thử đi tập Yoga, một lời khuyên 
thật hữu ích. 

2- Như tôi, rất nhiều người trong 
phòng tập cũng tìm đến Yoga như là 

một phương cách phòng và chữa bệnh khá 
hiệu quả. Như bà Nguyễn Thị Loan, 68 
tuổi, người ở phường 2, Đà Lạt, đến với 
Yoga được hơn 7 năm. “Trước đó, tôi bị rất 
nhiều bệnh, nào là rối loạn tiền đình, huyết 
áp cao, lúc nào cũng thấy chóng mặt, mỏi 
mệt, người không thấy thoải mái, uống rất 
nhiều thuốc, ăn uống không ngon, cứ lo 
nghĩ vẩn vơ. Hồi đó cũng biết đến công 
dụng của Yoga qua sách báo nhưng quanh 
mình đâu thấy ai tập, cũng chẳng biết tập 
ở đâu, lúc đầu tôi tập theo trên mạng, sau 
nghe có phòng tập ở Đà Lạt nên tìm đến và 
rồi theo Yoga từ đó cho đến nay”.

Và hiệu quả theo bà Loan, trông thấy rất 
rõ. Tập một thời gian, bà giảm hẳn chứng 
rối loạn tiền đình, đến nay huyết áp ổn định, 
các chứng bệnh cảm cúm đau lặt vặt khác 
cũng dần biến mất mà không phải vất vả 
dùng thuốc như trước. “Bây giờ tôi cũng 
còn uống thuốc nhưng rất ít, chỉ thi thoảng 
thôi” - bà cười. Bà bảo cứ chịu khó mỗi 
ngày đến phòng tập 1 tiếng, về nhà tập thêm 
nửa giờ, ngày nào cũng vậy là mọi thứ đâu 

lại vào đó.
Một trường hợp khác cũng bị mất ngủ 

khá trầm trọng. Đó là trường hợp của chị 
Nguyễn Hồng Nga, 47 tuổi, một thành viên 
trong phòng tập. Chị kể sau khi sinh đứa 
con gần đây, chị bỗng nhiên mất ngủ. Lúc 
đầu dùng thuốc ngủ còn xoay xở được, sau 
bệnh tình trầm trọng hơn, chị phải dùng 
đến thuốc đặc trị nhỏ giọt do bác sỹ đặt 
mua từ nước ngoài về, rất đắt. Nghe lời 
khuyên của nhiều người, chị thử đến phòng 
tập Yoga và chỉ một thời gian sau đó, nhờ 
kiên trì tập luyện, chị đã tìm lại được giấc 
ngủ cho mình.

Cũng có người ban đầu tìm đến Yoga 
như một biện pháp nâng cao sức khỏe và 
lâu dần gắn bó với nó. Như bà Trần Thị 
Thu, 66 tuổi, người phường 6, Đà Lạt cho 
biết, khi về hưu bà muốn tìm một hoạt 
động thể dục để rèn luyện bản thân, lúc đầu 
chọn đi bộ nhưng sau bác sỹ bảo phải giảm 
đi bộ vì chân giãn tĩnh mạch, bà chọn tập 
Yoga và đến nay đã 6 năm tập luyện. Tập 
Yoga theo bà Thu, không chỉ giúp ích cho 
bà về sức khỏe mà tâm trí cũng minh mẫn 
hẳn lên. 

Còn với bà Trần Thị Thanh, ở phường 2, 
Đà Lạt cũng là một viên chức về hưu, tìm 
thấy niềm vui cho mình khi đi tập Yoga. 
“Lúc đầu tôi đi tập dưỡng sinh, sau chuyển 
sang Yoga. Trước tôi bị khớp, tập Yoga 

chừng 6 tháng thì giảm hẳn, nay hầu như 
chẳng dùng đến bất kỳ loại thuốc men gì, 
cũng chẳng đau vặt, người cũng thấy nhẹ 
nhàng” - bà Thanh nói. Với “thâm niên” 
trên 10 năm tập Yoga nên dù 74 tuổi bà 
vẫn rất nhanh nhẹn, da mặt hồng hào. Yoga 
theo bà Thanh ai tập cũng được, rất có lợi 
cho những người lớn tuổi như bà: “Nhiều 
người tôi biết là cán bộ công chức nhà nước 
quen với công việc hằng ngày khi về hưu 
rất buồn, nhiều người ở nhà lâu đầu óc mụ 
mẫm, có người bị trầm cảm, chẳng muốn 
giao tiếp với ai, khi thấy vậy tôi thường vận 
động họ đi tập Yoga rất có lợi” - bà kể.

 

3- Yoga đang phát triển rất nhanh tại Đà 
Lạt và Lâm Đồng những năm gần đây. 

Tại Đà Lạt, hiện có khoảng 20 phòng tập 
với hàng nghìn người tập luyện hằng ngày, 
chủ yếu trong đó là người lớn tuổi, tuy nhiên 
cũng có không ít những bạn trẻ. 

Didi Mira Trần Thị Hải, 29 tuổi - người 
từng du học gần 5 năm ở một Học viện Yoga 
tại Philippines, tu nghiệp ở Ấn Độ, hiện 
đang hướng dẫn Yoga tại phường 2, Đà Lạt 
cho biết có nhiều trường phái Yoga đang lưu 
hành trong nước cũng như tại Lâm Đồng - 
Đà Lạt hiện nay. Mỗi trường phái Yoga có 
hệ thống bài tập riêng cho mình, nhưng tựu 
trung giới trẻ thường thích Hatha Yoga với 
các bài tập tương đối nhanh, chú ý nhiều về 
phát triển hình thể, giữ dáng trong khi người 
lớn tuổi một chút lại thích Anada Yoga vì 
nhịp điệu các bài thực hành chậm hơn và 
chú trọng đến phát triển các yếu tố tinh thần 
bên trong. “Yoga trường phái nào cũng 
được, miễn là có người hướng dẫn đúng 
cách” - cô Hải nói .

Theo Didi Mira, Yoga với hệ thống các 
bài tập Asana nếu thực hành đều đặn sẽ giúp 
người tập về lâu dài điều chỉnh các tuyến nội 
tiết trong cơ thể, tác động tích cực đến toàn 
bộ hệ thống miễn dịch, làm cho người tập 
khỏe mạnh hơn. Nhưng không chỉ thế, Yoga 
còn là một lối sống, một cách sống giúp cho 
con người cân bằng hơn giữa thể xác và tinh 
thần; giúp người tập có một cái nhìn khác 
hơn về cuộc đời, học được cách tĩnh tâm và 
sống chậm trong một thế giới đang thay đổi 
từng ngày.

***
Khi lục tìm trong từ điển tôi phát hiện ra 

rằng Yoga đã có mặt từ rất lâu ở Việt Nam 
và những người tập theo cách này có một cái 
tên theo phiên âm Hán Việt cổ rất ngộ là Du 
Già. Du Già - Yoga: không hiểu sao tôi lại 
thích cái từ này.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 
tình hình dịch cúm A/H7N9 đang có 
xu hướng gia tăng tại Trung Quốc từ 

tháng 10/2016 tạo thành đợt dịch thứ 5 kể 
từ năm 2013 với hơn 100 trường hợp mắc 
ở người, tập trung chủ yếu ở 4 tỉnh: Triết 
Giang, Quảng Đông, Giang Tô, An Huy - là 
các tỉnh đã từng ghi nhận các ổ dịch cúm A/
H7N9 trong vài năm gần đây. 

Các trường hợp mắc đều có tiền sử đi qua 
các chợ buôn bán gia cầm sống hoặc có tiếp 
xúc với gia cầm; chưa có bằng chứng về 
việc lây truyền dễ dàng từ người sang người.

Do Việt Nam có sự giao lưu thương mại, du 
lịch lớn với Trung Quốc, đặc biệt là với tỉnh 
Quảng Đông nơi đã ghi nhận nhiều ổ dịch cúm 
A/H7N9, do đó nguy cơ bị nhiễm virus cúm 
A/H7N9 nếu đến các khu vực có dịch.

Tại Việt Nam, theo thông tin từ Cục Thú y 
(Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 
trong năm 2016 đã ghi nhận một số ổ dịch 

BỘ Y TẾ: Không chủ quan trước nguy cơ xảy ra dịch cúm gia cầm
cúm gia cầm A/H5N1 và A/H5N6 tại một 
số hộ gia đình và đã được xử lý triệt để, kịp 
thời nên không có hiện tượng lây lan rộng 
trong cộng đồng. 

Tuy nhiên, kết quả giám sát cho thấy mầm 
bệnh cúm gia cầm cũng đã ghi nhận tại một 
số mẫu môi trường và gia cầm tại các chợ 
bán gia cầm sống nên có nguy cơ tiếp tục 
xảy ra ổ dịch mới trên gia cầm và có thể 
lây sang người nếu không áp dụng các biện 

pháp dự phòng quyết liệt và triệt để.
Trong 2 năm 2015-2016, trên toàn quốc 

không ghi nhận trường hợp mắc cúm gia 
cầm ở người.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh cúm trên 
gia cầm và ở người có xu hướng gia tăng 
vào cuối năm và những tháng đầu năm, do 
trong dịp Tết nhu cầu sử dụng gia cầm và 
các sản phẩm của gia cầm gia tăng, sự giao 
lưu, thương mại gia tăng giữa các vùng, 

miền, quốc gia; trong khi đó mầm bệnh cúm 
gia cầm đang tồn tại trong môi trường.

Để chủ động áp dụng các biện pháp phòng 
chống dịch cúm trên gia cầm và ở người, 
trong thời gian tới, Bộ Y tế cảnh báo người 
dân không được chủ quan, lơ là trước nguy 
cơ xảy ra dịch cúm gia cầm trong dịp Tết 
Nguyên đán Đinh Dậu và dịp đầu năm 2017; 
phối hợp với các cơ quan chức năng như Hải 
quan, Công an, Bộ đội biên phòng... tăng 
cường kiểm tra việc nhập lậu gia cầm, xử lý 
việc vận chuyển, buôn bán gia cầm không rõ 
nguồn gốc.

Bên cạnh đó, các đơn vị có liên quan tăng 
cường giám sát phát hiện sớm các ổ dịch cúm 
trên gia cầm và ở người, xử lý kịp thời không 
để dịch bệnh lây lan; chủ động khai thác các 
bệnh nhân mắc bệnh đường hô hấp tiền sử đi 
về từ vùng dịch hoặc có tiếp xúc với gia cầm 
để áp dụng các biện pháp điều trị, quản lý một 
cách phù hợp.                           Theo TTXVN

Cục Y tế dự phòng khuyến cáo: 
1. Không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm, chết và không rõ nguồn gốc; đảm bảo ăn 
chín, uống chín; rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn. 
2. Không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. 
3. Khi phát hiện gia cầm ốm, chết tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng mà phải thông 
báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn. 
4. Khi có biểu hiện cúm như sốt, ho, đau ngực, khó thở có liên quan đến gia cầm phải đến 
ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.

Trong giờ thiền định. Ảnh: V.Trọng
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TRỊNH CHU

Thực ra, không phải đến bây giờ con 
gà mới trở thành nhân vật của nghệ 
thuật tạo hình. Minh chứng rõ nhất 

là trong tranh dân gian Đông Hồ có những 
4 bức vẽ về hình tượng con gà: Gà trống 
gáy sáng, Gà mẹ gà con, Em bé ôm gà 
và Đại cát. Chưa hết, con gà còn góp mặt 
trong tranh dân gian Hàng Trống, tranh 
dân gian Làng Sình... và có mặt cả trong 
điêu khắc dân gian. Tiến thêm một bước, 
thời kỳ 1925 - 1945, các họa sĩ xuất thân 
từ Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, như 
Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư 
Nghiêm... cũng dành nhiều sự ưu ái và thời 
gian tìm kiếm vẻ đẹp tạo hình nơi giống gia 
cầm gần gũi, quen thuộc với con người này. 
Tất nhiên, vẻ đẹp tạo hình đặc biệt đó vẫn 
không ngừng khêu gợi các họa sĩ đương đại 
tiếp tục khai phá bất chấp thời gian kim cổ. 
Trong số những họa sĩ này, có Giang Phong 
ở xứ trà B’Lao. 

Tết Đinh Dậu 2017, họa sĩ Giang Phong 
đã giới thiệu 12 bức tranh vẽ con gà mà 
như anh chia sẻ đấy cũng là 12 lời thưa của 
Giang Phong gửi đến công chúng yêu nghệ 
thuật tạo hình. “12 bức tranh tượng trưng 
cho 12 tháng trong 1 năm. Con số 12 còn 
ngầm chỉ chu kỳ của 1 con giáp. Từ xưa, 
con gà được dân gian coi như một biểu 
tượng của may mắn và tài lộc. Thông qua 
ngôn ngữ tạo hình, tôi muốn gửi đến người 
xem tranh một năm Đinh Dậu đại cát”, anh 
hào hứng.

Tết Đinh Dậu 2017, ngắm tranh gà

Theo họa sĩ Giang Phong, B’Lao ở một 
góc độ nào đó có thể gọi là xứ sở của nhiều 
giống gà. Nơi đây có ít nhất cũng vài chục 
giống gà khác nhau. Gần gũi như gà di. Xa 
hơn một chút thì có giống gà tre (giống gà 
rừng đã được thuần dưỡng nuôi trong nhà 
từ nhiều năm nay). Xa nữa thì có gà Mỹ, 
gà Thái, gà nuôi công nghiệp... Mỗi giống 
gà là một hình ảnh riêng biệt. Ngay trong 
một giống gà cũng đã tự chia ra làm hai 
đối tượng hội họa hoàn toàn khác nhau: 

gà trống diêm dúa, hùng dũng và gà mái 
nhu mì, tảo tần. Do đó, người vẽ tha hồ lựa 
chọn thể hiện. 

Cũng theo anh, vẽ con gà không khó. Thứ 
nhất, hình thể con gà sẵn mang rất nhiều yếu 
tố trang trí. Thứ hai, con gà có nhiều giống 
loài nên màu sắc, hình dáng cũng thiên hình 
vạn trạng. Cùng đó, các động tác (đi, đứng, 
chạy, nhảy, bay...) rất dễ tạo nên những biến 
chuyển hình thể đậm đặc tính tạo hình để 
thể hiện ra tác phẩm. “Chỉ cần một trình độ 

quan sát vừa phải, tay nghề cũng chả lấy 
gì làm ghê gớm lắm là đã có thể thử sức ở 
tranh con gà”, họa sĩ Giang Phong nói. 

Mang trong mình nhiều yếu tố tạo hình 
nên con gà rất dễ thể hiện lên tranh. Tuy 
vậy, vẽ được bức tranh con gà đẹp thì lại 
không hề dễ dàng. Đó là chưa nói đến việc 
cùng một lúc vẽ 12 bức tranh về con gà. 
Mà nguyên tắc bất di bất dịch trong hội họa 
là không được lặp lại bố cục và màu sắc. 
Mối bận tâm này quả là không hề nhỏ. Nó 
đòi hỏi người vẽ không chỉ dùng trí tưởng 
tượng và ký ức về hình ảnh con gà mà còn 
phải tìm kiếm tư liệu: vẽ trực họa hoặc 
thông qua chụp ảnh. Bản thân Giang Phong 
thừa nhận: “Có những bức tranh tôi phải vẽ 
đi vẽ lại nhiều lần. Có bức tôi phải bỏ ra 1 
tuần để chỉnh sửa thì mới hoàn thành”. 

Cái hay của họa sĩ Giang Phong khi vẽ 
con gà là đã vượt qua được các giới hạn 
về bố cục và màu sắc trong cả 12 bức 
tranh. Mỗi con gà là một sắc thái, một 
chuyển động riêng được họa sĩ khéo léo 
đan cài trong cùng một chủ điểm để qua 
đó tương tác và cùng cất lên một tiếng nói 
chung mang đậm phong vị Tết. Tranh con 
giáp Đinh Dậu của anh ám gợi người xem 
vì nét vẽ dung dị. Tất cả đều quen thuộc 
như cuộc sống thường ngày. Cũng vì sự 
giản dị và tự nhiên ấy mà tranh con gà của 
Giang Phong khơi gợi cả miền ký ức yêu 
thương đâu đó trong mỗi chúng ta. Nó gợi 
nhắc chúng ta về một góc vườn xưa, một 
mái nhà cũ, một tiếng gà thanh bình đủ ấm 
áp và che chở.

Thiếu nữ B’Lao bên tác phẩm chú gà trống của họa sĩ Giang Phong. Ảnh: Trịnh Chu

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Dẫu không chủ đích đến Huế, nhưng 
trong cuộc hành trình Bắc Nam 
của những chuyến xe rong ruổi, 

Huế vẫn là điểm được chọn để dừng lại, 
có thể là ở lại một đêm, có thể là vài giờ 
đồng hồ, để cho những người khách ở mọi 
nơi có thể bước chân vào Kinh thành Huế, 
ngắm nhìn sự uy nghiêm của một vương 
triều nhà Nguyễn trong suốt 140 năm, 
từ 1805 đến 1945.

Sự nao nức đến dẫu chỉ đi một vòng  
trong khuôn viên Hoàng Thành rộng tới 
520 ha kia, để tưởng tượng cảnh vua ngồi 
ngai vàng thượng triều, cảnh cung tần mỹ 
nữ dạo chơi hay những buổi yến tiệc vua 
chúa đã từng diễn ra ở nơi mà mình đang 
đặt chân đến. 

Kinh Thành Huế được chính vua Gia 
Long quyết định khởi công xây dựng 
vào năm 1805, tới 27 năm sau, vào 
năm 1832 dưới triều vua Minh Mạng mới 
hoàn thành. Công trình huy động thường 
xuyên 30 nghìn nhân lực, làm việc dưới sự 
điều khiển của Giám thành Nguyễn Văn 
Yên. Đây là công trình lớn nhất của các triều 
vua Nguyễn để lại cho hậu thế. Là một trong 
số các di tích được UNESCO công nhận 
là Di sản Văn hóa Thế giới.

Tính tuổi đời thì Kinh thành Huế đã trải 
qua 200 năm dâu bể, ảnh hưởng của các cuộc 
chiến tranh cho đến năm 1975, hòa bình lập 
lại, thống nhất đất nước.Theo thống kê của 
Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, toàn 
bộ quần thể di tích cố đô Huế sau chiến tranh 
còn khoảng 300 công trình lớn nhỏ, hầu hết 
đều bị hư hỏng ở những mức độ khác nhau, 
nhiều công trình hư hỏng nghiêm trọng, có 

Những góc riêng của Huế

nguy cơ đổ sụp. 42 ha tường thành bị cây cỏ 
xâm thực, 100.000 m2 ao hồ cần được nạo 
vét, 33 cầu cống và 20 km đường đi trong các 
di tích bị hư hại nặng. Đặc biệt, toàn bộ khu 
vực Tử Cấm Thành gần như bị xóa sổ. Khu 
vực Hoàng thành chỉ còn lại 62 công trình 
so với 136 công trình kiến trúc nguyên thủy. 
Khu vực Kinh thành còn 97 công trình trong 
tình trạng hư hỏng nặng... Cho đến năm 2011, 
UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định đầu 
tư tu bổ với tổng mức đầu tư 1.282 tỷ đồng.

 Cuộc hành trình đến Kinh thành Huế 
theo các tour hướng dẫn hoặc là đi theo 
nhóm là đợi trước cửa Ngọ Môn, sau đó 
theo một lập trình có sẵn là qua nơi hồ 
sen có rất nhiều cá chép vẫy vùng ở đó. 
Cái thú ngắm nhìn bầy cá đòi ăn bên cạnh 

những cây hoa sứ cổ thụ với dáng cây khá 
đẹp đã làm cho nhiều du khách thích thú. 
Bước đến  nơi hàng trăm năm trước là chỗ 
để bá quan văn võ tụ họp khi vua thượng 
triều. Thắp một nén nhang nên chiếc đỉnh 
to để sẵn. Rồi đi ngang qua những di vật 
còn lại như ngai vàng, giường ngủ của 
vua… Tiếp tục vào nơi trưng bày những 
bộ sưu tập trong cung đình, lại lạc vào 
không gian của những tòa nhà, bắt gặp 
những bâng khuâng của thời Nguyễn, ghé 
ngắm nhìn cửu đỉnh… và tất nhiên, có thể 
thử làm vua trong vài phút trong không 
gian riêng của tả gian. Duyệt Thị Đường 
vẫn biểu diễn nhã nhạc Cung đình Huế, 
bộ môn này đã trở thành di sản văn hóa 
UNESCO và rất thu hút khách ghé vào, bỏ 

tiền mua vé vào xem.
Những kiến trúc của Kinh thành Huế được 

trùng tu, tạo một phần không gian mở của 
triều vua Nguyễn ấy có sức thu hút đặc biệt 
cho bất cứ ai lần đầu đặt chân tới hay đã ghé 
qua nhiều lần. Nhưng với Kinh thành Huế, 
còn có những góc riêng mà chỉ có những 
bước chân riêng lẻ, tò mò tìm tới, như chạnh 
lòng trước cái hoang phế của một vương 
triều, hay nhấm nháp cái tàn phá của thời 
gian, nghe dâu đó những hoang phế kể câu 
chuyện trăm năm. 
 Tôi đi qua và chạm vào Kinh thành Huế với 
một góc nhìn khác. Đó là khu dành riêng 
cho cung tần mỹ nữ ngày xưa. Đây là một 
khu nhà hoàn toàn riêng biệt, phía trước là 
hòn non bộ với cây xanh và đá giả. Hiện 
khu vực này chưa khôi phục lại, không cho 
khách tham quan bước vào. Nhưng chỉ đưa 
mắt ghé nhìn những cánh cửa đã bị thời gian 
làm hư hỏng, những hành lang ẩm thấp bởi 
gió mưa như nghe tiếng cười của những mỹ 
nữ xa xưa kia, như hình dung ra những bước 
chân sen nhẹ nhàng chạm vào những viên 
gạch hồng, và nghe cả mùi hương thanh 
khiết của nhan sắc vẫn còn  lan tỏa trong 
không gian.

Là đưa máy ảnh lên chụp một cổng vòm 
đã bị rơi vỡ từng mảnh tường, giống như nơi 
này đang nằm mê ngủ theo thời gian, và cả 
cả những bức tường thành ngả màu đen, dây 
leo chớp thời cơ bám vào rêu phong ấy mà 
bình thản cho nở những đóa hoa xinh xinh.

Những công trình ở Kinh thành Huế ấy 
còn trầm mặc với thời gian cũng là điểm 
nhấn cho ai đó chạm vào vương triều xưa 
ngắm nhìn, và lòng chao theo những chiếc 
lá ngô đồng vào mùa thu làm vàng cả Kinh 
thành đang rơi rụng. 

Nơi cung nữ ở ngày xưa. Ảnh: Việt Trường


