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CUỐI TUẦN

Có một quê hương 
ngoài trùng khơi sóng nước

Vấn đề cuối tuần

Trong bối cảnh Hội nghị Ban Chấp hành 
Trung ương lần thứ 4 (khóa XII) vừa ban 
hành nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự 
diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”, hơn lúc nào 
hết, trong thời kỳ này, việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ đặc 
biệt quan trọng của mỗi cấp ủy Đảng và của toàn thể 
cán bộ, đảng viên. Học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh có ý nghĩa thiết thực trong việc 
chống lại mọi biểu hiện lệch lạc, sai lầm về tư tưởng, 
đấu tranh với mọi biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối 
sống, đồng thời định hướng cho tư tưởng và hành 
động của mỗi cán bộ, đảng viên.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị 
về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn 
Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy yêu cầu: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh phải thể hiện trong công việc hàng 
ngày, trong mọi lời nói và việc làm của cán bộ, đảng 

viên, là phương cách để từng cán bộ, đảng viên từ 
lãnh đạo đến nhân viên tự tu dưỡng, rèn luyện và soi 
rọi bản thân mình.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của 
Bộ Chính trị đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, 
nhiều mô hình tiêu biểu của các cơ quan, đơn vị như: 
“Ngày thứ bảy vì dân” của Đảng ủy khối chính quyền 
huyện Di Linh, “Treo ảnh Bác tại hộ gia đình hội viên” 
của Hội Người cao tuổi huyện Đạ Teh, “Ngày chủ nhật 
vì môi trường” của Huyện ủy Đạ Huoai, “Mỗi ngày 
làm một việc tốt, có ích” của Huyện ủy Cát Tiên... 
Trong số các tập thể và cá nhân được biểu dương, 
khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hầu hết là 
những con người bình thường làm những công việc 
bình thường, diễn ra hàng ngày trên địa bàn toàn tỉnh. 
Như thế, có thể khẳng định rằng, học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ 
trong những công những việc thật to tát, mang lại hiệu 
quả kinh tế - xã hội to lớn mà còn là những việc bình 
dị, hàng ngày mà bất cứ ai cũng làm được, từ các em 
nhỏ cho tới các cụ già nhiều tuổi,...

Học, làm theo gương Bác từ công việc hàng ngày
TRANG 8

Thêm “đòn bẩy” cho ngành Du lịch 
phát triển mạnh mẽ hơn

1 TUẦN 
CON SỐ

Lượng khách du lịch đến 
tham quan tại các khu điểm du 
lịch… trên địa bàn Lâm Đồng 
dịp Tết Nguyên đán 2017 ước 
đạt 265.000 lượt, tăng 6% so 
với cùng kỳ năm 2016. 

Nguồn  Sở VH-TT và DL 

TRANG 4

XEM TIẾP TRANG 2

Xóm Ruộng 
“lên đời”

3

Chiến sĩ và những công dân tí hon trên đảo. Ảnh: T.Linh 

Quyền lực của hoa5

Việt Nam những năm gần đây trở thành điểm đến yêu thích của du khách quốc tế.
Ảnh: L.Hoa

Sức xuân ở CLB 
Sáng tác trẻ Lâm Đồng

6
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Bảo Lâm đẩy mạnh việc tái cơ cấu nông nghiệp 

Giải Golf Khu Du lịch 
Tuyền Lâm 2017

Sacom Golf Club (thuộc Công ty CP 
Sacom - Tuyền Lâm) tổ chức Giải Golf 
Khu Du lịch Tuyền Lâm 2017 vào ngày 

11/2/2017. Giải đấu quy tụ khoảng 100 golf 
thủ tranh tài ở 4 bảng: Bảng A - HDC 1-16, 
Bảng B - HDC 17-28, Bảng C - HDC từ 29 
trở lên và những người chưa có HDC chính 
thức và Bảng dành cho nữ có HDC từ 0-36 
(HDC (Handicap) - số đo năng lực của các 
golf thủ - số càng nhỏ năng lực càng cao). 

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải chung cuộc 
Best Gross; 4 giải Best Gross, 4 giải Best 
Net và giải kỹ thuật dành cho các bảng…

NHẬT QUÂN

Bàn giao nhà “Mái ấm 
tình thương” cho phụ nữ nghèo 
huyện Đam Rông

Tại huyện Đam Rông, Hội Liên hiệp Phụ 
nữ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ngân hàng 
thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 

(Vietinbank) Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng đã 
tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” 

cho gia đình chị Đa Cát K’brồng, ở thôn 6, xã 
Liêng S’rônh là hội viên phụ nữ nghèo. Căn 
nhà được xây dựng theo thiết kế cấp 4, mái 

lợp tôn, nền láng xi măng, với diện tích 45 m2, 
có kinh phí xây dựng 50 triệu đồng do Ngân 

hàng Vietinbank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng tài 
trợ. Căn nhà “Mái ấm tình thương” được bàn 
giao đã giúp cho gia đình chị Đa Cát K’brồng 

có nơi ăn chốn ở ổn định để vượt qua khó 
khăn vươn lên trong cuộc sống; đặc biệt nhờ 
căn nhà mới đã giúp gia đình chị K’brồng có 

được nhiều niềm vui khi tết đến xuân về.
ĐAM TRỌNG

Huyện ủy Đạ Tẻh vừa tổ chức lễ trao 
Huy hiệu Đảng cho 87 đảng viên từ 30 
đến 55 năm tuổi Đảng trên địa bàn huyện.

Trong đó, có 5 đảng viên được trao 
Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 6 đảng 
viên được trao Huy hiệu 50 năm tuổi 
Đảng; 67 đảng viên được trao Huy hiệu 
45 năm tuổi Đảng và 9 đảng viên được 
trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đặc 
biệt, trong lễ trao Huy hiệu Đảng lần 
này, huyện Đạ Tẻh có cụ Tô Đình Cắm 
(95 tuổi) nguyên là 1 trong 34 chiến sĩ 
Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng 
quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân 
Việt Nam được nhận Huy hiệu 45 năm 
tuổi Đảng.

Sau lễ trao Huy hiệu Đảng, Huyện ủy 
Đạ Tẻh đã tổ chức buổi gặp mặt nhằm ôn 
lại lịch sử thành lập và truyền thống vẻ 
vang của Đảng ta qua chặng đường 87 

ĐẠ TẺH: Trao Huy hiệu Đảng cho 87 đảng viên

năm qua (3/2/1930 - 3/2/2017). Buổi gặp 
mặt có sự tham dự của các Mẹ Việt Nam 
anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, 

các đảng viên lão thành và các cán bộ 
nguyên lãnh đạo huyện Đạ Tẻh qua các 
thời kỳ.� KHÁNH PHÚC

Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

... từ người giữ chức vụ quan trọng tới 
những người dân bình thường. Chỉ cần, mỗi 
người, hãy nghĩ và làm việc tốt; biết vì mọi 
người, biết chung tay gắng sức vì sự văn minh, 
tiến bộ của xã hội, dám đấu tranh với những 
thói hư tật xấu, dám chỉ ra những biểu hiện 
tiêu cực, tham nhũng, dám làm, dám chịu 
trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm 
vụ của mình là đã làm theo lời dạy của Bác. 
Có như thế, mới trở thành phong trào sâu rộng 
trong toàn Đảng, toàn dân để nhân lên những 
việc làm tốt, có ý nghĩa và giảm bớt đi những 
sự việc gây nhức nhối trong cuộc sống. 

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII đã chỉ ra một cách có 
hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về 
tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đảng chỉ rõ: 
Sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở 
chỗ: sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, 
hám danh, tham nhũng, ham quyền lực; bè 
phái cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, 
vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân. 
Việc kết hợp, gắn chặt giữa thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) với 
việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị 
về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với  

phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong 
trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, 
lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong 
những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân 
loại đảng viên, công chức, viên chức, tổ chức 
Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị hằng năm và 
cả nhiệm kỳ cùng những giải pháp thiết thực, 
cụ thể khác, chắc chắn Đảng bộ tỉnh sẽ ngày 
càng có nhiều hơn những tấm gương sáng, 
những việc làm tốt, đầy trách nhiệm, góp 
phần tích cực đưa Lâm Đồng bước vào thời 
kỳ phát triển mới với nhiều đột phá. 

H.THANH

Hội nghị báo cáo viên toàn quốc lần thứ hai năm 2017
Sáng ngày 8/2, Ban Tuyên giáo Trung 

ương tổ chức hội nghị báo cáo viên toàn 
quốc lần thứ hai năm 2017. Hội nghị được 
tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại 55 
điểm cầu trong cả nước do Phó Trưởng 
Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung 
ương Mai Văn Ninh chủ trì.

Tại điểm cầu Lâm Đồng, hai Phó Trưởng 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng: ông 
Nguyễn Thanh Đạm và bà Nguyễn Thị Mỵ 
chủ trì. Tham dự hội nghị còn có các báo 
cáo viên Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, 
cơ quan báo chí, Ban Tuyên giáo các 
huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc, 

UBMTTQ và các đoàn thể, Trung tâm bồi 
dưỡng chính trị các huyện ủy, thành ủy…  

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã 
được phổ biến 2 chuyên đề quan trọng về: 
bối cảnh, ý nghĩa, mục đích chuyến thăm 
của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tới 
Trung Quốc; chương trình hoạt động, nội 
dung trao đổi và kết quả đạt được trong 
chuyến thăm giữa Việt Nam - Trung Quốc. 

Ngoài ra, các đại biểu còn được phổ 
biến, thông tin về nhiều nội dung quan 
trọng như: Đẩy mạnh học tập, làm theo 
những nội dung cốt lõi tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần 

Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tình hình phát 
triển kinh tế nông nghiệp của nước ta thời 
gian qua; nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách 
đối với việc tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp 
của nước ta trong thời gian tới và nghe 
những thông tin định hướng quan trọng 
trong công tác tuyên truyền thời gian tới… 
Qua đó, mỗi báo cáo viên, lãnh đạo các cơ 
quan, đơn vị sẽ có trách nhiệm phổ biến, 
tuyên truyền đúng định hướng đến đông 
đảo lực lượng cán bộ, đảng viên, nhân 
dân trong tỉnh và làm tốt hơn nữa công tác 
tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội 
trong giai đoạn hiện nay.� NGUYỆT THU 

Thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, 
trong những năm vừa qua, huyện Bảo Lâm 
đã tích cực đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng; trong đó, chú trọng chuyển 
đổi, cải tạo giống chè và cà phê. 

Trong tổng số hơn 11.000 ha chè hiện có, 
toàn huyện đã chuyển đổi sang giống mới 
(giống cao sản và giống chất lượng cao) gần 
7.000 ha. Trong tổng số 29.000 ha cà phê, toàn 
huyện đã tái canh, chuyển đổi sang giống cao 
sản gần 17.000 ha. Nhờ chuyển đổi sang giống 

mới, nên năng suất chè và cà phê hàng năm 
tăng dần. Được biết, theo Đề án tái cơ cấu sản 
xuất nông nghiệp đến năm 2020, huyện Bảo 
Lâm sẽ chuyển đổi 75% diện tích chè và trên 
80% diện tích cà phê sang giống mới.

Cùng với việc chuyển đổi giống, huyện Bảo 
Lâm đã quy hoạch và từng bước triển khai các 
biện pháp sản xuất chè theo hướng an toàn, 
sản xuất cà phê theo hướng bền vững. Huyện 
đã quy hoạch vùng ứng dụng công nghệ cao 
để sản xuất chè an toàn tại xã Lộc Tân và Lộc 

Quảng để làm cơ sở nhân rộng đến các xã 
khác. Đồng thời, huyện cũng đã quy hoạch 
vùng sản xuất cà phê công nghệ cao theo 
hướng bền vững tại các xã Lộc Ngãi, Lộc Đức, 
Lộc An, Lộc Thành, Lộc Quảng và thị trấn Lộc 
Thắng. Tuy nhiên, theo Phòng Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn huyện Bảo Lâm, việc 
ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao 
hiện chỉ mới triển khai trong các doanh nghiệp; 
còn trong các hộ nông dân sản xuất cá thể chưa 
được phổ biến.� XUÂN LONG  

Học, làm theo gương Bác... � TIẾP TRANG 1

ĐAM RÔNG: 442 hộ bị thiệt hại do 
mưa lũ được nhận tiền hỗ trợ

Huyện Đam Rông vừa tiến hành hỗ trợ trên 
246 triệu đồng cho 442 hộ dân bị thiệt hại về 

lúa nước, hoa màu do việc xả lũ của các hồ 
thủy điện trên địa bàn huyện gây ra vào đầu 

tháng 11 năm 2016. Trong đó, xã Đạ Tông có 
200 hộ với số tiền hỗ trợ trên 111 triệu đồng, 

xã Đạ M’rông có 232 hộ với số tiền hỗ trợ  
trên 129 triệu đồng, xã Đạ Rsal có 10 hộ với 
số tiền hỗ trợ trên 5,5 triệu đồng. Được biết, 

số tiền trên được trích từ nguồn ngân sách dự 
phòng của UBND tỉnh Lâm Đồng và nguồn 
kinh phí của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và 

Tổng Công ty Phát điện 1 hỗ trợ. Hiện nay, số 
tiền hỗ trợ trên đã được các địa phương cấp 
phát cho các hộ dân bị thiệt hại, nhằm giúp 

cho các gia đình có điều kiện để sớm ổn định 
sản xuất và vươn lên trong cuộc sống.

LÊ TUẤN

DI LINH: Tạm giữ 98 xe máy chế độ
Kể từ ngày 30 tết đến nay, qua tuần tra, 
kiểm soát Công an huyện Di Linh, Lâm 

Đồng đã tạm giữ 98 mô tô chế độ.
 98 chiếc mô tô bị tạm giữ đều không có 

giấy tờ hợp lệ được tháo ráp, độ chế, thay 
đổi thiết kế ban đầu. Phần lớn các xe đều 

được thay đổi hệ thống phanh, lốp, còi, đèn 
chiếu sáng, đôn zên, xoáy nòng, thay đổi 

công năng, kết cấu phục vụ mục đích biểu 
diễn, đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự 

trên địa bàn. Thậm chí có phần nhựa được 
tháo bỏ chỉ còn bộ khung sắt. Chủ của các 

phương tiện chế độ phần lớn là lứa tuổi từ 16 
đến 30 tuổi. Công an huyện Di Linh cho biết 
sẽ xử phạt nghiêm minh theo quy định nhằm 

đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.
TQT

Trồng 3 cây công nghệ cao ngoài trời
Trường Đại học Nông lâm thành phố 

Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề xuất với 
UBND thành phố Đà Lạt để được phối hợp 
xây dựng mô hình trồng 3 cây atiso, dâu tây 
và hoa lily công nghệ cao ngoài trời. 

Theo đó, mô hình sẽ trồng thử nghiệm 
3 giống cây atiso, dâu tây và hoa lily nhập 
nội mới cho năng suất, chất lượng cao, đối 
chứng với 3 giống cây cùng tên đang trồng 

phổ biến ở Đà Lạt. 
Biện pháp canh tác sẽ áp dụng trồng cây 

trên đất hoặc giá thể ngoài nhà kính, nhà 
màng, khử trùng đất bằng chế phẩm sinh học 
Trichoderma. Tùy theo từng loại cây trồng sẽ 
bón các lượng phân phù hợp qua hệ thống tưới 
nhỏ giọt, tưới phun mưa tiết kiệm. Ưu tiên sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật gốc sinh học, chiết 
xuất thảo mộc để kiểm soát, phòng trừ dịch hại. 

Bên cạnh sự phối hợp của các cơ quan 
chuyên ngành nông nghiệp, hộ nông dân Đà 
Lạt, mô hình dự kiến có sự tham gia của các 
chuyên gia nông học đến từ Hà Lan, cùng 
các đơn vị liên kết bao tiêu sản phẩm.

Hiện Phòng Kinh tế Đà Lạt đang tiếp tục 
kiểm tra tính khả thi của mô hình 3 cây công 
nghệ cao ngoài trời nói trên, làm căn cứ đề xuất 
UBND thành phố Đà Lạt xem xét. � V.VĂN
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HỮU SANG

Xóm tha phương
Xóm Ruộng là cái tên thông 

thường mà mọi người hay gọi theo 
đúng hiện trạng của vùng đất này 
mười mấy năm về trước, nằm lọt 
thỏm dưới chân núi Đại Bình thuộc 
địa bàn tổ 5, phường Lộc Sơn, TP 
Bảo Lộc. Xóm Ruộng ngày ấy từng 
là nỗi ám ảnh về cái đói, cái nghèo 
và sự cơ cực không của riêng bất cứ 
ai. Ngồi trước hiên nhà trong ánh 
nắng chiều xiên qua những luống 
rau xanh tốt, bà Tới ngoài 60 tuổi 
trầm ngâm khi nhớ về những ngày 
đầu phải bỏ xứ vào đây lập nghiệp. 
Gia đình bà Tới là một trong những 
hộ dân đầu tiên đến Xóm Ruộng. 
Cũng bởi làm ăn thua lỗ, nợ nần nơi 
quê nhà mà cả gia đình bà phải tha 
phương cầu thực. Hai vợ chồng, 
mấy đứa con, đứa lớn nhất khi đó 
16 tuổi, nhỏ nhất 2 tuổi dắt díu nhau 
vào vùng đất Tà Lài, Định Quán 
mua đất phát rẫy. Được vài tháng, 
một dịp tình cờ, chồng bà đến Xóm 
Ruộng và quyết định di dời gia 
đình một lần nữa để lập nghiệp 
nơi đây. Đó là quãng thời gian vào 
những năm đầu của thập niên 90, 
với hơn chỉ vàng có trong tay, bà 
Tới mua được một sào ruộng. “Gọi 
là ruộng nhưng chẳng thể trồng lúa 
vì cỏ chỉ bao phủ khắp mặt ruộng. 
Vợ chồng con cái vật lộn với mảnh 
ruộng không chân đó bất kể sớm 
tối, bất kể mưa nắng. Chồng thì 
lội dưới ruộng để phát cỏ chỉ vứt 
lên bờ, tôi và con gái lớn thì kéo 
lên đắp bờ, trồng bắp. Để có cái ăn 
qua ngày thì ban ngày cả nhà lại 
đi hái cà phê thuê, tối muộn mới 
có thời gian làm ruộng nhà. Đói 
ăn đến độ một mớ rau muống luộc 
chấm nước muối thôi cũng được 
xem là món ngon của cả nhà” - bà 
Tới rơm rớm nước mắt khi nhớ lại 
những ngày tủi cực. Khi tôi cứ hỏi 
gợi về thời gian đầu cơ cực, bà gạt 
đi như không muốn nhớ lại. Đôi 
bàn tay chai sần đầy vết sẹo của bà 
cứ đan xoắn vào nhau khi nhớ lại 
quá khứ. Mỗi ký ức như một nỗi 
đau mà có lẽ sẽ khó xóa nhòa trong 
tâm khảm người phụ nữ này. Đó 
là những ngày đội mưa, đội nắng 
chạy chợ để kiếm cái ăn qua ngày, 
đó là những lúc đôi bàn tay tứa máu 
nhưng vẫn phải cố tuốt cà phê vì 
sợ bỏ ngang việc chủ sẽ không trả 
công. Nhìn ngôi nhà đã xây mới 
gần chục năm nay, mà theo bà nay 
nó thuộc loại xấu xí nhất của Xóm 
Ruộng này, bà bảo: Căn nhà là niềm 
mơ ước lớn mà hai vợ chồng đã 
thực hiện được. Khi mới vào, cả 
nhà chỉ dựng chòi ở tạm, chẳng bao 
giờ dám mơ có một căn nhà xây 
như thế. Trong ánh mắt, nụ cười 
của bà tràn ngập niềm hạnh phúc, 
hạnh phúc hơn khi con gái lớn của 
bà Tới đã xây được nhà mới ra ở 
riêng, những đứa cháu, đứa chắt của 
bà cũng được sinh ra và đang từng 
ngày trưởng thành trên vùng đất 
mới này.

Xóm Ruộng “lên đời”
Trong trí nhớ của tôi, Xóm Ruộng ngày ấy nghèo lắm. Vài ba mái nhà lợp tôn xi măng nằm đìu hiu dưới ruộng trũng, vài cái ao cá với 
dăm hàng bắp được trồng xung quanh. Còn trong ký ức của những cư dân đầu tiên đến đây lập nghiệp, Xóm Ruộng ngày ấy và bây giờ 
đã khác xa một trời một vực. Những vất vả, nhọc nhằn của thuở sơ khai đã lùi dần để nhường chỗ cho sự trù phú, đủ đầy.

Hơn 20 mái nhà khang trang 
đã được xây nên trên mảnh ruộng 
trũng một thời gian khó. Dưới mỗi 
mái nhà là những câu chuyện về sự 
cơ cực, về nỗ lực vươn lên. Dưới 
những mái nhà đó là những mảnh 
đời buồn về một thời phải “tha 
phương cầu thực”. Câu chuyện của 
ông Hiếu “Sài Gòn” có lẽ là một 
mảnh ghép buồn nhất nơi Xóm 
Ruộng này. Năm 1990, tai nạn khi 
sản xuất pháo khiến ông bị phỏng 
khắp người. Ông đã rời Sài Gòn 
đến Xóm Ruộng với ý định ban 
đầu là để dưỡng thương. Lâu dần, 
ông yêu quý mảnh đất này và đưa 
vợ con lên đây sinh sống. Thời 
gian đầu cũng là một chuỗi ngày cơ 
cực khi vốn liếng chỉ đủ mua một 
sào đất, còn cái ăn, cái mặc của cả 
nhà phải chạy lo từng bữa rất chật 
vật. Ngày thì ông vào rừng để lấy 
tre nứa đan sọt bán, đêm về thì lại 
cuốc đất cải tạo mảnh vườn đầy cỏ 
tranh khô cằn. Vợ chồng, con cái ở 
trong căn chòi dựng tạm mà theo 
ông Hiếu thì “cái giường không có 
để nằm, cái chén không có để ăn”. 
Với người đàn ông trụ cột gia đình 
thì nỗi cơ cực đó không thể làm ông 
gục ngã nhưng nỗi đau lớn nhất 
khiến ông phải ngã quỵ là người vợ 
bao năm gắn bó lại dứt áo bỏ ông 
đi. Khi đó, người con gái út của ông 
là Ngô Thùy Phương Thanh chỉ vừa 
hơn hai tuổi. Gà trống nuôi con, ông 
cố gắng tạo dựng một cuộc sống 
mới cho ông và cho con. Năm nay, 
Phương Thanh đã 24 tuổi. Học đến 
lớp 11 thì em nghỉ học để ở nhà phụ 
ba trồng rau. “Ba không đồng ý cho 
nghỉ nhưng em cứ quyết tâm vì lúc 
đó thấy ba làm rau một mình cực 
quá. Giờ nghĩ lại cũng buồn vì bỏ 
học nhưng em lại vui hơn vì đã phụ 
giúp được để ba đỡ cực” - Thanh 
tâm sự. Phương Thanh là người 
con duy nhất ở lại với ông Hiếu nơi 
đây. Mỗi ngày, với 3 sào đất trồng 
rau thơm, ông Hiếu phải dậy từ tờ 
mờ sáng để chở rau ra chợ bỏ mối. 

Còn Thanh cả ngày thì tất bật với 
việc cắt rau, đóng gói. Với hai cha 
con, hạnh phúc giản đơn chỉ có thế. 
Thanh cứ nhắc đi nhắc lại hình ảnh 
mỗi sớm mai cha đẩy rau ra chợ 
bán, đứa con gái nhỏ của ông là em 
ngồi vắt vẻo một bên sọt rau để đến 
trường. Hình ảnh đó là động lực 
để Thanh gắn bó với mảnh ruộng 
trũng này. Gần đây, ông Hiếu đã đi 
bước nữa với người phụ nữ khác. 
Với Thanh, đó là niềm vui tuổi già 
của ba, người đàn ông 57 tuổi và 
cũng là niềm vui của ngôi nhà nhỏ 
nằm giữa ruộng rau thơm. 

Trăn trở vùng rau an toàn 
Không biết ai, cũng chẳng biết 

từ khi nào cây rau được trồng ở 
Xóm Ruộng. Chỉ biết, ngày nay 
tất cả các hộ dân trong xóm đều 
trồng rau, từ rau xà lách, cải ngọt, 
rau thơm đến dưa leo, hành, ngò… 
Hơn 20 hộ dân thì có xấp xỉ 20 ha 
trồng rau. Trước đây, người dân 
trồng rau rồi đem ra chợ bán lẻ, 
còn giờ đây thì hầu hết đều được 

bán buôn. Rau Xóm Ruộng đã 
được bỏ mối tại chợ Bảo Lộc với 
một khu vực riêng ghi rõ “Rau 
Xóm Ruộng” như một bảo chứng 
về mức độ an toàn. Từ đây, rau lại 
được phân phối đi khắp nơi. Rau 
Xóm Ruộng còn cung cấp cho siêu 
thị Bảo Lộc, cho một số đơn vị 
khác ở Sài Gòn. Người dân trồng 
rau ở Xóm Ruộng cũng đã biết 
liên kết để thành lập Tổ hợp tác 
sản xuất rau an toàn. Thế nhưng, 
những trăn trở phát triển vùng rau 
này vẫn còn là nỗi niềm của nhiều 
người nông dân nơi đây. Vợ chồng 
ông Thiêm, bà Vui được xem là 
một trong những người tiên phong 
trồng rau ở Xóm Ruộng. Hơn 15 
năm qua, hơn sào đất trồng rau đã 
giúp ông bà xây được nhà, lo cho 
2 đứa con ăn học đủ đầy. Với ông 
bà, điều ước đã thành hiện thực vì 
khi rời quê vào đây thì chẳng mấy 
ai dám nghĩ mình sẽ có được ngày 
này. Giờ đây, vườn rau của ông 
bà cũng tham gia vào Tổ hợp tác 
để sản xuất rau an toàn. Như một 

chuyên gia về rau, ông Thiêm kể 
tường tận cách thức làm đất, bón 
phân, phun xịt thuốc, cách ly như 
thế nào để rau đảm bảo an toàn. 
Ông cũng cho biết được các anh ở 
Phòng Kinh tế, Trung tâm Nông 
nghiệp hỗ trợ rất nhiều về kỹ thuật 
sản xuất rau an toàn. Thế nhưng, 
do hạn chế về diện tích nên không 
thể nhận những hợp đồng cung 
ứng lớn, hạn chế về nguồn vốn nên 
chưa thể đầu tư nhà lưới, nhà kính 
để sản xuất rau tốt hơn. Đây cũng 
là cái khó của hầu hết các hộ dân 
trồng rau nơi Xóm Ruộng. 

Giữa Xóm Ruộng, nhà kính 
trồng rau hiếm hoi được đầu tư là 
của ông Nguyễn Văn Dực, Tổ phó 
Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn. 
Là người vào Xóm Ruộng muộn 
hơn những hộ dân khác, vào năm 
2000, ông Dực cũng mua đất trồng 
rau như những hộ dân xung quanh 
để kiếm đồng ra đồng vào mỗi 
ngày. Từ năm 2009, ông đã đầu tư 
400 triệu đồng để làm nhà kính và 
chuyển sang sản xuất rau giống để 
cung ứng cho bà con trong xóm và 
một số vùng lân cận. Hiện tại, gia 
đình ông Dực được xem là khấm 
khá nhất trong Xóm Ruộng, thế 
nhưng, với ông, đủ tiền để trang 
trải cho con cái ăn học là may mắn 
và hạnh phúc lắm rồi. Con gái lớn 
của ông Dực hiện đang học Khoa 
Dược Đại học Y Dược TP Hồ Chí 
Minh, còn con trai thì đang học 
chuyên ngành sinh học của Đại 
học Khoa học Tự nhiên. 

Vườn rau giống của ông Dực 
là nguồn cung ứng giống rau chủ 
yếu cho Tổ hợp tác. Đây cũng là 
điều kiện thuận lợi cho Tổ hợp tác 
vì nguồn rau giống được cung cấp 
đảm bảo để xuống cùng thời điểm. 
Ban đầu thành lập, Tổ hợp tác có 
12 thành viên, sau đó tăng lên 17, 
hiện giảm còn khoảng 10 hộ với 
diện tích sản xuất khoảng 5 ha. Ông 
Dực cho biết: Cái khó nhất của 
Tổ hợp tác là không tích tụ được 
nhiều ruộng đất để có thể nhận 
những hợp đồng cung ứng rau với 
số lượng lớn. Tổ hợp tác đã phải từ 
chối nhiều hợp đồng tiêu thụ lớn vì 
không đủ khả năng cung ứng. Hơn 
nữa, sự liên kết và ràng buộc trong 
Tổ hợp tác còn lỏng lẻo cũng là một 
trở ngại lớn cho khâu liên kết tiêu 
thụ. Ngoài Xóm Ruộng của phường 
Lộc Sơn thì Bảo Lộc cũng hình 
thành một số vùng rau khác ở xã 
Đam Bri, phường Lộc Phát… Thế 
nhưng, sản xuất quy mô lớn, ứng 
dụng công nghệ cao dường như còn 
là điều “xa xỉ” đối với những vùng 
rau này.

Lời kết
Thế hệ kế cận nơi Xóm Ruộng 

dù có trưởng thành, học hành đến 
nơi đến chốn như mong muốn 
của bố mẹ, thì cũng không ngoài 
trăn trở làm cho Xóm Ruộng, phát 
triển hơn; và tôi tin rằng, những 
tấm bằng đại học chuyên ngành 
về công nghệ sinh học, những kỹ 
sư nông nghiệp đã được sinh ra, 
lớn lên ở Xóm Ruộng sẽ lại trở về, 
đóng góp cho Xóm Ruộng mai này 
ngày càng trù phú.

Phương Thanh cắt rau thơm chuẩn bị cho ba mang ra chợ bỏ mối. Ảnh: Hữu Sang

Nhà kính  
sản xuất rau 

giống của  
ông Nguyễn 

Văn Dực  
ở Xóm Ruộng.

 Ảnh: Hữu Sang
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Thôi thì để hoa làm thay 
con người!

Khi ta ôm một bó hoa đứng chờ 
người yêu bước ra, có cảm giác 
nào rung toàn thân hơn lúc này.

Ngay một dũng tướng cầm 
gươm như người anh hùng áo 
vải Nguyễn Huệ rồi cũng phải có 
những phút giây lãng mạn và hào 
hoa không thể tưởng khi sóng dậy 
lòng yêu dâng tràn để mà nghĩ ra 
được động tác bậc thầy trong chinh 
phục trái tim nữ giới: gửi cành 
đào từ sa trường khói lửa phương 
Bắc về hậu phương ở trời Nam 
cho dáng hồng Ngọc Hân. Như 
chuyện Napoléon Bonaparte khi 
bị đày ở đảo Elbe (1814) cũng hẹn 
một ngày sẽ trở về với hoa Violét 
tím, đã làm hết thảy đám quần thần  
mạt vận cũng bay bổng theo, mãi 
tin yêu, quý phục và hy vọng. Thế 
gian cũng chẳng thể quên người 
dân Bồ Đào Nha nổi dậy trong 
“rừng” hoa cẩm chướng màu hồng 
và đỏ để đòi dân chủ khi muốn 
chấm dứt sự cai trị của nhà độc tài 
của Caetano (vào năm 1974)… 
Chao ôi, phận hoa mỏng manh, 
phù du vậy mà bao giờ cũng có thể 
làm nên những màu nhiệm khác xa 
gươm giáo, bom súng kia, mang 
đến tin yêu, muốn tẩy trần cái ác, 
chiến tranh, hóa giải được hận thù.  
Nó cứ như sứ giả của sự an lành, 
hòa bình, yêu thương.

Người ta dùng hoa để tạo thành 
vòng mà khoác lên cổ của người 
khi được vinh danh chứ không 
phải kim cương hay bạc vàng, 
dù đó là cuộc tôn vinh trí tuệ, sắc 
đẹp, sáng tạo, thành đạt, hay hành 
động anh hùng. Nhân loại cũng để 
lại bao cuộc “ngoại giao” bằng… 
hoa, kể từ cổ sử đến hiện đại. Nay, 
loạn lạc còn không ít, nhưng hàng 
ngày tại các phi trường, nếu để ý 
trên những thân máy bay, bạn sẽ 
thấy phần nhiều các hãng hàng 
không dân sự đều dùng các loài 
hoa để làm biểu tượng (logo) cho 

Phóng sự ảnh: TUẤN LINH

Không có nhiều khác 
biệt, sinh hoạt thường 
nhật của quân và dân 

trên huyện đảo Trường Sa cũng 
diễn ra với nhiều cung bậc cảm 
xúc, chứa đựng nhiều gam màu 
của cuộc sống.

Ở đó, cán bộ và chiến sĩ sau 
mỗi giờ tuần tra canh gác lại trở 
về đơn vị tưới tắm, vun xới cho 
vườn rau nhỏ, cùng đồng đội ra 
sân quần thảo với trái bóng để 

tăng cường sức khỏe, nạp thêm 
năng lượng. Người dân sau mỗi 
ngày ra khơi đánh bắt lại trở về 
bình yên bên nếp nhà của mình. 
Lũ trẻ sau mỗi giờ lên lớp lại 
ùa ra bóng mát dưới những tán 
bàng vuông chơi trò cút bắt, hay 
vui đùa dưới những cơn gió lộng 
dưới chân cột mốc chủ quyền. 

Trường Sa xa nhưng thật gần 
trong nỗi nhớ, Trường Sa sau 
những chân sóng hiện lên như một 
làng chài ven bờ nào đó, gần gũi 
và bình yên.

Có một quê hương 
ngoài trùng khơi sóng nước

Vui chơi trước cột mốc chủ quyền. Trong giờ học vẽ của học sinh ở đảo Trường Sa.

Niềm vui đến lớp của lũ trẻ ở Trường Sa.

Tăng gia sản xuất, một trong những nhiệm vụ quan trọng của lính đảo.

Luyện tập 
thể thao 

để tăng cường 
sức khỏe.

Tuần tra canh gác, 
nhiệm vụ 
thường xuyên và 
quan trọng nhất 
của cán bộ, 
chiến sĩ và 
lực lượng 
dân quân trên 
đảo Trường Sa.

Theo dòng sự kiện

1. Chùa Hương (Hương Sơn, 
Mỹ Đức, Hà Nội)

Lễ hội được tổ chức từ mùng 6 
tháng giêng đến hết tháng 3 âm 
lịch. Đây là một trong những lễ hội 
đông và kéo dài nhất ở Việt Nam. 
Du khách đến chùa Hương không 
chỉ được tham gia vào hành trình 
về cõi Phật mà còn được đắm mình 
trong không gian của non nước 
mênh mông với hàng giờ ngồi 
thuyền ngắm cảnh.

2. Gò Đống Đa (Hà Nội)
Lễ hội diễn ra vào ngày mùng 

5 Tết. Đây là lễ hội chiến thắng 
được tổ chức để tưởng nhớ tới 
công tích lẫy lừng của vua Quang 
Trung. Từ sau ngày giải phóng thủ 
đô (10/10/1954), lễ hội gò Đống 
Đa được coi là ngày hội Đống Đa 
truyền thống, trở thành quốc lễ. 
Chùa Đồng Quang gần gò Đống 
Đa là nơi diễn ra lễ cầu siêu, dâng 
hương tưởng nhớ công ơn của 
những anh hùng, nghĩa sĩ đã vì dân, 
vì nước.

11 lễ hội lớn đầu      xuân khắp 3 miền 
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Quyền lực của hoa

hòa hoãn, đình chiến… người 
ta cũng còn thấy hoa trên bàn, 
huống chi những cuộc hội họp 
ngoại giao thông thường. Một cô 
dâu sẽ rất chơi vơi, lúng túng, nếu 
vào ngày cưới mà trên tay thiếu 
bó hoa kia. Một tù nhân ngày ra 
tù người ta còn dùng hoa để tặng, 
chúc nhau được trở lại cuộc sống 
bình thường. Một cô gái đang nằm 
trong bệnh viện, khi nhận một bó 
hoa bạn hữu đưa tới tặng hẳn cơn 
đau cũng chợt êm đi tí chút. Tha 
nhân tin, hoa làm mềm đi sự hung 
bạo và làm mạnh mẽ lên sự yếu 
đuối, ủ ê. Làm người ta xí xóa cho 
nhau. Làm cái ác chùng tay, “nghĩ  
lại”. Và làm cái thương thêm 
thương, thậm dày.

*
Mà không chỉ có vậy, nay thì có 

quốc gia nào rồi không muốn tạo 
dựng cho hình ảnh quốc gia mình 

một loài hoa nào đó bên cạnh hai 
thứ thiêng liêng quốc kỳ và quốc 
ca. Trong cuộc quẫy đạp để thế 
giới biết đến mình, mở đường 
phát triển, tìm kiếm thịnh vượng 
chẳng quốc gia nào bỏ qua sức 
mạnh “mềm” của hoa. Thế gian há 
chẳng lại thèm khát được như Hà 
Lan lúc gọi lên cái tên Tulip, hay 
trường hợp hoa hồng với Bulgaria, 
hoa Anh Đào với nước Nhật, hoa 
Lili (Loa kèn) với nước Pháp, 
Phong lan với Thái Lan, Cúc với 
Indonesia… Trước sau hoa vẫn 
thi vị hơn tàu ngầm hạt nhân của 
nước Mỹ, tên lửa xuyên lục địa 
của nước Nga…  Du lịch là lối 
mở, hoạt động lễ hội là công cụ, 
mà họ biết rằng bất cứ một xứ sở 
nào cũng có những loài hoa đặc 
trưng, cùng sự khác biệt thú vị về 
văn hóa để “quyến rũ” du khách... 
Thế là lễ hội hoa ra đời nhan nhản 

nay cũng đã biết phát huy vai trò 
và giá trị của hoa. Nhiều tỉnh đã 
tận dụng những giống loài hoa 
đặc trưng địa phương mình để 
gây chú ý, tạo sự kiện, cố kéo thế 
giới về với mình, đưa mình ra thế 
giới. Không chỉ “Vương quốc hoa 
Đà Lạt” hai năm một lần tổ chức 
Festival Hoa, mà Hải Phòng cũng 
làm Lễ hội hoa Phượng đỏ, Hà 
Giang làm Lễ hội hoa Tam giác 
mạch, và ngay cả Yên Bái cũng 
dùng mùa lúa chín vàng trên ruộng 
bậc thang thành “lễ hội”...  

*
Mỗi khi mùa hoa Tam giác 

mạch, hay hoa Ban đang trổ hồng, 
và trắng núi đồi Tây Bắc người tận 
Sài Gòn còn rạo rực khi nhìn ảnh 
mà dân đi phượt đưa lên mạng. 
Mùa Dã quỳ trổ vàng các cung 
đường xứ núi Tây Nguyên, người 
Sài Gòn, Hà Nội nhìn qua ảnh hãy 
còn nôn nao, muốn được có mặt 
ngay ở cái cao nguyên xa cách ấy. 
Mùa hoa Mai anh đào nở hồng 
mép các đồi thông Đà Lạt xem ti vi 
phát người thờ ơ nhất còn xao lòng. 
Mùa của loài hoa nào mà không 
làm ồn ào, ngay trên mạng, ngay 
khi người ta ngồi trước bàn phím. 

Cũng sẽ rất “khủng khiếp” nếu 
Tết Việt mà thiếu hoa. Đây là thời 
điểm mà từ thành thị đến nông 
thôn tràn ngập hoa, ùa ra đường. 
Còn với các gia đình, nhà nào 
cũng cố đưa vào mái ấm mình ít 
nhiều hoa. Người ta làm hội hoa 
xuân mọi nơi có thể là để thỏa 
mãn đồng loại về nhu cầu ngắm 
nhìn hoa. Người nghèo không tiền 
để tậu chậu mai, cành đào cũng 
đảo tới đảo lui vào những dịp này. 
Ngay trong thời chiến hôm nào 
mà Tết còn không thể thiếu hoa, 
huống chi thời bình này. Không có 
hoa không thành Tết mà! Hoa làm 
con người ta an vui, rạo rực, và 
dậy lên tình yêu cuộc sống.

Minh họa: H.Toàn

ở Brasil, Mexico, tràn ngập vùng 
Fuji ở Nhật Bản, Keukenhof, 
Floriade, Bloemencrso ở Hà Lan, 
Mumbay ở Ấn Độ, Canberra 
(Australia), PenNang ở Malaysia, 
Chiang Mai ở Thái Lan, Côn 
Minh ở Trung Quốc, và ngay cả 
như đảo quốc cảng thị nhỏ bé 
Singapore cũng cố mà kéo thế giới 
lại gần với mình bằng lễ hội hoa 
nổi tiếng Sentosa hằng năm… Đất 
nước nhỏ, nông nghiệp là cái thứ 
yếu, thế mà Singapore lần đầu tiên 
đứng ra tổ chức hội thảo hoa Lan 
toàn thế giới ngay hồi đầu thế kỷ, 
rồi lễ hội Nhà vườn trồng hoa… 
Những nhà hoạch định du lịch ở 
Malaysia đã phác thảo ra kịch bản 
chiến lược để biến Malaysia thành 
một vùng hoa, thành đất nước xinh 
đẹp từ hoa. Các nước Indonesia, 
Lào,  Campuchia, Myanmar cũng 
quyết “tấn công” vào hoa, đẩy 
mạnh “Flower Tourist” (du lịch 
hoa)... Phụ trách du lịch hoa của 
Malaysia bà Da Nua Nu Yi từng 
khẳng định rằng ở thời buổi biên 
giới chỉ còn mang tính ước lệ, sự 
giao lưu là một nhu cầu tự thân 
chủ yếu của con người thì đất 
nước nào nhiều hoa cũng là một 
sức mạnh, lợi thế. Theo bà, hoa là 
quà tặng của thiên nhiên, nó làm 
cho các dân tộc sát lại gần nhau, 
cảm thông, hòa hợp, hiểu biết, 
hướng đến tương lai.

Hai mươi năm trở lại đây, nhờ 
doanh nghiệp Hà Lan sang đầu 
tư, trồng hoa công nghệ cao, hoa 
Việt Nam cũng đã có mặt ở các xứ 
Nhật Bản, Australia, Hồng Kông, 
Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, 
và cả Hà Lan… Đất nước nông 
nghiệp Việt Nam không chỉ có lúa 
gạo, cà phê, da giầy, quần áo, tôm 
sú, cá ba sa, đồ điện tử…, mà sản 
phẩm có cả hoa rồi, “Flower of 
Viet Nam”.

Mà không chỉ thế, Việt Nam 

mình. Thông điệp của an lành. 
Kinh doanh vận tải mà còn tinh 
lanh và tinh tế thế đó. Bởi năng 
lượng, “quyền lực” của hoa nó 
quá cao sâu. Nó cao sâu vì con 
người luôn cần đến cái đẹp, phải 
nghĩ đến nó. Chúng ta cảm thấy dễ 
chịu biết chừng nào khi một cô gái 
đứng ở tiền sảnh khách sạn trên 
mình khoác một dải hoa tươi… rồi 
… nhoẻn miệng cười đón khách. 
Rằng, bất cứ lúc nào cần sự tử tế, 
khi mừng vui, cũng ngay như khi 
tiễn nhau vĩnh biệt cõi trần, người 
ta đều mang hoa ra trước. Cái đẹp 
có tính hóa giải, thiết lập niềm tin. 
Hoa là kẻ dẫn đường. Qua nó, tự 
dưng tạm thời có thể xóa bỏ được 
những dị biệt về màu da, nhận 
thức chính trị, khoảng cách văn 
hóa, bởi khả năng kết nối lòng 
người siêu hạng của nó. Ngay 
trên bàn của một cuộc đàm phán 

Một cô gái giữa màu hoa rực rỡ bên hồ Xuân Hương Đà Lạt. Ảnh: N.H.Tình
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nhà là nhà Giải Vũ, nhà trưng bày 
đền Trùng Hoa và một điểm trong 
khu vực vườn cây đền Trần. Gần 
đây, ngày càng nhiều người tới 
hành lễ tại đền Trần vào dịp hội 
với mong muốn năm mới thành 
đạt và phát tài.

4. Yên Tử (Quảng Ninh)
Lễ hội bắt đầu từ ngày 10 tháng 

3. Khai ấn đền Trần (Nam Định)
Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, 

thường từ ngày 13 đến 15 tháng 
giêng hàng năm. Đây là một trong 
những lễ hội đầu xuân nổi tiếng 
nhất Việt Nam nhằm tri ân công 
đức các vị vua Trần. Hội mở đầu 
bằng lễ khai ấn bắt đầu từ giờ Tý 
(giữa đêm). Ấn được phát tại 3 

giêng kéo dài hết tháng 3 âm lịch. 
Du khách đổ về Yên Tử (Quảng 
Ninh) để được chạm tới ngôi chùa 
làm bằng đồng nằm trên đỉnh non 
thiêng. Yên Tử không chỉ nổi tiếng 
với cảnh đẹp, tháp cổ, chùa mà 
còn là nơi hình thành thiền phái 
Trúc Lâm Yên Tử. Đây cũng là 
trung tâm Phật giáo Việt Nam.

5. Tịch điền Đọi Sơn (Duy Tiên, 
Hà Nam)

Diễn ra từ mùng 5 đến mùng 7 
tháng giêng. Lễ hội mang ý nghĩa 
khuyến nông, là nét đẹp văn hóa 
trở về nguồn cội, có lịch sử diễn 
ra từ thế kỷ X trên quê hương vua 
Lê Đại Hành và được khôi phục 
sau nhiều năm thất truyền kể từ 
năm 2009.

6. Đền vua Mai (Nam Đàn, 
Nghệ An)

Lễ hội diễn ra từ mùng 3 đến 
mùng 5 Tết. Đây là lễ hội tổ chức 
thường niên nhằm tưởng nhớ vua 
Mai Hắc Đế. Vua tên thật là Mai 
Thúc Loan, sinh ra và lớn lên tại 

Lễ hội gò Đống Đa được tổ chức vào mùng 5 Tết. 

xã Đông Liệt (nay là xã Nam Thái, 
huyện Nam Đàn, Nghệ An).

7. Làng Sình (Huế)
Lễ hội diễn ra vào ngày 9 đến 

10 tháng Giêng, là hội vật truyền 
thống mang nét văn hóa đặc sắc 
của xứ Huế. Lễ hội không chỉ 
mang yếu tố tâm linh truyền thống 
mà còn là một hoạt động vui, khỏe 
đầy tinh thần thượng võ, kích thích 
việc rèn luyện sức khỏe, lòng dũng 
cảm, sự tự tin, mưu trí, nhất là với 
lớp trai trẻ.

8. Đống Đa (Bình Định)
Lễ hội Đống Đa - Tây Sơn diễn 

ra từ mùng 4 đến 5 tháng giêng. 
Lễ hội là dịp tưởng nhớ công tích 
lẫy lừng của các thủ lĩnh phong 
trào Tây Sơn, đặc biệt là người 
anh hùng áo vải Quang Trung - 
Nguyễn Huệ và kỷ niệm chiến 
thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Ngoài 
nghi lễ truyền thống, lễ hội còn 
tổ chức nhiều hoạt động văn hóa 
dân gian như biểu diễn võ thuật và 
trống trận Tây Sơn, đua thuyền, 

trò chơi dân gian, hát tuồng... thu 
hút đông đảo du khách trong và 
ngoài nước.

9. Núi Bà Đen (Tây Ninh)
Lễ hội diễn ra từ ngày 10 đến 

rằm tháng giêng, còn được gọi là 
lễ hội Linh Sơn Thánh Mẫu và là 
một trong những lễ hội mùa xuân 
lớn nhất phía Nam. Phần đông du 
khách đến cầu nguyện mong Thánh 
Mẫu phù hộ gia đạo tốt lành, gặp 
nhiều may mắn, tai qua nạn khỏi.

10. Chùa Bà Thiên Hậu  
(Bình Dương)

Lễ hội diễn ra từ ngày 13 đến 15 
tháng giêng. Đây là một lễ hội dân 
gian mang những nét văn hóa độc 
đáo riêng của vùng Ðông Nam Bộ.

11. Đền Đức Thánh Trần  
(TP Hồ Chí Minh)

Lễ hội diễn ra từ ngày 8 đến 10 
tháng giêng, nhằm tri ân công đức 
của Hưng Đạo Vương Trần Quốc 
Tuấn, đồng thời giáo dục truyền 
thống, lịch sử cho thế hệ trẻ.

TS tổng hợp
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Hồ sơ - Tư liệu

LÊ TRỌNG 

Nói đến Lâm Đồng là nói đến một 
vùng đất giàu bản sắc văn hóa, 
là mảnh đất màu mỡ cho những 
sáng tạo văn học - nghệ thuật 

thăng hoa. Thực tế cho thấy, trong suốt 
những năm qua, dù rằng trải qua những 
bước thăng trầm, thế nhưng đội ngũ văn 
nghệ sĩ tỉnh nhà nói chung, trong đó có đội 
ngũ những người cầm bút trẻ nói riêng đã 
có những đóng góp đáng kể tạo nên dư vị 
mới trong đời sống văn học - nghệ thuật 
Nam Tây Nguyên. Tuy vậy, cũng cần thẳng 
thắng nhìn nhận một điều rằng: Phong trào 
sáng tác trẻ ở Lâm Đồng nhiều năm qua 
chưa được khơi dậy, chưa phát triển đúng 
như sự kỳ vọng. Có lẽ, sự biến động về 
mặt lực lượng; sự thiếu vắng một thủ lĩnh 
đúng nghĩa, cộng vào đó là chưa có được 
“chất keo kết dính” cần thiết và một cơ chế 
tài chính đảm bảo cho sự tồn tại là những 
nguyên nhân khiến “đoàn tàu” CLB Sáng 
tác trẻ Lâm Đồng không thể vận hành một 
cách thông suốt trên quỹ đạo của chính 
mình. Làm gì để “đoàn tàu” mang sức trẻ 
và niềm tin ấy tự tin trên những “cung 
đường mùa Xuân” và “phát sáng” ở những 
nơi mà nó đi qua luôn là một câu hỏi lớn 
cần có lời giải đáp. 

Tháng 6/2015, được sự quan tâm của 
Thường trực Hội Văn học - Nghệ thuật 
tỉnh Lâm Đồng, Ban Chủ nhiệm CLB 
Sáng tác trẻ Lâm Đồng đã được thành lập 
mới và chính thức đi vào hoạt động. Từ 
đó đến nay, ngoài việc củng cố bộ máy 
tổ chức, phân công trách nhiệm cho từng 
thành viên, Ban Chủ nhiệm CLB Sáng tác 
trẻ Lâm Đồng đã chủ động tham mưu cho 
Thường trực Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh 
Lâm Đồng tổ chức lớp bồi dưỡng dành cho 
đội ngũ sáng tác trẻ tỉnh nhà; chủ động liên 
kết, tạo cầu nối giữa các thành viên CLB, 
đồng thời tiếp tục động viên các cây bút 
trẻ tích cực sáng tác. Thực tế đó đã góp 
phần tác động mạnh mẽ đến các thành viên 
CLB, đến những cây bút trẻ tạo nên sức bật 
mới trong đời sống lao động nghệ thuật của 
giới trẻ. Bên cạnh một số cây bút khá quen 
thuộc như: Lê Thị Quỳnh Hảo, Ngô Khắc 
Lịch, Lê Hòa, Lê Miên Ca, Hồ Minh Hoài 
Bảo... cũng đã xuất hiện một số cây bút 
trẻ với sức viết khá sung mãn như: Doãn 
Thị Huyền Trang, Nguyễn Bảo Ngọc, 
Vũ Hải Đường, Nguyễn Thành Thiện … 
Nhiều tác phẩm của các cây bút trẻ trong 
số đó cũng đã lần lượt được giới thiệu trên 
Tạp chí LangBian, tạo nên diện mạo mới, 
giọng điệu mới trên diễn đàn Sáng tác trẻ 
Lâm Đồng là một tín hiệu rất đáng mừng: 

“Cùng lái đò trên một dòng sông/ Nhưng 
mãi mãi em vẫn là người khách/ Dẫu đã là 
thầy vẫn cần cô dìu dắt/ Đưa em qua sông 
giờ cô lại đưa về”(“Đồng Nghiệp” - Vũ 
Hải Đường); Hay như: “Ly cà phê kia sóng 
sánh không lời/ khẽ khàng bay lên một làn 
hơi nóng/ Cho nỗi nhớ em cồn cào cháy 
bỏng/ Thiêu rụi con tim anh mỗi tháng 
ngày” (“Cà phê sáng” - Huyền Trang)…

Như vậy có thể thấy, chúng ta không thiếu 
nguồn nhân lực kế cận, không thiếu những 
cây bút trẻ có triển vọng, đầy nhiệt huyết 
và giàu lòng đam mê, vấn đề là làm sao để 
tập hợp các cây bút trẻ ấy lại nhằm tạo nên 
tiếng nói trẻ trung trên văn đàn. 

Để phong trào sáng tác trẻ ở Lâm Đồng 
thực sự đi vào hoạt động một cách nề nếp, 
hiệu quả và mang tính bền vững, cần tập 
trung hiện thực hóa một số vấn đề cụ thể, 
hàng năm ngoài việc mở “Lớp bồi dưỡng 
sáng tác trẻ”, cần tổ chức “Trại sáng tác 
trẻ” để không chỉ tạo nguồn cho sau này, 
mà còn giúp các cây bút trẻ có điều kiện 
trải nghiệm bản thân và có những tác phẩm 
tốt trong quá trình lao động sáng tạo văn 
chương của mỗi cá nhân. Quan tâm hỗ trợ 
kinh phí hoạt động hàng năm cho CLB 
Sáng tác trẻ Lâm Đồng cũng như hỗ trợ 
nguồn tài chính nhất định (chế độ phụ cấp 
trách nhiệm) để Ban Chủ nhiệm CLB Sáng 
tác trẻ Lâm Đồng hoạt động hiệu quả. Tổ 
chức các cuộc thi thơ - văn dành riêng cho 
các cây bút trẻ. Sớm có cơ chế hình thành 
“Giải thưởng Văn học trẻ” và xét trao tặng 
giải thưởng này hàng năm nhằm động 
viên, khích lệ đối với những cây bút trẻ 
triển vọng. Tạo điều kiện để các thành viên 
CLB Sáng tác trẻ Lâm Đồng tham gia giao 
lưu, gặp gỡ một số nhà văn, nhà thơ trong 
và ngoài tỉnh, cũng như giao lưu với CLB 
Sáng tác trẻ, “Gia đình Áo trắng” một số 
tỉnh, thành bạn. Đối với Ban cố vấn CLB 
Sáng tác trẻ Lâm Đồng, cần quan tâm tạo 
điều kiện hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần 
để CLB Sáng tác trẻ Lâm Đồng hoạt động 
hiệu quả. 

Riêng đối với Ban Chủ nhiệm CLB Sáng 
tác trẻ, ngoài việc tập trung làm tốt công 
tác vận động, còn tập hợp những hội viên 
nòng cốt là những giáo viên trẻ đam mê 
sáng tạo văn học - nghệ thuật trong các 
trường THPT, cao đẳng, đại học tham gia 
vào CLB cũng như ở các huyện, thành 
phố... Từ sân chơi này, CLB Sáng tác trẻ 
Lâm Đồng mong rằng những người cầm 
bút trẻ không ngừng học hỏi, không ngừng 
sáng tạo, tiếp tục trải nghiệm bản thân để 
cho ra đời những tác phẩm văn học có giá 
trị, thể hiện đậm nét dấu ấn cá nhân và 
mang hơi thở cuộc sống.

Sức xuân ở CLB Sáng tác 
trẻ Lâm Đồng

Gặp mặt CLB Sáng tác trẻ Lâm Đồng. Ảnh: L.Trọng

TRỌNG NGHĨA

Đồng chí Trường Chinh tên thật là Đặng 
Xuân Khu, bút danh Sóng Hồng. Ông 
sinh ngày 9/2/1907 tại làng Hành 

Thiện, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định 
(Nay là xã Xuân Hồng, huyện Xuân Thủy, 
tỉnh Nam Định). Họ Đặng ở làng Hành Thiện 
là một họ lớn, nổi tiếng, có nguồn cội từ họ 
Đặng (Trần Lâm) ở làng Lương Xá, huyện 
Chương Mỹ, tỉnh Sơn Tây. Gốc gác trước đây 
của họ Đặng (Trần Lâm) là họ Trần. Đặng 
(Trần Lâm) là con tiến sĩ Trần Văn Huy, cháu 
Trần Quốc Hiệu (tức Hưng Trí Vương) - con 
trai thứ tư của Hưng Đạo Đại Vương Trần 
Quốc Tuấn. 

Người đầu tiên đổi họ Trần sang họ Đặng 
là tiến sĩ Trần Văn Huy (tức Trần Công Vũ) 
thành Đặng Hiên. Lý do đổi họ Trần sang họ 
Đặng vì họ Trần 2 lần bị nhà Hồ (1300) và 
triều đình ở Thăng Long (1511) truy sát. Riêng 
đến đời ông Đặng Xuân Khu là thứ 11 của họ 
Đặng ở làng Hành Thiện. 

Ông nội của đồng chí Trường Chinh là 
Đặng Xuân Bảng (1828 - 1910) - một người 

thông minh, tài giỏi. Năm 12 tuổi đã biết văn 
bài và ứng đối, 18 tuổi đỗ tú tài, 22 tuổi đỗ 
cử nhân, 28 tuổi đỗ đầu hàng Tam giáp Tiến 
sĩ (1856) được triều đình nhà Nguyễn cử giữ 
chức Bí thư Văn phòng nội các, rồi Giám sát 
Ngự sử. Từng làm quan Tri phủ Thọ Xuân 
(Thanh Hóa), Yên Bình (Tuyên Quang), Giám 
sát ngự sử, Án sát Quảng Yên; giữ chức Bố 
chính các tỉnh Thanh Hóa, Tuyên Quang, 
Hà Nội, Sơn Tây; Tuần phủ Hưng Yên, Hải 
Dương. Năm 51 tuổi, cáo quan về hưu viết 
sách. Được 7 năm, chính quyền đương thời lại 
vời ra làm Đốc học Nam Định. Năm 60 tuổi 
quyết định về hưu hẳn để vui thú điền viên, 
đọc và viết sách; mở trường dạy học, in sách. 
Nhân 100 năm ngày mất của ông Đặng Xuân 
Bảng (1910 - 2010), Hội Sử học Hà Nội đã 
tổ chức Hội thảo khoa học để ghi nhận công 
lao to lớn đóng góp của ông với nước nhà trên 
nhiều lĩnh vực, như: Sử học, Văn học, Thiên 
văn học, Ngôn ngữ học, Triết học, Xã hội học, 
Giáo dục học, Y Dược, Thơ ca… Ông Đặng 
Xuân Bảng có 5 con trai, 8 con gái. Ông Đặng 
Xuân Viện - thân phụ của đồng chí Trường 
Chinh là con thứ tư. Ông Đặng Xuân Viện 

Đồng hành và sáng tạo
Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XV - 2017 tại Lâm Đồng do Hội VHNT Lâm Đồng và Trường THPT Trần Phú (Đà Lạt) phối hợp tổ chức diễn ra từ 13h30 

đến 16h30 ngày 11/2/2017 (Rằm tháng Giêng năm Đinh Dậu), tại Trường THPT Trần Phú (số 10, Trần Quang Diệu, phường 10, Đà Lạt). Chủ đề Ngày 
Thơ là Đồng hành và Sáng tạo với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, mùa xuân và tuổi trẻ, ca ngợi con người Việt Nam 
trong lao động, chiến đấu, đoàn kết, chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Báo Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu một số bài thơ của các tác giả Lâm Đồng tham gia Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XV - 2017.

PHAN HỮU GIẢN

Về nguồn nhớ Bác
 
Về nguồn thăm lại Tuyên Quang
Quê hương cách mạng,

“An toàn khu” xưa
Nhang thơm ấm lán Nà Nưa
Nhớ cơn trọng bệnh

trước giờ xuất quân
Mệnh trời, vận nước, lòng dân
Người còn,

dìu dắt cháu con lên đường.
 
Mùa xuân 61 - nông trường
Được vui đón Bác

yêu thương dặn dò
Nức lòng tuổi trẻ sông Lô
Sẵn sàng đi khắp

bến bờ ngược xuôi
Mưa bom bão đạn dập vùi
Không ngăn nổi

lớp măng chồi tươi xanh.
 
Cây đa đâm rễ vươn cành
Đình thiêng Hồng Thái,

địa linh Tân Trào
Chiến khu phất ngọn cờ đào
Mở đường giải phóng

biết bao công trình

Điện Biên sấm dậy Ba Đình
Lời thề Độc lập

kết thành chiến công
Vẻ vang nòi giống Tiên Rồng

Thắng xâm lược,
dựng non sông đẹp giàu!

 
Hành hương đường mới tự hào
Còn bao ghềnh thác

thương đau xót lòng...
Ngước trông lên đỉnh núi Hồng
Vững tin

Bác vẫn đang cùng hành quân
 
Trọn đời vì nước vì dân
Nguyện noi gương sáng cha ông:

 LÀM NGƯỜI!

KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ TRƯỜNG CHINH (9/2/1907 - 9/2/2017):

Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hòa vào xuân. Ảnh: Nguyễn Hàng Tình
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Đồng hành và sáng tạo
Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XV - 2017 tại Lâm Đồng do Hội VHNT Lâm Đồng và Trường THPT Trần Phú (Đà Lạt) phối hợp tổ chức diễn ra từ 13h30 

đến 16h30 ngày 11/2/2017 (Rằm tháng Giêng năm Đinh Dậu), tại Trường THPT Trần Phú (số 10, Trần Quang Diệu, phường 10, Đà Lạt). Chủ đề Ngày 
Thơ là Đồng hành và Sáng tạo với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, mùa xuân và tuổi trẻ, ca ngợi con người Việt Nam 
trong lao động, chiến đấu, đoàn kết, chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Báo Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu một số bài thơ của các tác giả Lâm Đồng tham gia Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XV - 2017.

NGUYỄN VĨNH

Mùa xuân và hi vọng
Xuân vẫn chạm vào nỗi đau tách vỏ 
Thương mầm non

quằn quại cố vươn mình
Lá sẽ biếc và màu hoa sẽ thắm
Nắng xuân hồng muôn vật tái sinh.

Em xuống phố
điệu đàng khoe áo mới

Tóc dài buông
tha thướt dáng xuân thì

Mắt lấp lánh ngời tin yêu tỏa sáng
Lá mầm ai nào biết đã rơi đi.

Và xuân đến. Và rồi anh sẽ đến
Hòa vào xuân hương sắc của tình yêu
Nước mắt, nụ cười bao thế hệ
Quyện vào xuân

xao xuyến biết bao điều.

Gió! Xuân nhẹ thì thầm ve vuốt
Ủ than hồng, Xuân đượm cháy lâu.
Cứ tỏa ấm nhẹ nhàng tiếp sức
Hoa sẽ tươi không cần đợi phép màu.

Hi vọng nhé. Kìa xuân. Hi vọng thế.
Rực hồng tươi. Hi vọng nối xuân sau.

VƯƠNG TÙNG CƯƠNG

Xanh cùng núi
Chỉ thông thôi đủ mộng xanh rồi
ngàn hoa nữa cầm lòng sao được
đành vậy nhé nếu em về trước
thì mình ta ở lại chốn này

biệt Hà thành ta xanh cùng núi
lạc suối đàn đá thức sương mơ
ta là ai xin đừng gặng hỏi
kẻ yêu rừng và rất yêu thơ

sao đã thắp và ngày đã khép
bước thi nhân xao xác đại ngàn
tù và rúc loãng đêm sương lạnh
rượu vít cần cụng mắt mây hoang.

PHẠM QUỐC CA

Thời áo trắng
Yêu sao những tháng năm tươi trẻ
Trang sách mở ra

như cánh trắng hải âu
Biển tựa ao làng

trước cánh buồm khát vọng
Bầu trời sao như hái được trên đầu

Trái tim chật lời yêu
Ánh mắt ngời giao cảm
Một nửa đời thường
Một nửa trong mơ
Phanh ngực áo
Hồn thênh thang cánh gió
Lòng xôn xao
Chân trời tím mong chờ

Tránh những điều xấu xa như vũng bẩn
Danh dự ta mang - áo trắng trên đời
Có thể ngây thơ, dại khờ, lầm lạc
Tuổi trẻ ơi ta sống thật chất người.

VŨ HẢI ĐƯỜNG

Tuổi thơ tôi
Tuổi thơ tôi lấm láp bùn lầy
Dậm vác giữa đồng

trong chiều lộng gió
Tôi lớn lên bằng con cua con cá
Bằng quả chuối xanh,

bằng rau tập tàng
Bằng hạt lúa mới sậm sột vàng
Mẹ hái vội

trong những ngày giáp hạt.

Tuổi thơ tôi ám ảnh mùa đông
Cái rét bám vào da thịt 
Đêm nằm ổ rơm,

chân đút vào bao tải
Chiêm bao giật mình

vì buốt lạnh mang tai.

Tuổi thơ tôi vắt vẻo ngọn cây
Hái chùm sung non chấm muối
Những trưa hè

ngụp lặn giữa dòng sông
Tuổi thơ bồng bềnh dòng nước mát

Bây giờ sống đủ đầy
nơi miền quê khác

Vẫn ước một lần sống lại tuổi thơ.

KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ TRƯỜNG CHINH (9/2/1907 - 9/2/2017):

Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(1880 -1958), tính cương trực, khẳng khái, học 
rộng, có tài, nhưng chỉ làm Thừa phái (Thư ký 
văn phòng) ở Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, công 
tác ở Hòa Bình khoảng 4 năm, trở về quê nhà 
viết sách dạy dỗ con cháu. Thân phụ đồng chí 
Trường Chinh còn tham gia phong trào Đông 

Kinh Nghĩa Thục, thành viên chủ chốt trong 
nhóm “Nam Việt Đồng Thiện Hội”; biên soạn 
bộ Minh Đô sứ gồm 100 quyển và đã có 22 
bài báo đăng trên Nam Phong tạp chí, Trung 
Bắc tân văn, Ngọ báo. Ngoài những cuốn sách 
viết về phong tục, văn học, địa lý, ông Viện 

còn dành nhiều thời gian và tâm huyết để viết 
về lịch sử nước nhà. Gia đình ông Đặng Xuân 
Viện là một mẫu hình gia phong nền nếp, nhân 
hậu, có truyền thống giáo dục, học hành và 
sống có kỷ cương, phép tắc.

Lớn lên trong một gia đình khoa bảng như 
thế nên đồng chí Trường Chinh đã hun đúc 
được tinh thần hiếu học, trọng nghĩa lớn 
vì quê hương, đất nước. Do đó khi 19 tuổi 
(1926), đồng chí trực tiếp tham gia lãnh đạo 
cuộc bãi khóa để truy điệu chí sĩ Phan Chu 
Trinh ở Nam Định và bị thực dân Pháp đuổi 
học. Đồng chí lên Hà Nội vào học ở Trường 
Cao đẳng thương mại và tham gia tổ chức 
Việt Nam Cách mạng Đồng chí Hội như nhiều 
thanh niên yêu nước lúc đó. Năm sau (1928), 
đồng chí tham gia hoạt động báo chí và trở 
thành người sáng lập, kiêm chủ bút tờ báo 
“Dân Cày”.

Năm 1930, đồng chí Trường Chinh được 
chỉ định vào Ban Tuyên truyền cổ động Trung 
ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Cuối 
năm, đồng chí bị bắt và kết án 12 năm tù cầm 
cố đày lên nhà tù Sơn La nhưng đến cuối năm 
1936, đồng chí được trả tự do và tiếp tục tham 

gia Xứ ủy Bắc Kỳ.
Trong thời kỳ này, đồng chí Trường Chinh 

hoạt động báo chí công khai và trực tiếp lãnh 
đạo các tờ báo của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
như: Tin tức, Đời nay, Le Travail (Báo Lao 
Động), Notre voix (Tiếng nói chúng ta)... Với 
bút danh Sóng Hồng, đồng chí từng có 2 câu 
thơ nổi tiếng: “Dùng bút làm đòn chuyển 
xoay chế độ,/Mỗi vần thơ: bom đạn phá 
cường quyền”.

Tại Hội nghị lần thứ 7 của Đảng Cộng sản 
Việt Nam (1940), đồng chí Trường Chinh 
được cử vào Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng và năm sau (1941), được bầu làm Tổng 
Bí thư và tham gia vai trò lãnh đạo của các 
tờ báo, tạp chí của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
như: Cờ Giải phóng, Sự Thật, Nhân Dân, Sinh 
hoạt nội bộ, Học tập ( sau này là Tạp chí Cộng 
sản). Giới trí thức biết đến đồng chí Trường 
Chinh qua “Đề cương văn hóa Việt Nam” 
(1943) do chính ông trực tiếp soạn thảo. Đây 
là dấu ấn đầu tiên của đồng chí Trường Chinh 
về văn hóa văn nghệ lúc bấy giờ.

Với tầm chiến lược và tư duy nhạy bén,...
XEM TIẾP TRANG 11

Đồng chí Trường Chinh chụp ảnh kỷ niệm với cán bộ Ban xây dựng Vùng KTM Hà Nội tại Lâm Đồng.

Hòa vào xuân. Ảnh: Nguyễn Hàng Tình

Ước một lần được về lại tuổi thơ. Ảnh: Tư liệu

Ai hiến dâng cuộc đời cho việc tốt, là sống lâu hơn tuổi của mình.
Nhớ lại cuộc đời đẹp đẽ, tức là đã sống hai lần.� (M. Mác - xi - an)

Lời hay - Ý đẹp



8 THỨ BẢY 11 - 2 - 2017 CUỐI TUẦN DU LỊCH

TRẦN NGỌC TRÁC

Ngay trong những ngày đầu 
xuân Đinh Dậu, Công viên 
tượng đá ở Mũi Né (Bình 

Thuận) đã mở cửa đón khách 
tham quan công trình tượng cát 
nghệ thuật do các điêu khắc gia 
nước ngoài từ nhiều quốc tịch 
hưởng ứng tham gia thể hiện. 

Người xem dễ dàng bắt gặp 
những câu chuyện kể trong Thần 
thoại Hy Lạp của Homerus, tác 
gia của hai sử thi Iliad (Iliat) và 
Odýsseia (Ô-đi-xê) nổi tiếng 
trong nền văn học Hy Lạp; bắt 
gặp Chú Mèo đi Hia, Cô bé Lọ 
Lem, Cô bé quàng khăn đỏ, 
Công chúa ngủ trong rừng… 
đã được Charles Perrault (1628 
- 1703) - một nhà văn có ảnh 
hưởng rất lớn trong nền văn học 
Pháp thế kỷ XVII thể hiện trong 
tác phẩm của mình. Nhiều câu 
chuyện của ông đã được chuyển 
thành nhạc kịch, các vũ điệu ba-
lê (ballet), các vở diễn trên sân 
khấu và phim ảnh…

Trong công viên tượng cát ở 

NHẬT QUÂN

Nhìn lại bức tranh du 
lịch Việt Nam từ khi 
bước sang thế kỷ 21, 
cho thấy, ngành Du 

lịch đã có bước phát triển rõ 
rệt, có tốc độ tăng trưởng khách 
du lịch quốc tế đạt 10,2%/năm, 
khách du lịch nội địa đạt 11,8%/
năm. Riêng năm 2016, số lượng 
khách du lịch quốc tế đạt 10 
triệu lượt người, tăng hơn 4,3 lần 
so với năm 2001; khách du lịch 
nội địa đạt 62 triệu lượt người, 
tăng 5,3 lần so với năm 2001; 
đóng góp trực tiếp ước đạt 6,8% 
GDP, cả gián tiếp và lan tỏa đạt 
14% GDP. 

Hạ tầng du lịch và cơ sở vật 
chất kỹ thuật ngành Du lịch 
ngày càng phát triển. Loại hình 
sản phẩm, dịch vụ du lịch ngày 
càng phong phú và đa dạng. Chất 
lượng và tính chuyên nghiệp từng 
bước được nâng cao. Lực lượng 
doanh nghiệp du lịch lớn mạnh 
cả về số lượng và chất lượng, tạo 
được một số thương hiệu có uy 
tín ở trong nước và quốc tế. Bước 
đầu hình thành một số địa bàn và 
khu du lịch trọng điểm. Sự phát 
triển của ngành Du lịch góp phần 
thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế và xuất khẩu tại chỗ; bảo tồn 
và phát huy giá trị di sản văn hóa, 
tài nguyên thiên nhiên; tạo nhiều 
việc làm, nâng cao đời sống nhân 
dân; đẩy mạnh quá trình hội nhập 
quốc tế, quảng bá hình ảnh đất 
nước, con người Việt Nam. 

Thêm “đòn bẩy” cho ngành Du lịch phát triển
mạnh mẽ hơn
Ngày 16/1/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị, đã ký ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW (NQ08) về phát triển 
du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tuy nhiên, trải qua 15 năm 
phát triển mạnh mẽ, ngành Du 
lịch cũng bộc lộ nhiều hạn chế, 
yếu kém về sản phẩm du lịch, về 
chất lượng dịch vụ du lịch, về 
hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà 
nước về du lịch, về môi trường 
du lịch, an toàn thực phẩm 
và an toàn giao thông, công 
tác xúc tiến quảng bá du lịch, 
nguồn nhân lực du lịch chuyên 
nghiệp... Với nguyên nhân được 
NQ08 xác định là do các cấp, 
các ngành, các địa phương chưa 
thực sự coi du lịch là ngành kinh 
tế tổng hợp, có tính liên ngành, 
liên vùng, xã hội hóa và hội nhập 
quốc tế cao, mang nội dung văn 
hóa sâu sắc; thiếu chính sách 
quốc gia phù hợp để du lịch 
phát triển theo đúng tính chất 
của một ngành kinh tế vận hành 

là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc 
đẩy mạnh mẽ sự phát triển của 
các ngành, lĩnh vực khác, Bộ 
Chính trị xác định các nhiệm 
vụ và giải pháp chính trong 
NQ08, là đổi mới nhận thức, 
tư duy về phát triển du lịch; cơ 
cấu lại ngành Du lịch bảo đảm 
tính chuyên nghiệp, hiện đại và 
phát triển bền vững theo quy 
luật của kinh tế thị trường và hội 
nhập quốc tế; hoàn thiện thể chế, 
chính sách; đầu tư phát triển kết 
cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ 
thuật ngành Du lịch; tăng cường 
xúc tiến quảng bá du lịch; tạo 
môi trường thuận lợi cho doanh 
nghiệp và cộng đồng phát triển 
du lịch; phát triển nguồn nhân 
lực du lịch; tăng cường năng lực 
và hiệu quả quản lý nhà nước về 
du lịch...

Đồng thời yêu cầu các tỉnh 
ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán 
sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy 
trực thuộc Trung ương tổ chức 
phổ biến, quán triệt Nghị quyết; 
Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch xây dựng 
và triển khai chương trình hành 
động thực hiện Nghị quyết trong 
ngành Du lịch; Đảng đoàn Quốc 
hội lãnh đạo sửa đổi, bổ sung 
hoặc ban hành mới các luật, 
pháp lệnh, tạo cơ sở pháp lý 
thuận lợi để du lịch phát triển trở 
thành ngành kinh tế mũi nhọn; 
Ban cán sự đảng Chính phủ 
chỉ đạo xây dựng và thực hiện 
Chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết; Ban Chỉ đạo 
nhà nước về du lịch chỉ đạo việc 
phối hợp giữa các bộ, ngành, 
địa phương trong việc thực hiện 
Nghị quyết.

theo quy luật thị trường… nên, 
thể chế, chính sách phát triển du 
lịch chưa đáp ứng yêu cầu phát 
triển, vẫn còn nặng tư tưởng bao 
cấp. Sự phối hợp liên ngành, 
liên vùng hiệu quả còn thấp; đầu 
tư còn dàn trải, chưa huy động 
được nhiều nguồn lực của xã hội 
cho phát triển du lịch; công tác 
đào tạo, phát triển nguồn nhân 
lực du lịch chưa được quan tâm 

đúng mức… 
Để thu hút được 17-20 triệu 

lượt khách du lịch quốc tế, 82 
triệu lượt khách du lịch nội địa, 
đóng góp trên 10% GDP, tổng 
thu từ khách du lịch đạt 35 tỉ 
USD, giá trị xuất khẩu thông 
qua du lịch đạt 20 tỉ USD, tạo 
ra 4 triệu việc làm - trong đó có 
1,6 triệu việc làm trực tiếp và 
đến năm 2030, du lịch thực sự 

Việt Nam
những năm
gần đây
trở thành
điểm đến
yêu thích
của du khách 
quốc tế.
Ảnh: L.Hoa

Quan điểm của NQ08
- Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nhưng không 
nhất thiết địa phương nào cũng xác định du lịch là ngành kinh tế 
mũi nhọn. 
- Phát triển du lịch thực sự là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp trong 
chuỗi giá trị hình thành nên các sản phẩm du lịch. 
- Phát triển đồng thời cả du lịch quốc tế và du lịch nội địa một cách 
bền vững, tập trung nguồn lực quốc gia cho phát triển du lịch. 

Mũi Né, người xem sẽ chứng 
kiến một loạt nhóm tượng, 
như: Người đẹp và quái thú; 
Con kiến, con châu chấu của 
điêu khắc gia Gisele Prata Rial 
(Brazil); Persephone; Con cáo, 
con quạ của Marielle Heessele 
(Netherlands-Hà Lan); Chùa 
Thiên Mụ của Andrius Petkus 
(Lithuania- Lítvia); Cóc kiện trời 
của điêu khắc gia Seu Mc Grew 
(USA); Tháp Po Nagar của Joo 
Heng Tan (Singarpo); Lọ Lem của 
điêu khắc gia Dmtrii Klimenko 
(Russia-Nga); hoặc tác phẩm “La 
Ga tội nghiệp” của một điêu khắc 
gia người Togo… 

Một công viên mới hình thành 
chưa được một năm đã thu hút 
được ngay du khách - đặc biệt là 
rất nhiều du khách người nước 
ngoài đã đến tham quan. Đây 
là một tín hiệu vui cho ngành 
du lịch Bình Thuận - một trong 
những địa phương có mối quan 
hệ khăng khít với tỉnh Lâm Đồng. 
Hy vọng từ công viên tượng 
đá này, Bình Thuận sẽ có thêm 
những điểm đến ấn tượng.

Ấn tượng công viên tượng cát Mũi Né

Ảnh trên:
Cóc kiện trời.
Ảnh dưới:
Lọ lem.
Ảnh: T.N.Trác
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Chuyên mục Thanh niên

HỒNG THẮM

Một buổi sáng tại tiệm cà 
phê Salt, hơi nước phả ra 
từ máy pha, mùi hương 

cà phê dễ chịu và những tiếng lách 
cách của ly tách chạm vào nhau 
đã đánh thức những tâm hồn uể 
oải lúc sáng sớm. Công đoạn pha 
chế một ly Mocha Coffee nhanh 
chóng được hoàn thành và phục 
vụ khách hàng. Thao tác như một 
Barista (người pha chế cà phê và 
thức uống liên quan đến cà phê) 
chuyên nghiệp, nhưng hỏi ra mới 
biết Huỳnh Thanh Thảo (21 tuổi, 
Đà Lạt) chỉ học “mót” nghề trên 
internet chứ không qua bất kỳ 
trường lớp bài bản nào. Tuy nhiên, 
không vì thế mà mùi vị những ly 
cà phê Thảo chế biến không làm 
hài lòng những vị khách khó tính. 
Thảo cho biết, vốn say mê ẩm 
thực cộng với chút năng khiếu đã 
giúp cô nhanh chóng học được bí 
kíp từ chủ quán. Chỉ mất một thời 
gian ngắn, hiện nay Thảo đã có 
thể tự tin đứng quầy và pha chế tất 
cả các loại đồ uống liên quan đến 
cà phê. Thậm chí cô sinh viên này 
còn sáng tạo ra món cà phê dừa - 
món “tủ” được khách ưa chuộng 
và đánh giá khá cao. 

Sáng tạo trên từng ly cà phê
Khi chất lượng đời sống được nâng cao, yêu cầu về ẩm thực của con người cũng tăng dần. Thức uống, không chỉ đòi hỏi phải có hương 
vị tinh tế mà còn phải được trang trí một cách bắt mắt và sáng tạo. Chính những yêu cầu khắt khe trong pha chế này đã thu hút không 
ít bạn trẻ tại Đà Lạt tìm hiểu và trở thành những người thổi hồn vào thức uống.

Nhìn cách Thảo say mê với 
từng công đoạn, không ai nghĩ 
đây là một cô sinh viên đi làm 
thêm. Thảo chia sẻ: “Ban đầu vì 
muốn kiếm việc làm thêm cho vui 
nên mình chọn quán cà phê - đây 
cũng là nơi giúp mình có thể cải 
thiện được kỹ năng giao tiếp, kỹ 
năng sống của bản thân. Nhưng 
dường như Barista có một sức hút 
kỳ lạ. Không chỉ riêng Barista, để 
có thể trở thành một người pha 

chế chuyên nghiệp thì bản thân 
người làm cũng phải am hiểu về 
các nguyên liệu mà mình tiếp xúc. 
Mình cảm thấy đây như là những 
màn biểu diễn nghệ thuật từ chính 
đôi bàn tay vậy đó. Nhìn những 
Barista hay Batender chuyên 
nghiệp, mình vô cùng ngưỡng mộ. 
Hi vọng mình sẽ có cơ hội được 
tìm hiểu sâu hơn về ngành này 
trong tương lai”.

Theo ý kiến của một số chủ quán 

cà phê, hiện nay nhu cầu của khách 
du lịch tới Lâm Đồng để thưởng 
thức các thức uống từ cà phê khá 
cao, đặc biệt là tại nơi nổi tiếng về 
cà phê sạch như Đà Lạt, Lâm Hà… 
Chính vì vậy các quán cà phê cũng 
chú trọng chất lượng nhân viên có 
tay nghề khá, ổn định, có thể bắt 
tay vào làm luôn chứ không qua 
thời gian đào tạo, chỉ dạy tại chỗ 
như trước kia. Barista dần dần trở 
thành một nghề được nhiều bạn 
trẻ yêu thích pha chế lựa chọn. 
Khác với tách cà phê truyền thống, 
hương vị và cách trang trí các loại 
Capuchino, Espresso, Mocha, 
Latte... luôn được đổi mới. Đối với 
bản thân Barista thì từ nhu cầu của  
khách hàng mà cũng tự đòi hỏi sự 
tinh tế, không chỉ trang trí bắt mắt 
mà phải biến tấu hương vị, thậm 
chí tìm tòi sáng tạo ra một món đồ 
uống mới. Bên cạnh đó, Barista tại 
những tiệm cà phê tại thành phố Đà 
Lạt cũng đòi hỏi phải biết pha chế 
thêm những thức uống khác như 
sinh tố, cocktail...

Để trở thành một người pha chế 
đồ uống, các bạn trẻ có thể đến 
tiệm cà phê để được trải nghiệm 
thực tế hoặc tìm đến các trung tâm 
dạy nghề để được đào tạo một cách 
bài bản. Theo ông Trần Đại, Giám 

đốc điều hành Trường dạy nghề 
Netspace Đà Lạt, khóa đào tạo 
Barista hàng tháng có khoảng 10 
học viên và đa số là những người 
trẻ tuổi. Vào tháng cao điểm, số 
lượng có thể lên tới 30 - 40 học 
viên. Tại đây các bạn được học về 
cách pha chế các loại thức uống 
nóng lạnh của châu Âu và châu 
Á từ những người làm việc trong 
môi trường chuyên nghiệp. “Pha 
chế hiện là một trong những nhóm 
ngành “hot” và thu hút giới trẻ bởi 
cơ hội việc làm, tiềm năng phát 
triển nghề, cũng như sức hấp dẫn 
về sự sáng tạo và tính nghệ thuật. 
Lựa chọn nghề pha chế, các bạn 
không chỉ có cơ hội làm việc trong 
hệ thống nhà hàng, quán bar cao 
cấp, mà còn thuận lợi trong việc 
làm chủ cửa hàng, thương hiệu của 
chính mình. Điều cần có là các bạn 
phải thực sự năng động, chịu khó 
học hỏi nâng cao tay nghề. Tuy vậy, 
so với những nơi khác thì lương và 
chế độ đãi ngộ cho Barista ở Đà Lạt 
còn hơi thấp khiến nhiều bạn trẻ có 
phần e ngại khi đến với nghề” - ông 
Đại cho biết thêm.

Vừa giúp các bạn trẻ rèn luyện 
kĩ năng mềm và tạo được việc làm 
có thu nhập, nghề Barista tại thành 
phố Đà Lạt đã và đang là lựa chọn 
của những bạn trẻ. Đó có thể là 
một công việc bán thời gian, cũng 
có thể là một công việc ổn định 
lâu dài phù hợp với sự năng động 
và sáng tạo của tuổi trẻ.

Thanh Thảo pha chế ly Mocha Coffee hấp dẫn phục vụ khách. Ảnh: H.Thắm

XUÂN TRUNG 

Cách đây đã lâu, thành phố 
Đà Lạt đưa ra vấn đề làm 
gì để quản lý, bảo tồn 
nguồn cây xanh - đa số 

là thông - cảnh quan nội ô trong 
lòng thành phố. Đã có ý kiến nên 
quản lý một cách có địa chỉ, nghĩa 
là quản đến từng gốc thông bằng 
việc đánh số, lập dữ liệu để quản 
lý. Một cuộc điều tra mới đây cho 
thấy, tổng số đất, rừng cảnh quan 
nội ô thành phố Đà Lạt lên tới 431 
ha, trong đó diện tích đất có rừng 
321,41 ha, đất không có rừng hơn 
10,4 ha và một số diện tích đất 
khác hay còn gọi là đất chuyên 
dùng chiếm 96,1 ha. Đối với diện 
tích thuộc rừng cảnh quan nội ô 
Đà Lạt nêu trên, Ban quản lý rừng 
Lâm Viên quản lý lượng diện tích 
lớn nhất hơn 258,4 ha; kế đến là 
các tổ chức, cá nhân được giao 
đất, cho thuê đất và rừng đang 
quản lý 172,5 ha. Trong số diện 
tích mà 24 tổ chức và 2 cá nhân 
được giao, cho thuê đất, rừng có 
135,4 ha đất có rừng thông hiện 
hữu, 6,73 ha diện tích trồng rừng 
gỗ và rừng lá rộng thường xanh, 
cùng với 30,39 ha đất khác. Việc 
xác định rõ diện tích đất, rừng nội 
ô được các cá nhân, đơn vị đang 
quản lý có ý nghĩa ràng buộc trách 

Bảo tồn và phát triển rừng thông nội ô Đà Lạt
Khung cảnh rừng cảnh quan nội ô thành phố Đà Lạt, kể cả trong các khuôn viên biệt thự, cơ sở tôn giáo, trường học, công sở… sẽ được 
bảo tồn, phát triển nghiêm ngặt trong những năm tới. Đó là quyết định được UBND tỉnh phê duyệt nhằm bảo tồn, phát triển rừng 
cảnh quan nội ô này.  

nhiệm trong quá trình bảo tồn, 
trồng mới đối với rừng cảnh quản 
của Đà Lạt. Bên cạnh đó, diện tích 
đất, rừng phân bổ bởi các mảnh 
đất nhỏ, nằm rải rác trên địa bàn 
12 phường thuộc thành phố Đà 
Lạt với diện tích là 282,68 ha rừng 
thông tự nhiên, hơn 40,3 ha rừng 
trồng cây thông và 1,35 ha rừng lá 
rộng thường xanh. 

Theo đánh giá, phân loại đối với 
diện tích rừng thông tự nhiên trong 
nội ô chủ yếu là rừng một tầng 
tán, cây phân bố không đều và đã 
qua tuổi thành thục - bước vào giai 
đoạn già cỗi. Chính vì vậy, thực 
hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và 
UBND thành phố Đà Lạt về trồng 
cây phân tán, trong những năm 
qua, các cơ quan, đơn vị, trường 
học đã tổ chức trồng được một số 
diện tích thông con dưới tán rừng 
và hiện đang sinh trưởng tốt. Thế 
hệ cây thông con này tạo thành 
một tầng rừng mới thay thế dần 
lớp cây già cỗi, góp phần cải thiện 
cảnh quan, môi trường, tăng độ che 
phủ, bảo vệ đất và chống xói mòn. 

Từ hiện trạng đất, rừng nội ô của 
thành phố, UBND tỉnh đã quyết 
định phê duyệt Đề án bảo tồn và 
phát triển rừng cảnh quan nội ô của 
thành phố Đà Lạt với phạm vi thực 
hiện toàn bộ diện tích đất, rừng 
trong nội ô bao gồm cả trong các 

khuôn viên biệt thự, cơ quan, công 
sở, trường học, bệnh viện, chùa, 
nhà thờ... Đồng thời đặt ra mục tiêu 
cụ thể nhằm bảo vệ, bảo tồn, duy trì 
và phát triển diện tích rừng thông 
tập trung hiện có, rừng lá rộng, 
cây đặc hữu khác và cây phân tán 
trong khuôn viên các cơ quan, đơn 
vị để tạo không gian xanh cho đô 
thị, bảo tồn cảnh quan, môi trường 
cũng như giá trị thiên nhiên, văn 
hóa, thẩm mỹ, lịch sử mà rừng đem 
lại. Bên cạnh đó, trồng bổ sung 
cây thông 3 lá và một số loài cây 
đặc hữu của địa phương như bách 
xanh, pơmu, thông 2 lá dẹt, du san 
và thông đỏ... hướng tới tạo nguồn 
kế cận thay thế lớp thông già cỗi 

phải chặt hạ do chết, ngã đổ bởi 
mùa mưa lũ hàng năm. 

Từ mục tiêu đặt ra, quyết định 
của UBND tỉnh cũng định hướng 
rõ ngoài việc phải quản lý chặt 
chẽ, bảo vệ nghiêm ngặt số lượng 
cây xanh hiện có, riêng đối với 
từng loại rừng trồng bổ sung thông 
3 lá và các loài cây đặc hữu một 
cách cụ thể dưới tán rừng thông 
thưa có lớp cây già cỗi mật độ 
trồng 200 cây/ha, còn đối với rừng 
trồng thông tập trung trên diện 
tích đất trống chưa có rừng với 
mật độ 2.200 cây/ha. Song song 
đó tiến hành trồng cây phân tán 
trong khuôn viên biệt thự, công sở, 
trường học, bệnh viện... theo diện 

tích hiện có và vận động nhân dân 
trồng cây xanh, trồng hoa trong 
khuôn viên nhà ở, trên bờ ranh lô 
thửa của diện tích đất  sản xuất 
nông nghiệp trong nội ô Đà Lạt. 
Việc xác định địa chỉ, diện tích bảo 
tồn và trồng xen cây xanh để lập kế 
hoạch vốn không nằm ngoài mục 
tiêu duy trì và tái tạo môi trường 
rừng cảnh quan trong lòng đô thị. 
Qua đó, bảo tồn diện tích 321,41 
ha rừng hiện có và trông xen cây 
lâm nghiệp - chủ yếu là thông 3 
lá trên diện tích đang có rừng tự 
nhiên 282,68 ha; trồng rừng tập 
trung tại diện tích đất chưa có rừng 
10,45 ha…với các tiêu chuẩn về 
cây giống, kỹ thuật trồng cụ thể. 
Cũng theo quyết định của UBND 
tỉnh, tổng vốn đầu tư thực hiện 
Đề án bảo tồn và phát triển rừng 
cảnh quan nội ô thành phố Đà Lạt 
từ năm 2017 đến năm 2020 có 
tổng mức đầu tư trên 9,9 tỷ đồng. 
Nguồn vốn này được trích từ Quỹ 
Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm 
Đồng hơn 7,1 tỷ đồng và vận động 
các tổ chức, cá nhân được giao, 
thuê đất, rừng nội ô đóng góp gần 
2,8 tỷ đồng. Nội trong năm 2017 
này sẽ triển khai gần 1,5 tỷ đồng 
để trồng rừng trong nội ô của thành 
phố Đà Lạt.

Việc bảo tồn và phát triển rừng 
nội ô của thành phố du lịch Đà Lạt 
không những tạo cảnh quan môi 
trường trong lòng thành phố mà 
còn bổ sung nguồn cây xanh cho 
đô thị sinh thái mà Đà Lạt đang 
hướng đến.

Bảo tồn và phát triển rừng nội ô nâng cao cảnh quan môi trường Đà Lạt. Ảnh: X.Trung
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Những ngày đầu năm mới, 
chúng tôi có dịp ghé thủy 
điện Đại Ninh, nơi sự học 

của những đứa trẻ cứ mãi lênh 
đênh theo con nước. Gia đình ông 
Nguyễn Văn Nghiệp (1966) quê 
gốc ở Long An lên miệt đất này 
tính đến nay ngót nghét đã 7 năm 
tròn. Tết Nguyên đán Đinh Dậu 
2017, là cái tết thứ 8 mà những 
con người lầm lũi nương nhờ ở 
đây. Câu chuyện đầu năm vui có, 
buồn có, vất vả có, chan chứa tình 
thương có nhưng thiết tha nhất vẫn 
là chuyện “chữ nghĩa” chưa có. 

Đại gia đình ông Nghiệp có 9 
người, chỉ có 3 người biết chữ 
nhưng ở mức độ biết viết tên tuổi 
của chính mình, còn đọc thì chữ 
được chữ mất. Ngay chính bản 
thân vợ chồng ông cũng chưa bao 
giờ đặt bút “phê” vào giấy tờ gì 
vì không biết chữ. Cô con gái của 
ông là Nguyễn Thị Nữ năm nay 
tròn 12 tuổi chưa một ngày nào 
đến trường và giấc mơ của em về 
con chữ mãi là giấc mơ khi chưa 
một ngày nào em được đến trường. 

Câu chuyện “tìm chữ” đầu năm
Việc học hành bị bỏ ngỏ là điều mà những đứa trẻ theo cha mẹ mưu sinh bằng nghề đánh bắt tôm cá trên thủy điện Đại Ninh (Đức 
Trọng, Lâm Đồng) phải gánh chịu. 

Nữ chia sẻ về công việc của 
mình đều đều như một bản nhạc 
không có nốt thăng lẫn trầm: 
“Hằng ngày em phụ việc trong gia 
đình, rảnh rỗi thì theo cha mẹ ra 
hồ bắt tôm cá hay ngồi một nơi để 
vá lưới, công việc chỉ có thế thôi. 
Cũng mơ ước được đến trường 

chứ nhưng có lẽ khó, vì trước giờ 
có biết thế nào là giấy bút đâu, anh 
trai và chị gái của em cũng như em 
vậy, không viết nổi tên mình”.

Chuyện đầu năm ở chốn làng 
chài rôm rả khi những chiếc 
thuyền bắt đầu cập bờ, họ vui khi 
cá tôm giúp cho mình một cuộc 

sống ổn định và cũng chính vì cá 
tôm mà họ mãi lênh đênh như con 
thuyền không bến đỗ để rồi con 
em rơi vào hoàn cảnh thất học. 
Anh Dương Văn Ngọt (1990) có 
con trai là Dương Văn Hùng đã 
7 tuổi nhưng chưa một lần đến 
trường, trong câu chuyện của anh 
về sự học của con mình có một 
nỗi thấm buồn. Bố mẹ khó khăn, 
hầu hết thời gian phải lênh đênh 
trên lòng hồ để kiếm miếng cơm 
manh áo nên thời gian dành cho 
con cái là một điều hết sức “xa 
xỉ”. Cái quý giá nhất anh dành 
cho đứa con của mình là chiếc xe 
đạp cao chưa tới đầu gối người 
lớn, vòng xe của Hùng cứ quay 
mãi, quay mãi trong cái sân chật 
hẹp của xóm làng chài miền Tây 
trên Lâm Đồng vẽ nên một vòng 
tròn luẩn quẩn không có lối thoát 
như cám cảnh của nhiều người 
nơi đây. 

Chúng tôi gặp anh Nguyễn Văn 
Lập (29 tuổi) ngay tại UBND xã 
Ninh Gia, trên tay là giấy tờ của 
cậu con trai vừa mới 4 tuổi. Ước 
mơ duy nhất của người bố trẻ này 
là con mình được đến trường, 

không phải thất học như cha 
mẹ của chúng. Anh Lập tâm sự: 
“Mình khổ cực, lênh đênh cũng 
vì không được ăn học đến nơi đến 
chốn, ước muốn duy nhất là tìm 
chữ cho con. Nếu chúng thất học 
thì cuối cùng sẽ rơi vào cái vòng 
lẩn quẩn như cha mẹ của chúng 
thôi và một lần nữa nghèo đói lại 
đeo bám”. 

Ông Nguyễn Ngọc Huyên, Chủ 
tịch UBND xã Ninh Gia cho biết: 
“Địa phương là nơi có nhiều người 
từ các tỉnh khác đến để mưu sinh 
bằng nghề đánh bắt cá trên thủy 
điện Đại Ninh. Thời gian qua 
chính quyền hết sức tạo điều kiện 
để con em của họ được đến trường 
nhưng vẫn còn những trường hợp 
thất học. Có nhiều nguyên nhân 
dẫn đến tình trạng này, lý do chung 
nhất là cuộc sống lênh đênh và trôi 
dạt theo con nước của lòng hồ, họ 
không sống cố định ở một nơi mà 
đi lại giữa các triền đất ven thủy 
điện, khiến công tác quản lý về 
nhân khẩu và chuyện học hành của 
con em gặp rất nhiều khó khăn”.

Có lẽ, mơ ước lớn nhất của 
những con người xóm chài dịp đầu 
năm là con em mình sẽ được đến 
trường và không phải chịu cảnh 
thất học. 

Thất học  
là điều nhiều con 
trẻ ở làng chài 
phải gánh chịu khi 
theo bố mẹ  
mưu sinh.  
Ảnh: Đức Tú

AN NHIÊN

Phát triển đối tượng 
tham gia BHYT
Có 18 địa phương tỷ lệ bao phủ 

cao trên 90% như: Lào Cai, Điện 
Biên là 99,2%, Sóc Trăng, Thái 
Nguyên là 99%...; 24 địa phương 
có tỷ lệ bao phủ BHYT từ 80% 
đến 90%; 19 địa phương có tỷ lệ 
bao phủ từ 70% đến 80%, còn 2 
địa phương có tỷ lệ bao phủ dưới 
70% là Kiên Giang (69,6%) và 
Bình Thuận (68,8%). 

Theo số liệu của BHXH 
tỉnh Lâm Đồng, tính đến ngày 
5/10/2016, toàn tỉnh đã có 881.421 
người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ 
68,36% dân số tham gia BHYT; 
nếu tính bao gồm cả thân nhân 
lực lượng vũ trang thì có 891.053 
người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ 
bao phủ BHYT là 69,11%. Trong 
đó, đối tượng học sinh, sinh viên 
150.859 người; người nghèo và 
DTTS 265.373 người; cận nghèo 
32.698 người; trẻ em 143.320 
người; hộ gia đình 128.369 người. 
Một số huyện đã thực hiện đạt và 
vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao năm 
2016 là: Đam Rông, Đạ Huoai, 
Lâm Hà, Đơn Dương. Một số địa 
phương tỉ lệ đạt còn thấp so với 
chỉ tiêu giao như: Bảo Lộc 57,9% 
(chỉ tiêu 68,1%), Đà Lạt 65,1% 
(giao 72,5%), Di Linh 63,8% 
(giao 69%), Đức Trọng 65,4% 

Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân
Mục tiêu tiến tới BHYT toàn dân đến năm 2020 có trên 80% dân số tham gia BHYT theo Nghị quyết số 21/NQ-TƯ ngày 22/11/2012 của 
Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020. Tính đến ngày 31/12/2016, cả 
nước đã có 75,83 triệu người tham gia BHYT với tỷ lệ bao phủ BHYT chung của toàn quốc là 81,8%, vượt 2,8% so với chỉ tiêu bao phủ 
được Thủ tướng Chính phủ giao và tăng 4,3% so với năm 2015. Có 62/63 tỉnh, thành phố đạt và vượt chỉ tiêu bao phủ BHYT được Thủ 
tướng Chính phủ giao, riêng tỉnh Lâm Đồng là chưa đạt được chỉ tiêu. 

(giao 70%), Bảo Lâm 64,4% (giao 
69%). Tỉ lệ bao phủ BHYT toàn 
dân năm 2016 chưa đạt theo Nghị 
quyết HĐND tỉnh giao 72%. Kế 
hoạch năm 2017 ngành Y tế Lâm 
Đồng phấn đấu đạt 77,8% tỉ lệ dân 
số tham gia BHYT. 

Hiện cả nước vẫn còn gần 
18,2% dân số (khoảng 17 triệu 
người) chưa có BHYT. Số này bao 
gồm cả số chưa tham gia BHYT 
theo lộ trình do luật quy định và có 
cả số phải tham gia nhưng không 

tham gia đầy đủ như: còn khoảng 
3 triệu người lao động trong các 
doanh nghiệp; 0,4 triệu người 
thuộc hộ gia đình cận nghèo và 
3 triệu học sinh, sinh viên chưa 
tham gia BHYT. Đặc biệt, mới có 
74.028 người thuộc hộ gia đình 
nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có 
mức sống trung bình được cấp thẻ 
BHYT, chiếm 4,5% so với tổng 
số người thuộc nhóm đối tượng 
này. Nguyên nhân do tính tuân thủ 
pháp luật về BHXH, BHYT của 

một số đơn vị, doanh nghiệp chưa 
cao, vẫn còn tình trạng trốn đóng, 
nợ đóng BHYT, trong khi đó công 
tác thanh tra chuyên ngành về thu 
BHXH, BHYT chưa được kịp 
thời triển khai do hệ thống các 
văn bản pháp quy về thanh tra 
chuyên ngành của BHXH Việt 
Nam còn đang được hoàn thiện; 
sự phối hợp của các sở, ngành 
tại một số địa phương trong việc 
triển khai, áp dụng, thực hiện quy 
trình lập danh sách cấp thẻ BHYT 

chưa chặt chẽ... nên công tác phát 
triển và mở rộng đối tượng tham 
gia BHYT vẫn còn một số mặt 
hạn chế.

Thực hiện khám chữa 
bệnh BHYT
Cùng với việc gia tăng đối tượng 

tham gia BHYT cả nước thì quỹ 
BHYT cũng tăng đáng kể. Năm 
2011, tổng thu BHYT đạt 31.829 
tỷ đồng, năm 2015 đạt 59.621 tỷ 
đồng và 9 tháng đầu năm 2016 là 
45.221 tỷ đồng, ước cả năm 2016 
số tiền thu BHYT đạt 71.422 tỷ 
đồng, quỹ khám chữa bệnh BHYT 
tương ứng là 64.280 tỷ đồng.

Trong các năm từ 2010 (bắt đầu 
thực hiện Luật BHYT) đến năm 
2015, quỹ BHYT luôn đảm bảo 
cân đối và có kết dư. Tuy nhiên, 
tình hình sử dụng quỹ khám chữa 
bệnh BHYT 9 tháng đầu năm 2016 
đã bắt đầu mất cân đối. Ước tính 
tổng chi khám chữa bệnh BHYT 
năm 2016 là 69.410 tỷ đồng và 
quỹ khám chữa bệnh BHYT trong 
năm đã bội chi 5.130 tỷ đồng.

Có một số nguyên nhân chính 
dẫn đến mất cân đối quỹ BHYT 
năm 2016 đó là: thực hiện thông 
tuyến khám chữa bệnh BHYT tại 
bệnh viện tuyến huyện trên toàn 
quốc; thực hiện lộ trình áp dụng 
giá dịch vụ y tế mới tại 36 tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương; 
lạm dụng quỹ BHYT tại một số 
địa phương (lợi dung thông tuyến 
khám chữa bệnh BHYT tại bệnh 
viện tuyến huyện để thu dung 
người bệnh BHYT; sử dụng thuốc 
có hàm lượng, dạng đóng gói 
không phổ biến dẫn đến giá cao 
bất hợp lý;...

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt tổ chức khám bệnh BHYT theo lịch cụ thể. Ảnh: Diệu Hiền
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... về sau, đồng chí Trường 
Chinh có thêm “Nhật Pháp bắn 
nhau và hành động của chúng ta”, 
“Kháng chiến nhất định thắng 
lợi”, Những khuyết điểm sai lầm 
chính của ta trong 2 tháng rưỡi 
Việt Bắc kháng chiến (1948)…

Đồng chí Trường Chinh được 
biết đến là người có lối sống trong 
sáng, lành mạnh, giản dị, khiêm 
tốn, cần kiệm liêm chính, chí công 
vô tư, sâu sát thực tiễn, gần gũi 
nhân dân, có tính nguyên tắc, tôn 
trọng tập thể, tôn trọng tổ chức, 
dân chủ với cấp dưới; trung thực, 
chân thành. Trong làm việc, đồng 
chí là người rất từ tốn, chu đáo, 
cẩn thận, nghiêm trang, đúng mực 
trong từng chi tiết. Văn chính luận 
của đồng chí Trường Chinh trong 
sáng, đầy cuốn hút mà không kém 
phần hùng biện. 

Ngày 8/9/1956, với cương vị 
Tổng Bí thư của Đảng (1941-
1956), đồng chí Trường Chinh 
được phân công cùng tổ Đảng Ủy 
ban cải cách ruộng đất chỉ đạo 
quần chúng giảm tô và cải cách 
ruộng đất. Trước sai lầm trong 
lãnh đạo cải cách ruộng đất, đồng 
chí Trường Chinh đã tự phê bình 
nghiêm khắc trong Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung 
ương và xin từ chức Tổng Bí thư 

và được Trung ương giao nhiệm 
vụ đứng đầu chỉ đạo công tác sửa 
sai cho đến năm 1958(1). Sau đó, 
ông tiếp tục được cử giữ chức 
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà 
nước (14/12/1958 - 15/7/1960), 
Chủ tịch Quốc hội (7/1960 - 
7/1981), Chủ tịch Hội đồng Nhà 
nước (7/1981 - 6/1986), Tổng 
Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam 
(7/1986 - 12/1986), cố vấn Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng cho 
đến ngày mất 30/9/1988.

 Với vai trò là người tán thành, 
lãnh đạo đổi mới, khi còn sống, 
Thủ tướng Chính phủ Võ Văn 
Kiệt đã gọi đồng chí Trường 
Chinh là “Tổng Bí thư của đổi 
mới”. Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
trong một bài viết của mình, đã 
ghi nhận “Cống hiến đặc biệt 
của đồng chí Tổng Bí thư Trường 
Chinh là đặt nền móng cho công 
cuộc đổi mới” (2). Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp cũng đánh giá cao 
đồng chí Trường Chinh “là người 
có tinh thần chí công vô tư, luôn 
coi trọng chân lý, không hề chịu 
ảnh hưởng của chủ nghĩa cá nhân, 
đoàn kết lãnh đạo, đoàn kết cán 
bộ, đoàn kết nhân dân. Đồng chí 
là một người cộng sản mẫu mực, 
một nhà lãnh đạo lớn của cách 
mạng nước ta, hai lần làm Tổng 

Bí thư, học trò xuất sắc của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”(3). Ông 
Mai Chí Thọ, gọi đồng chí Trường 
Chinh, là “nhà thiết kế chiến lược 
của công cuộc đổi mới”(4). Chính 
sự đóng góp to lớn của đồng chí 
Trường Chinh đã giúp cho đất 
nước ta có được những thay đổi 
sâu sắc như ngày hôm nay.

Với Đà Lạt - Lâm Đồng, đồng 
chí Trường Chinh đã từng gắn bó 
mật thiết, ngay trước khi Hội nghị 
trù bị Đà Lạt diễn ra. Vừa là tư 
cách lãnh đạo, vừa là nhà báo, ông 
đã có bài viết đăng trên tờ Sự Thật 
của Đảng số 31 ngày 6/4/1946 
hướng dẫn dư luận và thể hiện lập 
trường của phía Việt Nam trong 
thương thảo với Pháp ở Đà Lạt, 
có 3 vấn đề chính: Những mối 
liên lạc ngoại giao của Việt Nam 
với nước ngoài, Chế độ tương lai 
của Đông Dương và Quyền lợi 
văn hóa giữa Pháp và Việt Nam. 
Tham dự hội nghị lần này có ông 
Nguyễn Tường Tam, Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao của Chính phủ 
Liên hiệp được cử làm trưởng 
đoàn và ông Võ Nguyên Giáp, Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ làm phó đoàn.

Ngày 3/7/1982, đồng chí 
Trường Chinh, Chủ tịch Hội đồng 
Nhà nước đến thăm Học viện Lục 
quân. Tháng 7 năm 1983, đồng chí 

Trường Chinh đã dành thời gian 
về thăm, nói chuyện với cán bộ 
và đồng bào thủ đô đi xây dựng 
Vùng Kinh tế mới Hà Nội tại Lâm 
Đồng ở thị trấn Nam Ban, Hợp tác 
xã nông nghiệp Đông Anh, Nông 
trường Quốc doanh số 4. 

 Cũng trong thời gian này, tại 
Đà Lạt đã diễn ra một sự kiện 
đặc biệt có ảnh hưởng đến công 
cuộc đổi mới của Đảng. Các đồng 
chí Trường Chinh, Phạm Văn 
Đồng, Võ Chí Công đã trực tiếp 
nghe ông Nguyễn Văn Linh, Bí 
thư Thành ủy và các thành viên 
trong ban lãnh đạo thành phố 
Hồ Chí Minh báo cáo về những 
vấn đề đang diễn ra ở thành phố 
Hồ Chí Minh. Cuộc gặp gỡ quan 
trọng này, được gọi là “Sự kiện 
Đà Lạt - cái mốc của công cuộc 
đổi mới”. Sau khi lắng nghe các 
ý kiến, đồng chí Trường Chinh 
đã quyết định đi thực tế tại thành 
phố Hồ Chí Minh và từ thực tiễn, 
ông đã mở đầu bài phát biểu của 
mình về vấn đề cơ chế quản lý 
tại Hội nghị Trung ương Đảng 
lần thứ VI (từ 3/7/1984 đến 
10/7/1984); góp phần quan trọng 
xác lập mô hình mới, cơ chế mới, 
đặt nền tảng lý luận cho đường 
lối đổi mới toàn diện tại Đại hội 
Đảng lần thứ VI. 

Nhưng những gì đồng chí 
Trường Chinh đóng góp cho đất 
nước trong giai đoạn “dầu sôi 
lửa bỏng” đó có một ý nghĩa đặc 
biệt và vô cùng quan trọng, góp 
phần cho đất nước thoát ra khỏi 
đói nghèo, lạc hậu. Hành động 
dũng cảm đó phải bắt nguồn từ 
lòng tự trọng và ý thức trước 
vận mệnh của Tổ quốc. Và đồng 
chí Trường Chinh từng đã tuyên 
ngôn: “Đổi mới hay là chết”, 
“Đổi mới là đòi hỏi bức thiết 
của đất nước và thời đại”.

Đồng chí Trường Chinh là một 
trong những người học trò xuất 
sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù 
phong ba bão táp vẫn vững vàng 
trung kiên một lòng theo Đảng, 
góp phần làm nên những trang sử 
vẻ vang của Đảng và dân tộc.

(1) Văn kiện Đảng Cộng sản Việt Nam 
toàn tập, tập 17, trang 450.
(2) Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam 
ngày 8/2/2007.
(3) “Trường Chinh một nhân cách lớn, một 
nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng 
Việt Nam” (Hồi ký), NXB Chính trị Quốc 
gia, năm 2002, trang 35.
(4) “Trường Chinh một nhân cách lớn, một 
nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng 
Việt Nam” (Hồi ký), NXB Chính trị Quốc 
gia, năm 2002, trang 78.
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... chỉ định sử dụng dịch vụ kỹ 
thuật quá mức cần thiết, không phù 
hợp với chẩn đoán bệnh dẫn đến 
gia tăng chi phí, đặc biệt là các dịch 
vụ xét nghiệm và chẩn đoán hình 
ảnh (như siêu âm, nội soi, chụp 
CT-Scanner, MRI...); tăng chỉ định 
bệnh nhân vào điều trị nội trú để 
thanh toán tiền giường bệnh ...

Quyền lợi về khám chữa bệnh 
của người tham gia BHYT tương 
đối toàn diện, bao gồm khám chữa 
bệnh (kể cả bệnh bẩm sinh, khám 
và điều trị cho người nhiễm HIV/
AIDS…), phục hồi chức năng, 
khám thai định kỳ và sinh con, 
khám sàng lọc, chẩn đoán sớm 
một số bệnh. Nhiều loại dịch vụ 
kỹ thuật cao chi phí lớn theo danh 
mục Bộ Y tế quy định (đặt Stent, 
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mổ tim, chạy thận nhân tạo…) 
cũng được BHYT chi trả. Hầu hết 
các loại thuốc, vật tư y tế và các 
dịch vụ kỹ thuật đang được thực 
hành tại các bệnh viện đều thuộc 
phạm vi chi trả từ quỹ BHYT. 
Người tham gia BHYT được tiếp 
cận dịch vụ y tế ở tất cả các tuyến. 
Trong đó, gần 70% số lượt khám 
chữa bệnh được thực hiện tại các 
cơ sở tuyến huyện và xã. Đồng 
thời, cũng đã có 4,8% số bệnh 
nhân đã được các bệnh viện tuyến 
Trung ương khám và điều trị. Tính 
đến hết năm 2016, ngành BHXH 
và Y tế đã phục vụ trên 144 triệu 
lượt người khám chữa bệnh và 
thanh toán chi phí BHYT, tăng 14 
triệu lượt người (10,8%) so với 
năm 2015.

Để phát triển 
bền vững theo lộ trình 
BHYT toàn dân
Để đạt mục tiêu mở rộng đối 

tượng tham gia BHYT tiến tới 
BHYT toàn dân, cụ thể: năm 2017 
đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 82,2 % 
dân số, đến năm 2020 đạt tỷ lệ bao 
phủ trên 90% dân số có BHYT; 
nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm 
bảo và tiếp tục mở rộng quyền lợi 
người tham BHYT; tăng cường 
kiểm soát để đảm bảo sử dụng 
hiệu quả quỹ BHYT; thực hiện 
cân đối quỹ, ổn định chính sách 
BHYT, BHXH Việt Nam đề xuất 
một số giải pháp: đối với Quốc 
hội cần tăng cường công tác giám 
sát tình hình thực hiện chính sách, 
pháp luật về BHYT đối với các 

tỉnh có tỷ lệ bao phủ dưới 80%. 
Đối với Chính phủ cần chỉ đạo 
các tỉnh thực hiện và bố trí nguồn 
ngân sách hỗ trợ mức đóng cho 
hộ gia đình cận nghèo, hộ gia 
đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp 
có mức sống trung bình; chỉ đạo 
các tỉnh, thành phố tăng cường 
các giải pháp quản lý quỹ BHYT; 
nâng mức hỗ trợ các nhóm: Hộ 
cận nghèo lên 100%; Hộ nông, 
lâm, ngư, diêm nghiệp lên 50%; 
Học sinh, sinh viên lên 50%. Đối 
với Bộ Y tế cần phối hợp BHXH 
Việt Nam triển khai thực hiện 
Quyết định số 1167/QĐ-TTg; chỉ 
đạo Sở Y tế và các bệnh viện kiểm 
soát chi phí khám chữa bệnh; chỉ 
đạo các cơ sở khám chữa bệnh 
thực hiện việc liên thông dữ liệu, 

chuẩn hóa các danh mục dùng 
chung toàn quốc theo chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ. Đối với các 
Bộ, ngành khác: Bộ Giáo dục và 
Đào tạo nâng cao chất lượng hoạt 
động của y tế học đường, sử dụng 
hiệu quả nguồn kinh phí chăm 
sóc sức khỏe ban đầu; Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an thực hiện 
BHYT cho cán bộ chiến sỹ quân 
đội, công an theo Luật BHYT. Đối 
với UBND các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương chỉ đạo các 
ngành đảm bảo hoàn thành chỉ 
tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao; 
chỉ đạo Sở Y tế, các bệnh viện 
tăng cường công tác quản lý quỹ 
BHYT; không để tình trạng lạm 
dụng, trục lợi quỹ BHYT xảy ra 
tại địa phương.

Nhiều người nghĩ việc Trái đất 
nóng lên là hiện tượng dài 
hạn và không quá quan trọng. 
Nhưng có vẻ như họ sẽ phải 
nghĩ lại.

Cuộc chiến chống biến 
đổi khí hậu đang trở nên 
nóng hơn bao giờ hết, 

đặc biệt là trong bối cảnh những 
năm gần đây hiện tượng thời tiết 
cực đoan liên tục xảy ra. Nhìn 
ngay vào “mùa đông không lạnh” 
của miền Bắc năm nay chắc bạn 
cũng hiểu rồi đúng không?

Tuy nhiên theo một chuyên gia 
của NASA, hiện tượng Trái đất 
nóng lên sẽ không thể ngừng lại. 
Hơn thế nữa, tốc độ ấm lên cũng 
sẽ chỉ có thể tăng lên.

Cụ thể, tiến sĩ Gavin Schmidt 

Trái đất sẽ không bao giờ ngừng nóng lên và tốc độ cũng ngày càng nhanh hơn 
Theo Schmidt, sự nóng lên 

của Trái đất những năm vừa rồi 
dường như đã bị tảng lờ và chối 
bỏ. “Không ai sẵn sàng nhìn nhận 
vào vấn đề” - ông cho biết. “Đó 
không phải là vấn đề kiểu như 
“năm nay nóng hơn năm ngoái”, 
mà là một hiện tượng kéo dài”. Vì 
thế, việc cho rằng chỉ cần bảo vệ 
môi trường một cách hời hợt như 
hiện nay là đủ ngay từ đầu đã là 
không tưởng.

Ông cũng cho rằng giới khoa 
học nên bắt đầu phân tích các 
biến số khí hậu thường niên, thay 
vì trong dài hạn. Vì theo như một 
số nghiên cứu gần đây, mức năng 
lượng hấp thụ bởi khí quyển và 
đại dương đang tăng lên, tức tăng 
trưởng nhiệt đang tăng với tốc độ 
nhanh hơn trong vòng 20 năm tới.

Nguồn: Independent

- Giám đốc Viện nghiên cứu 
Không gian Goddard của NASA 
cho biết chúng ta vẫn đang quá ảo 
tưởng về biến đổi khí hậu. Nhiều 
người vẫn cho rằng mức gia tăng 
của nhiệt độ chỉ dưới trung bình, 
và mới chỉ là dấu hiệu rất nhỏ của 
một hiện tượng kéo dài.

Nhưng các ghi nhận trong 

3 năm vừa qua thì không phải 
như vậy, khi hiện tượng khí hậu 
cực đoan liên tục xảy ra. Một 
phần là do hiệu ứng từ El Nino, 
nhưng chủ yếu là vì tác động từ 
con người gây biến đổi khí hậu 
toàn cầu.

Trên thực tế, từ cuối thập niên 
1990, mức nhiệt tăng lên luôn giữ 

ổn định chứ chưa khi nào chúng 
ta ngăn được. Có điều từ năm 
2013, mức nhiệt trung bình bỗng 
tăng lên bất thường.

“Sự khác biệt là chưa đủ để 
chúng ta nhận xét rằng tốc độ 
nóng lên của Trái đất đang tăng 
cao, nhưng có lẽ ngày đó không 
còn xa nữa”.
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Thể thao

Góc ảnh đẹp

VIẾT TRỌNG

700 giải thể thao phong 
trào trong tỉnh mỗi năm
Theo đánh giá của Sở Văn 

hóa - Thể thao và Du lịch Lâm 
Đồng, phong trào thể dục thể thao 
(TDTT) quần chúng trong năm 
2016 tiếp tục được duy trì và có 
bước phát triển mới. Ước tính toàn 
tỉnh có trên 300 nghìn người - 
khoảng 25% dân số của tỉnh - tham 
gia tập luyện TDTT thường xuyên, 
tăng trên 4% so với năm 2015; số 
gia đình thể thao đạt gần 58 nghìn 
hộ dân, chiếm khoảng 16% dân số, 
tăng 1% so với năm 2015.

Điều đáng chú ý, những năm gần 
đây, trung bình mỗi năm toàn tỉnh 
đã tổ chức được trên 700 giải thể 
thao cơ sở, từ cấp xã, phường đến 
cấp huyện, thành trong rất nhiều bộ 
môn phổ thông như bóng đá, bóng 
chuyền, cầu lông, quần vợt, bóng 
chuyền hơi, bóng bàn, cờ tướng… 
cho đông đảo người dân tham 
gia. Trong năm 2016 vừa qua, 12 
huyện, thành trong tỉnh đã tổ chức 
161 giải; còn 147 xã, phường, thị 
trấn tổ chức khoảng 650 giải.

Với giải cấp tỉnh, trong năm 
2016, ngành Thể thao Lâm Đồng 
đã tổ chức và phối hợp tổ chức 32 
giải truyền thống cấp tỉnh trong 
18 bộ môn, thu hút 5.660 lượt 
vận động viên (VĐV) tham dự, 
tăng trên 1.000 lượt VĐV so với 
năm 2015, trong đó có nhiều giải 
dành cho người cao tuổi và người 
khuyết tật.

Ngành còn phối hợp với các sở, 
ban, ngành, đoàn thể và các doanh 
nghiệp trong tỉnh như Sở Giáo dục 

Mỗi năm tổ chức 700 giải thể thao phong trào 
Bên cạnh nỗ lực nâng cao thành tích tại các giải quốc gia và quốc tế, Thể thao Lâm Đồng trong năm 2017 tiếp tục đẩy mạnh phong trào 
TDTT quần chúng ở cơ sở, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”... 

và Đào tạo, Công an tỉnh, Công ty 
Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng, Công 
ty Cấp thoát nước, Sở Y tế, Đoàn 
khối Các cơ quan, Đoàn khối 
Doanh nghiệp, các liên đoàn thể 
thao của tỉnh để tổ chức trên 30 
giải thể thao và hội thao. 

Bên cạnh các giải của ngành, 
các liên đoàn và các hội thể thao 
cấp tỉnh cũng từng bước củng cố 
và tổ chức các giải cho mình. Lâm 
Đồng hiện có 9 liên đoàn và 10 
hội thể thao cấp tỉnh đang hoạt 
động, trong đó có nhiều đơn vị 
hoạt động rất tốt.

Hiện toàn tỉnh có 815 cơ sở 
tập luyện và câu lạc bộ TDTT ở 
cấp cơ sở. Nhiều cá nhân, doanh 
nghiệp đã duy trì tốt các hoạt 
động dịch vụ TDTT tại các khu 
liên hợp thể thao, bể bơi, sân 
quần vợt, sân bóng đá mi ni cỏ 

nhân tạo, phòng tập thể hình, thể 
dục thẩm mỹ, Aerobic, Yoga, 
nhà tập bóng bàn, cầu lông, võ 
thuật… Những cơ sở này đã góp 
phần không nhỏ trong việc mở 
rộng, đa dạng các loại hình TDTT 
quần chúng, đáp ứng nhu cầu tập 
luyện của mọi tầng lớp trong xã 
hội. Đặc biệt nhiều giải thể thao, 
hội thi thể thao các cấp đã vận 
động được tài trợ từ các tổ chức, 
cá nhân, tăng thêm tính hấp dẫn 
của giải, tăng giải thưởng cho vận 
động viên.

Trong thể thao thành tích cao, 
Lâm Đồng trong năm đã cử 591 
lượt VĐV tranh tài 51 giải khu 
vực, quốc gia, quốc tế trong 14 
môn, giành được 207 huy chương, 
trong đó 47 huy chương vàng 
(trong 10 huy chương quốc tế các 
VĐV Lâm Đồng giành được có 6 

huy chương vàng). Tổng cộng có 
6 VĐV Lâm Đồng đạt chuẩn kiện 
tướng và 25 VĐV đạt cấp I quốc 
gia; 6 VĐV được triệu tập vào 
đội tuyển trẻ quốc gia. Hiện tỉnh 
đang đào tạo 181 VĐV của các đội 
tuyển tỉnh cùng 13 lớp năng khiếu 
trong 12 môn gồm bóng bàn, thể 
hình, cầu lông, cờ vua - cờ vây, 
quần vợt, điền kinh, võ cổ truyền, 
Judo, Taekwondo, Boxing, bóng 
đá và cử tạ.

Những định hướng  
cho năm 2017 
Vẫn còn không ít những hạn chế 

trong hoạt động TDTT của tỉnh 
hiện nay được Sở Văn hóa - Thể 
thao và Du lịch chỉ ra. 

Trước nhất, phong trào TDTT 
quần chúng phát triển mạnh nhưng 
chưa đều, một số vùng sâu, vùng 
xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số, vùng kinh tế khó khăn phong 
trào TDTT còn phát triển chậm và 
thiếu hướng dẫn viên TDTT. Các 
nội dung và hình thức tổ chức hoạt 
động TDTT ở cơ sở chưa được 
đa dạng, chưa khai thác được thế 
mạnh các môn thể thao dân tộc 
truyền thống của vùng mình.

Một số liên đoàn, hội thể thao 
cấp tỉnh theo đánh giá, dù đã đi 
vào hoạt động nhưng hoạt động 
cầm chừng, chưa thật sự năng 
động, còn phụ thuộc nhiều vào 
sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước, 
chất lượng hoạt động còn rất 
nhiều hạn chế.

Một khó khăn khác cũng cần 
được nhắc đến dù điều này không 
ít lần được nói đến: đó là chuyện 
cơ sở vật chất, đặc biệt là cơ sở 

vật chất cho thể thao cấp tỉnh tại 
Đà Lạt. Trong năm 2016, Lâm 
Đồng đã đăng cai 9 giải quốc 
gia, quốc tế và khu vực nhưng 
hầu hết các giải này có qui mô 
nhỏ. Có thể nói kinh phí dành 
cho việc xây dựng cơ sở vật chất 
và phát triển phong trào còn rất 
nhiều hạn chế, chưa ngang tầm 
với việc phát triển kinh tế, xã hội 
của tỉnh hiện nay. 

Theo Sở Văn hóa - Thể thao 
và Du lịch Lâm Đồng trong năm 
2017 này, bên cạnh nỗ lực nâng 
cao thành tích thể thao của tỉnh 
tại các giải quốc gia và quốc tế, 
ngành sẽ tiếp tục thúc đẩy phong 
trào TDTT quần chúng trong tỉnh 
phát triển mạnh hơn nữa thông qua 
việc tổ chức tốt các giải thể thao 
truyền thống hàng năm, đặc biệt 
là các môn thể thao địa phương có 
thế mạnh, đồng thời chú ý đến việc 
đẩy mạnh xã hội hóa TDTT.

Trước mắt ngành tiếp tục thực 
hiện Chiến lược phát triển TDTT 
đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh 
Lâm Đồng; tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng, tạo bước phát triển 
mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 
theo Nghị quyết Trung ương; vận 
động cá nhân, doanh nghiệp, các 
tổ chức xã hội tham gia đầu tư xây 
dựng cơ sở vật chất, tài trợ tổ chức 
các hoạt động TDTT; đẩy mạnh 
quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở 
vật chất; đầu tư trang thiết bị tập 
luyện và thi đấu các môn thể thao 
từ tỉnh đến cơ sở đồng thời hoàn 
thiện các thiết chế văn hóa - thể 
thao cơ sở. 

Tỉnh cũng sẽ đăng cai một số 
giải khu vực, quốc gia mà địa 
phương có thế mạnh để xây dựng 
phong trào và nâng cao thành tích 
thể thao tỉnh nhà.

Ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đang châm đuốc khai mạc Hội 
khỏe Phù Đổng học sinh toàn tỉnh Lâm Đồng tại Đà Lạt tháng 2/2016. Ảnh: V. Trọng

Thông tin từ Tổng cục Thể dục 
thể thao cho biết, đoàn thể thao 
Việt Nam gồm 6 vận động viên sẽ 
tranh tài tại Đại hội thể thao châu 
Á mùa đông lần thứ 8 diễn ra tại 
Nhật Bản từ ngày 19-27/2/2017.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 
thể thao Việt Nam tham dự Đại 
hội thể thao mùa đông châu Á.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham 
dự Đại hội do ông Mai Bá Hùng, 
Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể 
thao thành phố Hồ Chí Minh làm 
trưởng đoàn. Theo đó, đoàn sẽ 
gồm 10 thành viên, trong đó 6 vận 
động viên tham gia tranh tài ở 3 
môn thể thao.

Các vận động viên gồm 
Nguyễn Văn An, Nguyễn Võ Hữu 
Vinh và Nguyễn Đức Mạnh tranh 
tài ở môn trượt tuyết núi cao 
(Alpine skiing); Phạm Tiến Đạt 
tranh tài ở môn trượt tuyết băng 
đồng (Cross-country skiing). 
Nguyễn Thái Bình, Trịnh Đình 
Thời tranh tài môn trượt ván trên 

tuyết (Snowboarding).
Nhằm chuẩn bị cho Đại hội thể 

thao mùa đông châu Á diễn ra 
tại Sapporo (Nhật Bản), các vận 
động viên đã tập luyện 3 môn 
nêu trên từ nhiều tháng qua. Do 
ở Việt Nam không có băng tuyết 
nên các vận động viên phải tập 
luyện trên địa hình cát tại Mũi 
Né (Bình Thuận).

Đại hội thể thao mùa đông châu 
Á 2017 được tổ chức tại thành 
phố Sapporo, Nhật Bản, dự kiến 
thu hút vận động viên đến từ 30 
quốc gia, vùng lãnh thổ ở khu 
vực châu Á tham gia tranh tài ở 
5 môn thi đấu với 11 phân môn 
thể thao, 64 nội dung thi đấu, 
bao gồm các thể loại: Trượt băng 
nghệ thuật, trượt băng tốc độ, 
trượt băng vòng ngắn, trượt tuyết 
núi cao, trượt tuyết băng đồng, 
trượt tuyết tự do, trượt ván trên 
tuyết, bi đá trên băng, khúc côn 
cầu trên băng…

Nguồn: VN+

Việt Nam lần đầu tham dự Đại hội thể thao 
mùa đông châu Á 2017


