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Đồng chí Lương Cường 
- Ủy viên Bộ Chính trị, 
Thường trực Ban Bí thư, 

Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang điều 
hành Lễ truy điệu.

Trong Lời điếu, Chủ tịch nước 
Tô Lâm, Trưởng Ban Lễ tang 
khẳng định, đồng chí Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng mất đi là tổn 
thất to lớn, không thể bù đắp của 
Đảng ta, dân tộc ta, Nhân dân ta. 
Đất nước ta mất đi nhà lãnh đạo tài 
năng; phong trào cộng sản, tiến bộ 
thế giới mất đi nhà lý luận sắc bén; 
bạn bè quốc tế mất đi người bạn 
chân thành, người đồng chí thân 
thiết; gia đình, dòng tộc, quê hương 
Đông Hội mất đi người con ưu tú.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trọn 
cuộc đời đồng chí Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng đã bền bỉ cống 

LỄ TRUY ĐIỆU VÀ AN TÁNG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Đúng 13 giờ ngày 26/7, Lễ truy 
điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng được cử hành trọng thể tại 
Nhà tang lễ Quốc gia - số 5 Trần 
Thánh Tông, TP Hà Nội. Cùng thời 
gian trên, Lễ truy điệu đồng chí 
Tổng Bí thư cũng được tổ chức 
tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ 
Chí Minh và tại quê nhà xã Đông 
Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. 
Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng diễn ra lúc 15 giờ cùng 
ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, 
TP Hà Nội.

Gia quyến, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi vòng quanh mộ, thắp nén hương tiễn biệt 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần cuối.

hiến cho sự nghiệp cách mạng của 
Đảng và dân tộc ta bằng một tinh 
thần, ý chí thép, không lùi bước 
trước những trở ngại, khó khăn; 
mang hết tinh thần trách nhiệm, 
nhiệt huyết cách mạng, làm việc 
đến hơi thở cuối cùng, tận tâm, tận 
lực, tận hiến cho Đảng, cho nước, 
cho dân; khẳng định một nhân cách 
lớn, sống trọn cuộc đời vì nước, vì 
Đảng, vì dân.

Chủ tịch nước bày tỏ lòng biết 
ơn sâu sắc công lao, cống hiến vô 
cùng to lớn của đồng chí Nguyễn 
Phú Trọng đối với sự nghiệp xây 
dựng, phát triển đất nước và bảo 
vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ 
đổi mới. “Trong niềm tiếc thương 
vô hạn, chúng ta thành tâm gửi 
đến gia quyến đồng chí Nguyễn 
Phú Trọng lời chia buồn sâu sắc 

nhất trước nỗi đau thương mất mát 
không gì bù đắp được. Xin kính 
cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính 
mến - Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất 
sắc của chúng ta”, Chủ tịch nước 
Tô Lâm phát biểu.

Sau lời điếu văn của Chủ tịch 
nước Tô Lâm, tất cả đã dành phút 
mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng.

Vô cùng thương tiếc Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng 
chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện 
các bộ, ban, ngành, đoàn thể, đồng 
chí, đồng bào và bạn bè quốc tế đã 
đi quanh linh cữu lần cuối tiễn biệt 
đồng chí Nguyễn Phú Trọng, nhà 
lãnh đạo xuất sắc có uy tín lớn của 
Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Trong nền nhạc trầm hùng của 
bài “Hồn tử sĩ”, các đồng chí lãnh 
đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước đã đưa linh cữu Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng ra linh xa, 
tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ 
cuối cùng. Linh cữu Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng được phủ Quốc 
kỳ trang trọng. Linh xa đưa linh cữu 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rời 
Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần 
Thánh Tông (Hà Nội) về nơi an 
táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà 
Nội. Đông đảo người dân Thủ đô 
đã đứng hai bên tuyến đường đoàn 
xe tang đi qua để tiễn biệt đồng chí 
Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo 
mẫu mực, trọn đời vì nước vì dân, 
về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đúng 15 giờ, Lễ an táng Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra 
tại Nghĩa trang Mai Dịch; với sự 
tham dự của đông đảo các đồng chí 

lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước; gia đình Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng; cùng một số vị 
khách quốc tế; đại diện các tổ chức, 
đoàn thể, tầng lớp Nhân dân. Sau 
khi linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng yên vị trong huyệt mộ, 
phu nhân Ngô Thị Mận và con trai 
Nguyễn Trọng Trường, cùng các 
đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, các đại biểu tiến 
hành thả hoa và những nắm đất đầu 
tiên xuống huyệt mộ.

Sau khi đội nghi lễ thực hiện 
công tác hoàn thiện phần mộ; gia 
đình và các đồng chí lãnh đạo, 
nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 
cùng các đại biểu đã dành phút mặc 
niệm và đi quanh phần mộ, thắp 
nén hương tiễn biệt Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng tại nơi an nghỉ 
cuối cùng.
Theo nhandan.vn, chinhphu.vn

Tất cả gia quyến, đại biểu có mặt tại Nghĩa trang Mai Dịch dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân đứng nghiêm ngắn chờ đoàn xe đi qua.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.Lễ di quan linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua khu vực Nhà hát Lớn.
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Đúng 13 giờ ngày 26/7, 
Lễ truy điệu Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng được cử hành 

trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc 
gia - Số 5, Trần Thánh Tông, TP 
Hà Nội. Lễ an táng Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng diễn ra lúc 15 
giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai 
Dịch, TP Hà Nội.

Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng 
do đồng chí Nguyễn Thái Học - 
Quyền Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng 
đoàn, đã tham dự Lễ truy điệu, 
Lễ an táng Tổng Bí thư. Đoàn 
đã mang đến viếng tận mộ Bác 
bó hoa đặc trưng của Đà Lạt, 
80 bông hồng trắng tượng trưng 
cho tình cảm mà Đảng bộ, chính 
quyền và Nhân dân các dân tộc 
tỉnh Lâm Đồng dành cho Tổng 
Bí thư. 

Tại Hội trường Tỉnh ủy, các 
đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; 
lãnh đạo các ban; trưởng, phó 
phòng, công chức, viên chức, 
người lao động các ban của Tỉnh 
ủy, Ủy ban Kiểm tra và Văn 
phòng Tỉnh ủy tham dự Lễ truy 
điệu đồng chí Tổng Bí thư. Các 
sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc 
và các tổ chức chính trị - xã hội 
tỉnh; các thành ủy, huyện ủy, đảng 
ủy trực thuộc Tỉnh ủy và đảng ủy 
xã, thị trấn trực thuộc thành ủy, 
huyện ủy cũng tổ chức tham dự 
Lễ truy điệu đồng chí Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng tại hội trường 
của cơ quan, đơn vị, địa phương 
mình rất trang nghiêm.

Dự Lễ truy điệu Tổng Bí thư tại 
Hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng, 
chị Kiều Thị Ninh - Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy không ngăn được 
xúc động. Chị chia sẻ: “Trong 
giây phút dự Lễ truy điệu đồng chí 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
qua màn hình tại Hội trường Tỉnh 
ủy Lâm Đồng, tôi cùng các đồng 
chí, đồng nghiệp ai cũng nghẹn 
ngào, xúc động và tiếc thương, 
không cầm được nước mắt trước 
những hình ảnh, thông tin về Tổng 
Bí thư được truyền hình trực tiếp 
từ Hà Nội. Bản thân tôi xin nguyện 

Nam Tây Nguyên tiễn Tổng Bí thư về với đất mẹ yêu thương

sẽ luôn phấn đấu học tập, rèn luyện 
theo tấm gương đạo đức, phong 
cách của đồng chí Tổng Bí thư, 
người cộng sản kiên trung, nhà 
lãnh đạo xuất sắc, một nhân cách 
lớn của dân tộc”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
đã về cõi vĩnh hằng, nhưng lời căn 
dặn đầy chân tình của Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng đối với đồng 
chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm 
Đồng Nguyễn Thái Học trong 
những ngày cuối đời: “Lâm Đồng 
là vùng đất có nhiều tiềm năng, 
lợi thế để phát triển. Sự việc vừa 
qua nhiều tỉnh cũng như vậy chứ 

không riêng gì Lâm Đồng! Vào 
trong đó phải cùng với anh em 
cố gắng sớm ổn định tình hình để 
vượt qua khó khăn, thử thách lúc 
này” như hun đúc thêm nguồn sức 
mạnh để Đảng bộ, chính quyền, 
Nhân dân Lâm Đồng cùng đoàn 
kết, thống nhất một lòng; phát 
huy vai trò, trách nhiệm của mình, 
nỗ lực, quyết tâm đưa tỉnh Lâm 
Đồng ngày càng phát triển để 
không phụ lòng tin yêu của Tổng 
Bí thư.

Đảng bộ, chính quyền và 
Nhân dân Lâm Đồng nghiêng 
mình kính cẩn tiễn biệt Tổng 

Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 
Tổng Bí thư đã về với thế giới 
người hiền, đoàn tụ với Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp... Nhưng hình 
ảnh về người đứng đầu của 

Đảng giản dị, khiêm nhường và 
đầy yêu thương thì vẫn còn mãi 
trong lòng của bao thế hệ Nhân 
dân Việt Nam, giống như Bác 
Hồ, Bác Tôn, Bác Giáp,...
VIỆT QUỲNH - CHÍNH THÀNH

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

80 bông hồng trắng tượng trưng cho 80 tuổi của Bác được đoàn Lâm Đồng 
mang đến tận mộ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đoàn lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đến viếng Tổng Bí thư.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn cùng các lãnh đạo, công chức, viên chức, 
người lao động các ban của Tỉnh ủy thành kính dự Lễ truy điệu đồng chí Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Tỉnh ủy.

Lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Sở Thông tin và Truyền thông 
tỉnh Lâm Đồng dự Lễ truy điệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tuổi trẻ Lâm Đồng dự Lễ truy điệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các ban của Tỉnh ủy Lâm Đồng 
tham dự Lễ truy điệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
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 Những chiếc giày bên tráiTruyện ngắn: 
VŨ THỊ HUYỀN TRANG

 

Xưởng sản xuất chậu 
cảnh ngày càng đông 
khách nên ông chủ 
bận rộn suốt, chẳng 

mấy khi có mặt ở nhà. Khách đến 
nhà lần nào cũng gặp mình bà. Bà 
Hoa có khi cũng đang lúi húi ngoài 
vườn chăm mấy luống rau sạch, đi 
tìm xem con gà mái hoa mơ dạo 
này đẻ hoang ở bụi nào. Có khi bà 
còn bận hái búp lá chè xanh mang 
về hãm nước cho ông. Tính ông 
chỉ thích uống chè tươi hoặc nước 
hoa vối đun loãng ra là nhất. Khách 
đến gọi chỉ thấy tiếng mà chưa thấy 
người nên đi lại ngắm nghía xung 
quanh. Lần đầu ghé nhà khách bị 
thu hút bởi những chiếc giày được 
trồng đầy hoa được treo ở khắp nơi. 
Từ giày Tây, giày thể thao, giày lao 
động đều được chủ nhân trồng vào 
đó khóm nhài đang nở hoa trắng 
muốt, khóm cúc nở vàng, khóm hoa 
mười giờ bông đỏ, bông tím chen 
nhau đua sắc. Có những chiếc giày 
còn mới tinh như chưa hề được sử 
dụng lần nào. Khách để ý kĩ hơn thì 
nhận ra đó đều là những chiếc giày 
chân trái. Từ ngoài vườn, bà Hoa 
đi vào, tay xách theo chùm vải cuối 
mùa mời khách. Sân trước, lũ gà 
con chim chíp đi tìm mẹ…

- Cháu thấy kể cũng lạ. Nhà 
có xưởng chuyên sản xuất đủ 
các loại chậu kiểng. Ấy vậy mà 
nhà bà chỉ thấy trồng hoa vào 
những chiếc giày?

Khách thấy bà chủ cười, chỉ tay 
ra ngõ. Thấp thoáng một bóng 
người đàn ông hiện ra đi tập tễnh 
bằng đôi nạng gỗ. Ông chủ đã về, 
khuôn mặt rám nắng, phúc hậu. 
Tay ông xách theo bó đài sen tươi, 
vừa vào nhà đã dúi cho bà rồi 
quay ra nhìn khách bảo:

- Bà nhà tôi rất thích món này, 
ăn cho dễ ngủ. Mà cháu đến xem 
chậu cây hay có việc gì?

- Cháu đến để xem vài mẫu 
chậu trồng cây, nhập một ít về 
bán túc tắc.

- Vậy thì phải mời cháu sang 
bên xưởng tham quan. Chứ ở nhà 
tôi chỉ bày vài mẫu.

Khách nhìn xuống thấy một 
bên chân ông chủ bị cắt cụt trên 
đầu gối, chiếc quần âu được cắt 
ngắn đi. Chân bên kia, ông đi 

THEO DÒNG SỰ KIỆN

Tại Hà Nội, Tổ chức 
“Trái tim Người lính 
Việt Nam” phối hợp 

Câu lạc bộ “Mãi mãi tuổi 
20” trao tặng Bảo tàng Phụ 
nữ Việt Nam di ảnh được 
phục dựng màu chân dung 
10 nữ liệt sĩ dân quân Lam 
Hạ và 8 liệt sĩ câu lạc bộ 
“Mãi mãi tuổi 20”; trao tặng 
“Tủ sách Đặng Thùy Trâm” 
và giới thiệu cuốn sách nhật 
ký thời chiến “Trở về trong 
giấc mơ”.

Những năm 1965-1967, 
địa bàn phường Lam Hạ, TP 
Phủ Lý, tỉnh Hà Nam là một 
trong những trọng điểm bị 

Ký sự: TRẦN ĐẠI

Ngày về La Gi đúng thời điểm 
gió Tây Nam thổi về rát mặt, 
chúng tôi ra biển ngồi quán 
cà phê nhìn gió thổi cát bay. 

Nhớ 30 năm trước, những cơn gió này đã 
thổi xác thầy Hộ về với bà con nằm chờ 
dưới gốc dương xanh. Nơi thầy đã từng 
dẫn học trò đi dọc biển quê mình để giải 
thích thế nào là vùng lãnh hải, vùng đặc 
quyền kinh tế. Ở thị xã bé nhỏ này, những 
ai theo học cấp 3 từ đầu thập niên 70 đến 
giữa thập niên 90 của thế kỷ trước đều 
ngưỡng mộ ông thầy dạy Sử - Lê Văn Hộ. 
Một ông thầy vui tính, tận tâm với nghề 
và hết lòng với học trò, tiết dạy của thầy 
là giờ của những đôi mắt long lanh hau 
háu tìm về cha ông, một thời chân trần 
mang gươm đi mở đất.

Người viết bài này từng là học trò của 
thầy thời chế độ cũ. Ngày ấy, trong giờ 
Sử, chúng tôi học được nhiều thứ, vì sử 
địa là đất đai, biên cương, núi rừng, biển 
cả, là hồn cốt của một dân tộc có thăng có 
trầm. Mỗi lần thầy Hộ đứng lớp, gần như 
không vắng em nào, có khi lớp kế bên 
trống giờ cũng chen vào ngồi tìm kiếm 
kiến thức. Lối giảng bài của thầy hấp dẫn, 
mở rộng bởi theo thầy, học sử để nhớ về 
hồn nước, nhớ đến tiền nhân. Trong giờ 
dạy, Thầy vừa nói vừa cầm viên phấn 
phác thảo ngay vị trí địa lý, sông ngòi, núi 
non… bất kỳ một quốc gia nào đó trên 
thế giới một cách sống động. Ngày ấy, 
chúng tôi tưởng tượng quả đất này nằm 
trong vòng tay của thầy. Qua mỗi tiết học, 
chúng tôi biết thêm những câu thơ đầy thi 
vị, những huyền sử ly kỳ. 

Là giáo viên dạy sử nhưng khi trả bài, 
thầy thường kiểm tra kiến thức để lấy điểm 
ghi vào sổ. Ví dụ thầy hỏi: “Ai là người 
đứng ra giải quyết cuộc khủng hoảng kinh 
tế thế giới năm 1929-1933. Ai đọc được 
hai câu thơ lãng mạn của thời kỳ 1932-
1942…?”. Học trò, ai nói trúng được 10 
điểm. Thầy rất hào phóng điểm 10 cho 
những học sinh có kiến thức rộng.

Thế hệ học trò sau năm 1975 ở La Gi 
vẫn nhớ hình ảnh ông thầy hàng tuần 
thong thả trên chiếc xe đạp, gò lưng lên 
con dốc Đồng Tiến đến trường, nhớ nụ 
cười hờ hững nhưng giao tiếp chân tình. 
Vào thời điểm những năm 80, cách giảng 
bài giàu hình tượng, mang tính gợi ý của 
thầy thường bị nâng quan điểm “đá bóng 
lộn sân”, đôi khi bị kiểm điểm “lên bờ 
xuống ruộng”.

Mùa bão tố nhớ thầy, nhớ biển

Anh Phan Chính, một người bạn khá thân 
với thầy kể, cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh 
nhiệm kỳ 1989 -1994, anh được chọn làm 
ứng cử viên. Ai cũng nói một ông giáo trơn 
khó mà trúng cử. Vậy mà kết quả cử tri dồn 
phiếu cho thầy khá cao rồi trở thành đại biểu 
HĐND tỉnh Bình Thuận kiêm thư ký đoàn 
cho đến ngày mất. 

Ngày rời quân ngũ, tôi đến thăm thầy, không 
quà cáp. Gặp tôi, thầy mừng, được dịp tôi trải 
lòng như người em út: “Thầy ơi! Tuy em là sĩ 
quan quân đội, nhưng em không thích chọn 
binh nghiệp làm nghề, em muốn đi học lại 
nhưng không biết bắt đầu từ đâu!”. Thầy trầm 
ngâm rồi tư vấn: “Đất nước mình sẽ phải đổi 
mới để hội nhập quốc tế, tiếng Pháp của mầy 
giỏi, rất dễ cộng hưởng với ngôn ngữ khác, mầy 
nên thi vào Trung tâm Anh ngữ Đại học Nông 
lâm ở Thủ Đức học lấy bằng TOEFL (Test of 
English as Foreign Language) để làm phiên 
dịch cho công ty nước ngoài”. Thầy xé một tờ 
lịch viết tốc ký giới thiệu cho con gái đang ở TP 
Hồ Chí Minh để giới thiệu với bác sĩ Tiến sĩ Đồ 
Hồng Ngọc, thầy viết: “Mê Linh con! Đây là 
anh Trần Đại, học trò có uy tín của ba. Con giới 
thiệu với cậu Ngọc hướng dẫn cho anh ấy vào 
Trung tâm Nông lâm...”. Một năm sau, tôi thi 
TOEFL được 500 điểm, mở đầu cho một người 
lính trong thời hội nhập. Công ơn đó bây giờ tôi 
vẫn nhớ. Ngày thầy mất tại cửa biển sông Dinh, 
lúc tôi đang ở TP Hồ Chí Minh. Nhận được tin 
báo của Trần Đình Tưởng và Khương Thanh 
Đạm, tôi bàng hoàng, ầng ậng nước mắt không 
tin và không tin đến tận bây giờ. 

Mới đây, tôi về lại Sài Gòn tìm gặp vợ thầy, 
cô Đỗ Thị Hồng Sương cũng là cô giáo cũ 
của tôi, dạy môn Vạn vật trước năm 1975, cô 
Sương bây giờ đã trên 70 tuổi. Sau ngày thầy 
mất, cô theo con về TP Hồ Chí Minh sinh sống 
và cũng để nguôi ngoai một thời hạnh phúc 
sớm hôm chồng vợ có nhau. Cô ngậm ngùi kể: 
“Ngày 23 tháng 10 năm 1994 cũng năm Dậu, 
lực lượng biên phòng La Gi phát hiện có tàu 
nước ngoài xâm phạm hải phận Việt Nam đang 
trú tại Hòn Bà. Ban Chỉ huy đồn biết thầy nói 
được tiếng Anh, Pháp, Hoa nên nhờ đi phiên 
dịch. Hôm ấy là ngày gió Tây Nam thổi về rát 
mặt. Nhưng tính thầy chắc em biết, mỗi khi có 
người lạ vào đất nước mình trái phép, thầy giãy 
“như đĩa phải vôi”. Với tư cách là một trí thức 
trong đất nước có chủ quyền, thầy mặc áo đẹp, 
mang giầy da để làm việc với họ. Nhưng đó 
là ngày thầy em trở về với biển. Vì cơn bão ập 
vào, gió cấp 9 cấp 10, sóng cao 5m đánh chìm 
cả ghe…”. Cô bật khóc, tiếng khóc của một trí 

thức góa phụ cũng là cô giáo của mình khiến 
nước mắt của tôi trào ra, mặc dầu bây giờ cô trò 
không ai còn trẻ trung nữa. Cô tiếp tục: “Lúc 
nghe tin sóng biển đánh chìm ghe, đêm ấy học 
trò của cả cô và thầy đốt đuốc sáng đêm đi dọc 
bờ để tìm xác. Cô vẫn nhớ ngày đưa tang mưa 
dầm, nhưng đoàn người đến tiễn thầy kéo dài 
cả cây số trong mưa gió bão bùng. Nghe nhiều 
người La Gi nói rằng: Đây là buổi biệt ly lớn 
nhất và buồn nhất của thị xã mình”.

Năm thầy Hộ mất ở tuổi 49. Người ta thường 
nói tuổi của vận hạn. Thầy sinh năm đói Ất Dậu 
1945 và chết cũng năm Dậu 1994. Quê thầy ở 
Đại Nẫm, vùng ngoại ô Phan Thiết, mồ côi cha, 
nhà nghèo nhưng thầy đậu tú tài hạng bình ban 
toán. Năm 1968, vì mê Tướng Giáp nên theo 
khoa Sử, Đại học Sư phạm Sài Gòn, rồi tiếp 
tục ghi danh Đại học Văn khoa để lấy bằng cử 
nhân - cao học. Mười tám năm trên bục giảng 
với bộ môn yêu thích, thầy đã gieo mầm vào bộ 
não thế hệ trẻ La Gi về bút pháp lạ, về non sông 
gấm vóc của cha ông mình trong những thời 
hoa và lửa.

Như trở thành thông lệ, khi thời điểm mùa 
gió Tây Nam thổi về, những người thân quen 
và học trò cũ lại nhớ người về với biển, mỗi 
người có những cái nhớ về thầy từng mỗi giai 
thoại dễ thương. Hình như con người có số, có 
lẽ thầy Hộ biết mình về với đất nên chụp một 
tấm ảnh đẹp và làm bài thơ Hát khúc bình yên, 
thầy viết: “Chẳng phải hướng dương, chẳng 
phải lài/ Hoa đồng cỏ nội sống khoan thai/ Văn 
năm bảy chữ hơ hồn trẻ/ Sử sách vài chương 
gợi sức trai/ Có nước có nhà và có vợ/ Cho 
mình cho bạn cả cho ai/ Dế ơi! điệp khúc ngôn 
trường tận/ Ta ngáy thường tình mây gió bay”. 
Và đoạn cuối, thầy viết: “Nếu một mai ta chết, 
vợ con và người thân nếu có điều kiện khắc bài 
thơ trên để treo thờ thay tấm vãn hoặc có điều 
kiện hơn, khắc ở bia mộ càng hay”.

Chiều nay, tôi đứng bên ngôi mộ của thầy 
giữa không gian bàng bạc ở nghĩa trang Tân 
An (La Gi), tuy là một sĩ quan quân đội đã trải 
nghiệm một thời súng đạn nhưng đọc lại những 
câu thơ của thầy đã mòn bởi gió bụi thời gian, 
nước mắt trào ra. Trong khói hương nghi ngút 
tỏa lên trước mộ thầy của đứa học trò cũ xa 
quê, tôi hình tượng vong linh thầy đang chập 
chờn theo màu tím chiều hoang biền biệt. Ngày 
rời phố biển La Gi khi gió biển từ Trường Sa 
lồng lộng thổi về rát mặt, tôi biết ở tiền đồn Tổ 
quốc giữa biển khơi, ở lòng biển, lòng đất đang 
vang lên tiếng nói của Bác Hồ: “Các vua Hùng 
đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng 
nhau giữ lấy nước”.

Cứ mỗi lần từ Bảo Lộc (Lâm Đồng) về La Gi (Bình Thuận) quê mình, tôi lại nhớ về mùa bão 
tố, rồi nhớ đến thầy dạy Lê Văn Hộ, người thầy cõng kiến thức của đời tự nguyện phân phát 
cho học sinh và thổi hồn vùng duyên hải này đến mức đi nhớ, ở thương. Thầy hy sinh vì bão 
tố khi làm nhiệm vụ phiên dịch tiếng Hoa cho bộ đội biên phòng La Gi trên biển Đông năm 
1994. Năm nay 2024 đúng 30 năm ngày thầy tôi về với biển.
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Gia đình của thầy Hộ.

Cửa biển La Gi.
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 Những chiếc giày bên trái
khéo léo lại thêm được bà con trong 
vùng yêu quý, chẳng mấy chốc công 
việc đúc chậu cảnh trở thành một nghề 
mang lại thu nhập chính cho cả gia 
đình. Từ những chiếc chậu đầu tiên 
đơn giản, thô mộc, ông đã học hỏi, 
sáng tạo thêm nhiều khuôn mẫu, kiểu 
dáng khác nhau. Khách gần giới thiệu 
khách xa. Khách lẻ rồi khách sỉ. Một 
mình làm không xuể, ông thuê thêm 
vài nhân công. Cứ túc tắc quen khách, 
khi lượng tiêu thụ lớn hơn, ông bắt đầu 
mở xưởng. Khó khăn chồng chất khó 
khăn. Những lúc cực nhọc nhất, ông 
luôn có bà là điểm tựa.

- Cháu nghe nói ông bà sinh được 
hai người con, đều học hành giỏi 
giang. Giờ làm ngoài Hà Nội lương 
cao lắm đúng không ạ?

- Vợ chồng tôi cưới nhau được ba 
năm vẫn không có con. Hai vợ chồng 
an ủi nhau nếu số phận đã vậy thôi thì 
cứ nắm tay nhau sống hạnh phúc đến 
cuối đời. Ai ngờ hai đứa con đủ nếp 
đủ tẻ ra đời. Nhờ đôi bàn tay của ông 
ấy mà các con được ăn học trưởng 
thành. Hai em giờ công việc ổn định, 
đều xây dựng gia đình cả rồi. Lương 
thì… sống tốt là được rồi cháu ơi.

Ngoài trời mưa càng nặng hạt hơn. 
Thấy khách có vẻ sốt ruột, bà chủ dẫn 
khách đi tham quan quanh nhà. Nhìn 
đâu, khách cũng thấy sự ngăn nắp, 
gọn gàng, cây cối tươi xanh. Bà kể, 
từng chiếc ghế gỗ ngồi rửa bát, gội 
đầu đến hàng rào đầy hoa được cắt 
xén gọn gàng đều là từ bàn tay ông cả. 
Khách nhận ra tình yêu thương, chiều 
chuộng của ông dành cho bà từ những 
điều nhỏ bé trong nhà. Bà khen “ông 
nấu ăn giỏi lắm”. Tuy bận bịu với 
xưởng đúc chậu nhưng thỉnh thoảng 
ông vẫn vào bếp phụ bà. Nhất là trong 
những ngày bà đau ốm phải nằm một 
chỗ. Khi thì chống nạng, khi thì thoăn 
thoắt di chuyển bằng ghế gỗ, ông nấu 
cho bà những món ngon. Giặt giũ, 
phơi phóng, quét dọn nhà cửa, chẳng 
việc gì ông nề hà. Lấy ông, bà chưa 
bao giờ thấy thiệt thòi. Trái lại, bà còn 
thấy cuộc đời mình may mắn hơn biết 
bao người khác. Ban ngày ông đôn 
đáo lo chuyện lớn nhỏ ở ngoài. Chiều 
về nhỏ to cùng bà chuyện con cái, 
tuổi già, vườn cây, ao cá. Ông khiến 
những người thân của bà ở quê nhà 

dần đã được yên lòng.
Mấy năm gần đây, xưởng sản xuất 

chậu cây được mở rộng, ông cũng 
bận bịu hơn. Vừa dạy nghề, cầm tay 
chỉ việc cho công nhân vừa phải lo 
đầu ra cho sản phẩm. Thật ra, đến 
tuổi này, ông cũng thèm được nghỉ 
ngơi. Cũng đắn đo suy nghĩ mãi ông 
mới quyết định mở rộng xưởng để 
bà con nông dân trong xã có công 
ăn việc làm, tăng thêm thu nhập. 
Để nhiều người trẻ không phải lặn 
lội tìm việc trong những khu công 
nghiệp xa xôi. Nhiều người lao động 
đã có tuổi cũng không phải đi theo 
công trình làm phụ hồ như trước. Bà 
đã nhiều lần khuyên ông đừng tham 
công tiếc việc. Nhưng trong thâm 
tâm bà biết chỉ khi được làm người 
có ích cho xã hội ông mới thấy vui.

Thấm thoắt gần bốn mươi năm, 
trải qua bao biến cố thăng trầm, hai 
ông bà vẫn nắm lấy tay nhau để nuôi 
dưỡng tình yêu thủy chung, son sắt. 
Trong suốt buổi trò chuyện, khách 
thấy ông luôn nhìn bà bằng ánh 
mắt trìu mến. Còn bà lúc nào cũng 
cầm lấy đôi bàn tay rắn rỏi của ông. 
Những người sinh ra sau cuộc chiến 
như khách có lẽ không thể nào hiểu 
hết được thứ tình yêu có cả tình đồng 
chí. Bà nhìn bức ảnh cưới chợt thở 
dài. Nhiều năm nay, hai ông bà đã 
dành thời gian cùng nhau đi rất nhiều 
vùng đất khác nhau, gặp gỡ biết bao 
người. Nhưng có một nơi ông bà 
muốn đến để gặp lại những người 
đồng đội năm xưa tại Đoàn điều 
dưỡng 585, thì không thể nữa rồi. Bởi 
đơn vị đã giải thể, đồng đội cũ mỗi 
người mỗi phương trời, cũng chẳng 
biết ai còn, ai mất…

Ngoài trời, cơn mưa rào mùa hạ 
đã ngớt. Cây cối được mưa tưới tắm 
càng thêm thắm biếc tươi xanh. Ông 
chủ nhấp một ngụm trà, mời khách 
mau sang xưởng xem hàng kẻo tối 
muộn. Lúc đi qua sân nhà, khách 
một lần nữa nán lại ngắm những 
chiếc giày biết nở hoa. Hệt như cuộc 
đời gian khó mà tươi đẹp của người 
thương binh già ấy. Lúc hai người 
đi khuất khỏi ngõ, bà chủ vẫn đứng 
trong hiên nhà nhìn theo. Sau cơn 
mưa, phía hoàng hôn ẩn trong mây 
một cầu vồng dần dần xuất hiện…

trắng. Loay hoay tìm kế sinh nhai 
mãi, cả gia đình chỉ trông chờ vào 
nguồn trợ cấp của ông. Đúng là 
khó khăn trăm bề ông nhỉ?

Quay sang phía khách, bà kể, cũng 
may ngày đó tỉnh có chính sách tạo 
việc làm cho vợ thương binh mà mình 
được nhận vào làm việc trong trại 
thương binh của tỉnh. Thấy mọi người 
xung quanh chơi cây cảnh, ông liền 
nảy ra ý tưởng làm chậu cây để bán. 
Bao nhiêu năm đã trôi qua nhưng bà 
chẳng thể nào quên được hình ảnh 
ông cặm cụi làm việc. Đi lại vốn vất 
vả, khó khăn nhưng vẫn không cản 
được ý chí, nghị lực vươn lên của một 
người thương binh từng đi qua bom 
rơi đạn lạc. Trời cho ông đôi bàn tay 

Bố mẹ bà vì thương con gái mà không 
đồng ý mối lương duyên của hai người. 
Họ không đành lòng để bà lấy chồng 
xa quê. Cũng chẳng ai tin rằng bà có 
thể sống hạnh phúc với người chồng là 
thương binh nặng. Thế nên đám cưới 
của ông bà chỉ có ấm trà nhạt, ít bánh 
kẹo, cau trầu vui cùng đơn vị. Thấm 
thoắt cũng đã mấy mươi năm. Trên 
mảnh đất nắng gió, gian khó ngày nào, 
một xưởng sản xuất chậu cảnh được 
gây dựng lên, từng đứa con lần lượt ra 
đời, hoa đã nở và cây cho trái ngọt.

Bà quay sang nhìn ông bằng đôi mắt 
trìu mến, thủ thỉ ôn lại chuyện xưa:

- Ngày mới rời Vĩnh Linh vào 
Đông Hà lập nghiệp, hai vợ chồng 
mình chẳng có gì ngoài hai bàn tay 

một chiếc giày thể thao màu trắng. 
Khách như chợt hiểu ra, bùi ngùi 
xúc động. Bà chủ tay tẽ hạt sen bỏ 
ra đĩa, miệng tủm tỉm bảo khách:

- Các cháu nhà tôi mỗi lần đi công 
tác xa về thường rất hay mua giày 
tặng bố. Mà cháu thấy đấy, ông là 
thương binh, chân chỉ còn một bên 
nên giày cũng chỉ có thể đi được một 
chiếc. Chiếc còn lại vứt đi thì tiếc, bà 
thường lấy để trồng cây vào đó.

Trời bỗng nhiên đổ một cơn mưa 
bất chợt, như là cái cớ níu khách 
lại chơi. Tính bà niềm nở, gặp ai 
cũng thích chuyện trò. Nhìn bức 
ảnh cưới đã bạc phếch thời gian treo 
trên tường nhà, khách tò mò hỏi về 
chuyện tình của ông bà. Rót chén trà 
vừa mới hãm, bà thủng thẳng kể:

- Ừ thì tôi và ông nhà gặp nhau tại 
Đoàn điều dưỡng 585 đóng tại Thanh 
Hóa. Khi đó tôi là nữ hộ lý có nhiệm 
vụ chăm sóc cho các thương binh 
nặng ra Bắc điều dưỡng. Ông nhà tôi 
là một trong số đó. Cảm thương và 
kính trọng người lính đã vì đất nước, 
nhân dân mà mất đi một phần thân thể 
nên tôi luôn chăm sóc rất tận tình cho 
ông ấy. Rồi tình cảm cứ dần dần nảy 
sinh, cả hai người đều rung động từ 
lúc nào không hay.

- Ông bị thương năm bao nhiêu ạ?
- Cuối năm 1978, trong chiến 

dịch truy quét quân Pôn Pốt tại 
Campuchia. Cả tiểu đội tôi vướng 
phải mìn khiến nhiều đồng đội đã hy 
sinh. Tôi may mắn còn sống nhưng 
bị thương nặng, một bên chân hoại 
tử. Tỉnh dậy, tôi rùng mình ớn lạnh 
nhìn cơ thể bị cưa mất một chân. 
Nhưng nỗi đau đớn thể xác không 
bằng nỗi đau tinh thần khi thấy các 
đồng đội hy sinh. Nhiều người trong 
số họ tuổi đời còn quá trẻ, có khi còn 
chưa biết cầm tay cô gái nào thề hẹn 
- ông ngậm ngùi tâm sự.

- Vậy năm bao nhiêu thì bà rời 
quê theo ông vào tận đây làm dâu ạ?

- Năm 1984, đúng mùa nắng 
lửa…

Kí ức lại ùa về trong tâm trí của bà. 
Dưới chân là cát nóng, trên mặt là cơn 
gió Lào bỏng rát táp thẳng vào. Khi 
ấy bà còn trẻ, mái tóc dài đen nhánh. 
Ông còn là chàng trai vạm vỡ và rắn 
rỏi, ngay cả khi chỉ còn một bên chân. 

mơ” gồm những trang nhật ký của 
liệt sĩ Trần Minh Tiến viết trong 
khoảng thời gian từ tháng 11/1966 

không quân Mỹ đánh phá ác liệt ở 
miền Bắc, vì có tuyến đường sắt và 
đường bộ tiếp tế cho chiến trường 
miền Nam, với mục tiêu chính là 
hai cây cầu bắc qua sông Châu và 
cống 7 cửa đập Lạc Tràng. Tham gia 
chiến đấu bảo vệ địa bàn này, Tiểu 
đội nữ dân quân Lam Hạ, tuổi đời từ 
17 đến 20, được trang bị pháo phòng 
không tầm thấp 37 ly và 57 ly. Trong 
những trận chiến đấu ác liệt với máy 
bay Mỹ, lần lượt 10 nữ dân quân đã 
anh dũng hy sinh. Đặc biệt, trong 
trận chiến ngày 1/10/1966, tại trận 
địa pháo cao xạ cách cầu Phủ Lý 
khoảng 300 m, 6 nữ pháo thủ dân 
quân, trong đó có hai chị em ruột 
là Nguyễn Thị Thu (19 tuổi) và 

Trao tặng di ảnh màu 10 nữ dân quân Lam Hạ cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
Nguyễn Thị Thi (16 tuổi) đã hy 
sinh anh dũng.

Để tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh 
của 10 nữ liệt sĩ Lam Hạ, từ năm 
2016, Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” 
có nhiều đề xuất vinh danh các 
liệt sĩ tiểu đội nữ dân quân Lam 
Hạ. Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày 
Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 
- 27/7/2024), nhóm họa sĩ trẻ của 
tổ chức “Trái tim người lính” đã 
tiến hành phục dựng màu di ảnh 
chân dung "Mười cô gái Lam Hạ" 
và một số liệt sĩ khác trao tặng cho 
Bảo tàng để giới thiệu đến công 
chúng trong và ngoài nước.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức giới 
thiệu cuốn sách “Trở về trong giấc 

đến tháng 3/1968, ghi lại những 
tháng ngày tập luyện gian nan, 
vất vả, để chuẩn bị cho cuộc hành 

Ban tổ chức trao tặng di ảnh màu 10 nữ Anh hùng liệt sĩ dân quân Lam Hạ 
cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY THƯƠNG      BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2024)

quân vượt Trường Sơn vào miền 
Nam chiến đấu và những bức thư 
của liệt sĩ gửi cho người yêu.

Ban Tổ chức cũng trao tặng 
“Tủ sách Đặng Thùy Trâm” trị 
giá 100 triệu đồng cho Trường 
THCS Lương Văn Nắm (huyện 
Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Đây 
là Tủ sách Đặng Thùy Trâm thứ 
14 trên toàn quốc do Tổ chức 
"Trái tim người lính" phối hợp 
Câu lạc bộ "Mãi mãi tuổi 20", 
Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Tạp 
chí Môi trường và Đô thị Việt 
Nam, Hội đồng họ Đặng Việt 
Nam trao tặng.

TS tổng hợp 
(Báo Nhân dân, VietnamPlus)
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NGUYỄN NGHĨA

6 tháng đầu năm 2024, 
Phòng Cảnh sát giao thông 
(CSGT) Công an tỉnh đã 

phối hợp với Ban ATGT tỉnh tổ 
chức khảo sát các điểm đen trên 
Quốc lộ (QL) 20, 27. Qua khảo sát 
cho thấy, các điểm đen trên quốc 
lộ này thường tập trung ở những 
đoạn đường cong, dốc, tầm nhìn 
hạn chế, kết hợp với việc người 
dân tham gia giao thông chưa 
tuân thủ luật lệ đã dẫn đến nhiều 
vụ tai nạn nghiêm trọng, gây hậu 
quả đau lòng. Điển hình như điểm 
đen tại Km 173, QL 20 (chân đèo 
Phú Hiệp) đã xảy ra 8 vụ tai nạn 
chỉ trong một thời gian ngắn. Một 
số điểm đen khác ghi nhận các 
vụ TNGT liên tục như điểm đen 
tại Km 198 + 300, QL 20, thị trấn 
Liên Nghĩa, Đức Trọng. 

Đoạn chân đèo Phú Hiệp, qua 
kiểm tra, Phòng CSGT Công an 
tỉnh và Ban ATGT tỉnh đánh giá 
đây là đoạn đường cong, cua, độ 
dốc cao, tầm nhìn bị che khuất. 
Còn tại Km 146, QL 20, qua xã 
Liên Đầm, Di Linh năm 2023 
cũng xảy ra 2 vụ TNGT làm 2 
người chết, 1 người bị thương. 
Đây là đoạn đường dốc, cong, cua 
ngoài khu vực đông dân cư. Các 
phương tiện lưu thông thường đi 
với tốc độ cao (đặc biệt là ô tô 
tải và ô tô khách), hai bên đường 
chưa có đầy đủ hệ thống mương 

Nỗ lực xóa điểm đen về tai nạn giao thông 
Nhằm kiềm chế tai nạn giao thông (TNGT), thời gian qua, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tập 
trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hữu hiệu, trong đó nỗ lực khắc phục, xử lý các điểm đen, 
điểm tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông (ATGT), qua đó góp phần đảm bảo trật tự ATGT, 
kéo giảm tỷ lệ TNGT trên địa bàn tỉnh.

thoát nước (nhiều đoạn hở, chưa 
được lắp đặt nắp cống), hệ thống 
đèn chiếu sáng ban đêm chưa 
được lắp đặt, chủ yếu sử dụng các 
đèn chiếu sáng của các hộ dân hai 
bên đường.

Theo phân tích của các chuyên 
gia, nguyên nhân gây ra tai nạn 
giao thông tại các điểm đen này 
chủ yếu do vạch kẻ đường mờ, 
thiếu biển báo, đèn chiếu sáng, 
mặt đường hẹp, hệ thống thoát 
nước kém; mưa lớn, sương mù, 
đường đèo dốc... Về giao thông, 

phân tích số liệu TNGT và kiểm 
tra thực tế cho thấy, ở một số điểm 
đen, xe chạy tốc độ cao, đặc biệt 
là xe tải, xe khách; một số điểm do 
xe rẽ trái bất ngờ tại khu vực đông 
dân cư, nút giao; còn tình trạng lấn 
trái đường, vượt ẩu.

Ngoài khảo sát những điểm đen, 
các đơn vị cũng khảo sát điểm tiềm 
ẩn tai nạn giao thông trên QL 20 
và kiến nghị kẻ thêm gờ giảm tốc, 
lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu (xanh, 
vàng, đỏ), biển báo hạn chế tốc độ 
và biển cấm ô tô tải vượt; kẻ lại 

vạch kẻ đường đúng quy chuẩn, 
lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng 
ban đêm… tại một số nút giao tiềm 
ẩn TNGT trên QL 20, 27.

Để giảm thiểu TNGT, đảm bảo 
ATGT trên QL 20 và 27, các cơ 
quan chức năng đã đề xuất nhiều 
giải pháp đồng bộ, bao gồm lắp 
đặt thêm biển báo, đèn chiếu sáng, 
gờ giảm tốc, sửa chữa mặt đường, 
hệ thống thoát nước...; tăng cường 
tuyên truyền giáo dục pháp luật 
giao thông, xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm; điều chỉnh 
tốc độ, cấm vượt ở những đoạn 
đường nguy hiểm, tăng cường 
tuần tra kiểm soát. Thông tin từ 
Phòng CSGT Công an tỉnh, trong 
6 tháng đầu năm 2024, đơn vị đã 
gửi 14 văn bản kiến nghị đến các 
cơ quan chức năng để có biện pháp 
khắc phục và tính đến ngày 14/6, 
đã khắc phục 3 điểm đen, 5 điểm 
tiềm ẩn TNGT, 6 điểm bất hợp lý 
về tổ chức giao thông. Tuy nhiên, 
hiện trên địa bàn tỉnh vẫn còn 11 
điểm đen, 27 điểm tiềm ẩn TNGT, 
71 điểm bất hợp lý về tổ chức giao 
thông chưa được khắc phục, sửa 
chữa, cần sự quan tâm, bố trí kinh 
phí để tiếp tục khắc phục toàn bộ, 
nhằm đảm bảo ATGT.

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên QL 20.

Nhiều diện tích đất trong khu 
tái định canh được giao cho xã 
Ninh Gia và Tà Hine, huyện Đức 
Trọng quản lý nhưng do chưa 
có bản đồ xác định vị trí, hồ sơ 
đền bù, giải phóng mặt bằng 
nên đã để xảy ra tình trạng 
người dân lấn chiếm, sang 
nhượng đất trái pháp luật.

CHÍNH THÀNH

Theo hồ sơ vụ việc, tại 
địa bàn xã Ninh Gia, 
diện tích đất công này 
rộng 42,29 ha được 

UBND huyện Đức Trọng tạm giao 
cho xã quản lý từ ngày 23/5/2006. 
Đây là khu vực đã bố trí tái định 
canh cho các trường hợp thuộc 
công trình hồ thủy điện Đại Ninh.

Từ đó tới nay, do công tác quản 
lý còn thiếu chặt chẽ, nhiều người 
dân đã lấn chiếm, sang nhượng đất 
trái phép. Theo quan sát, khu vực 
đất tái định canh này có mặt bằng 
đẹp, tầm nhìn bao quanh hồ thuỷ 
điện Đại Ninh, mặt còn lại hướng 
ra Quốc lộ 28B. Nhiều căn nhà gỗ, 
hồ nước, đường bê tông nhỏ được 
người dân cơi nới, xây dựng trái 
phép. Đặc biệt là thời điểm này, 
mặc dù đất nằm trong diện tích đất 
tái định canh nhưng nhiều người 

vẫn ngang nhiên rao bán với giá 
500 triệu đồng/1.000 m2.

UBND xã Ninh Gia cho biết, hồ 
sơ thể hiện 42,29 ha được UBND 
huyện Đức Trọng tạm giao cho xã 
Ninh Gia quản lý, bao gồm 22 lô 
thuộc Tiểu khu 669 và 641. Sau 
khi bàn giao đất canh tác cho các 
hộ đủ điều kiện thì phần diện tích 
dôi dư hiện nay là 19,55 ha, chính 
quyền xã đã tổ chức đấu giá cho 
thuê phục vụ sản xuất nông nghiệp. 
Tuy nhiên, do không lưu trữ hồ sơ 
bản đồ ranh giới, hồ sơ đền bù, giải 
phóng mặt bằng khu vực đất được 
giao nên chưa thể thực hiện việc rà 
soát, đối chiếu cụ thể.

Tương tự, cùng thời điểm trên, 

UBND huyện Đức Trọng tạm giao 
cho UBND xã Tà Hine quản lý 
61,72 ha, thuộc Tiểu khu 363, gồm 
23 lô. Các cấp có thẩm quyền đã 
bố trí đất tái định canh cho khoảng 
70 hộ. Phần đất còn lại khoảng 22 
ha cũng bị người dân lấn chiếm, 
canh tác và sang nhượng bất hợp 
pháp cho người khác, kể cả xảy ra 
tranh chấp đất đai phức tạp giữa 
một số hộ dân. Qua kiểm tra thực 
tế, UBND xã Tà Hine đã phát hiện 
một số công trình vi phạm về trật 
tự xây dựng nên đã lập hồ sơ và đề 
nghị UBND huyện Đức Trọng ra 
quyết định cưỡng chế, khôi phục 
lại hiện trạng ban đầu. 

Như vậy, việc thiếu chặt chẽ 

trong công tác quản lý đất công 
thuộc Dự án Tái định canh thủy 
điện Đại Ninh tại xã Ninh Gia và 
Tà Hine đã góp phần tạo kẽ hở, 
để xảy ra tình trạng người dân dễ 
dàng lấn chiếm đất, sang nhượng 
đất trái phép. Để khắc phục các 
tồn tại nêu trên, UBND huyện Đức 
Trọng yêu cầu các phòng chuyên 
môn của huyện khẩn trương phối 
hợp với hai xã Tà Hine và Ninh 
Gia tiến hành rà soát toàn diện vụ 
việc. Việc rà soát, kiểm tra trước 
mắt nhằm đảm bảo công tác quản 
lý nhà nước về đất đai và trật tự 
xây dựng đối với phần đất còn lại 
của dự án tái định canh thủy điện 
Đại Ninh đã bị lấn chiếm.

Lấn chiếm, sang nhượng đất trái phép 
tại khu tái định canh thuỷ điện

94,1% số cơ sở 
đảm bảo đầy đủ 
các điều kiện 
an toàn thực phẩm

Theo Sở Y tế Lâm Đồng, từ 
đầu năm 2024 đến nay, toàn 
tỉnh thành lập 291 đoàn thanh 
tra, kiểm tra đã tiến hành kiểm 
tra 8.109 cơ sở sản xuất, chế 
biến, kinh doanh thực phẩm 
trên địa bàn tỉnh. Kết quả, có 
7.633 cơ sở đảm bảo đầy đủ 
các điều kiện an toàn thực 
phẩm (chiếm 94,1%, tăng 
6,4% so với cùng kỳ năm 
2023); có 476 cơ sở vi phạm 
các quy định về an toàn thực 
phẩm (chiếm 5,9%). Qua 
kiểm tra, các đoàn đã nhắc 
nhở, chấn chỉnh 380 cơ sở; xử 
lý vi phạm hành chính đối với 
96 cơ sở bằng hình thức phạt 
tiền với tổng số tiền phạt gần 
310 triệu đồng. Không ghi 
nhận vụ ngộ độc thực phẩm 
trên địa bàn tỉnh (giảm 3 vụ so 
với cùng kỳ năm 2023).

Nhằm tăng cường công tác 
đảm bảo an toàn thực phẩm 
trước, trong và sau dịp Tết 
Trung thu năm 2024, Sở Y tế 
đề nghị Chi cục An toàn vệ 
sinh thực phẩm Lâm Đồng 
chủ động phối hợp với Sở 
Công thương, Cục Quản lý 
thị trường tỉnh, Công an tỉnh, 
Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn… xây dựng kế 
hoạch, thành lập đoàn kiểm 
tra liên ngành về an toàn thực 
phẩm, kịp thời phát hiện, đề 
nghị Thanh tra Sở Y tế, các cơ 
quan có thẩm quyền xử lý các 
cơ sở vi phạm theo đúng quy 
định của pháp luật. 

AN NHIÊN

Bình xét 5 đến 10 
sản phẩm thương hiệu 
quốc gia

Từ nay đến năm 2030, định 
kỳ 2 năm một lần, toàn tỉnh 
Lâm Đồng vận động 8 đến 10 
doanh nghiệp đăng ký 5 đến 
10 sản phẩm tham gia bình 
xét đạt Thương hiệu quốc gia 
Việt Nam. 

Riêng trong năm 2024, thực 
hiện Chương trình Thương 
hiệu quốc gia Việt Nam, toàn 
tỉnh tổ chức đào tạo, tư vấn 
doanh nghiệp nâng cao năng 
lực phát triển sản phẩm, xây 
dựng và phát triển thương 
hiệu; triển khai khu gian hàng 
Triển lãm Vietnam Foodexpo; 
Hội chợ Thương mại quốc 
tế về sợi, vải và phụ kiện dệt 
may, may mặc, dệt gia…

Được biết đến nay, toàn tỉnh 
Lâm Đồng có Công ty Cổ 
phần thực phẩm Lâm Đồng 
và Công ty Cổ phần Du lịch 
Lâm Đồng được công nhận 
3 sản phẩm Vang Đà Lạt, 
Rượu Vang Cheateau Dalat; 
Dịch vụ du lịch Dalattourist 
đạt Thương hiệu quốc gia 
Việt Nam. MẠC KHẢI

Khu vực đất tái định canh Dự án Thủy điện Đại Ninh bị lấn chiếm.
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Làng Lại Đà bảo tồn nguyên vẹn không 
gian văn hóa gồm Đình thờ Nguyễn 
Hiền, trạng nguyên đầu tiên dưới triều 
Trần; miếu thờ Thánh Mẫu Tiên Dung, 
người trợ giúp Nguyễn Hiền và ngôi 
chùa Cảnh Phúc.

Nằm bên dòng sông Đuống, 
làng Lại Đà (xã Đông Hội, thị 
trấn Đông Anh, Hà Nội) là quê 
hương của Tổng Bí thư Nguyễn 

Phú Trọng, người dành trọn cuộc đời mình 
cho đất nước và Nhân dân.

Theo truyền thuyết, làng Lại Đà xuất hiện 
cùng thời với kinh thành Cổ Loa. Đến nay, 
dù trải qua nhiều thăng trầm của thời gian, 
làng vẫn còn lưu giữ được nhiều nét xưa với 
những công trình mang đậm nét của vùng 
đồng bằng Bắc Bộ.

Làng Lại Đà còn bảo tồn nguyên vẹn 
không gian văn hóa gồm Đình thờ Nguyễn 
Hiền, trạng nguyên đầu tiên dưới triều Trần 
(1247), miếu thờ Thánh Mẫu Tiên Dung, 
người trợ giúp Nguyễn Hiền và ngôi chùa 
có tên Cảnh Phúc.

Ngày 5/9/1989, Bộ Văn hóa và Thông tin 
(nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã 
xếp hạng Di tích quốc gia cụm di tích kiến 
trúc nghệ thuật Lại Đà.

Cùng khám phá những di tích ở làng 
cổ Lại Đà - quê hương của Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng.

Đình, chùa, miếu Lại Đà
Đình Lại Đà
Đình Lại Đà thờ Trạng nguyên Nguyễn 

Hiền (1235-1256). Nguyễn Hiền sinh ngày 
12 tháng 7 năm Ất Mùi (1235), quê ở làng 
Vương Miện, huyện Thượng Hiền (sau đổi là 
Thượng Nguyên, phủ Thiên Trường, lộ Sơn 
Nam), nay là thôn Dương A, xã Nam Thắng, 
huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Nguyễn 
Hiền nổi tiếng là người thông minh từ nhỏ.

Đỗ trạng nguyên khoa thi Thái học sinh 
năm Đinh Mùi, niên hiệu Thiên ứng Chính 
Bình thứ 16 (năm 1247), đời Trần Thái 
Tông, khi mới 13 tuổi. Nguyễn Hiền là 
trạng nguyên trẻ tuổi nhất trong niên khoa 
bảng Việt Nam.

Nguyễn Hiền làm quan đến chức “Thượng 
thư Bộ Công”. Những năm làm quan trong 
triều; ông có nhiều kế sách hay phò vua giúp 
nước. Năm Ất Hợi, nước ta bị giặc Chiêm 
Thành xâm lược, nhà vua rất lo bèn giao 
cho Trạng nguyên Nguyễn Hiền đánh giặc 
giữ nước. Chỉ ít lâu sau, quân giặc thất bại, 
trạng Hiền thu quân về Vu Minh Sơn mở tiệc 
khao quân và tâu lên vua. Nhà vua vô cùng 
vui mừng và phong cho ông Trạng chức “Đệ 
nhất hiển quý quan.” Về nông nghiệp, ông 
cho đắp đê quai vạc sông Hồng, phát triển 
sản xuất, mùa màng thắng lợi. Về quân sự, 
ông cho mở mang võ đường để rèn quân sỹ.

Ngày 14 tháng 8 năm Bính Tý (1256), 
Trạng nguyên Nguyễn Hiền lâm bệnh nặng 
và qua đời, thọ 21 tuổi. Nhà vua thương tiếc 
truy phong ông là “Đại vương Thành hoàng” 
và tôn làm thần ở 32 nơi, trong đó có đình Lại 
Đà ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Theo thần phả, đình Lại Đà được xây 
dựng sau năm 1276, lúc đầu gọi là đền, cuối 
thế kỷ XVIII chuyển thành đình. Ngôi đình 
hiện nay được dựng vào năm 1853. Đây là 
công trình cổ và bề thế, dựng theo kiểu liên 
hoàn, trên một khoảng đất phong quang, 
thế đất hổ phục. Trước cửa đình có hai ao 
tròn gọi là 2 mặt hồ, giữa có hòn đá là lưỡi 
hổ, phía sau đình là mình hổ và tiếp là đuôi 
hổ. Cửa đình theo hướng Nam, trước mặt là 
cánh đồng, xa hơn nữa là dòng sông Đuống. 
Đình Lại Đà đã quá nhiều lần trùng tu. Đợt 
trùng tu năm 2002 - 2003 là lớn nhất, với 

KHÁM PHÁ DI TÍCH LỊCH SỬ LÀNG LẠI ĐÀ, KHÁM PHÁ DI TÍCH LỊCH SỬ LÀNG LẠI ĐÀ, 
QUÊ HƯƠNG CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNGQUÊ HƯƠNG CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

kinh phí 1,5 tỷ đồng do Nhà nước đầu tư.
Đình Lại Đà được xây trụ lớn nối với 

tường bao quanh chạy song song, hai bên 
nối với tam quan chùa và cửa miếu. Đại 
đình gồm 5 gian, các vì gỗ chạm khắc mang 
phong cách Hậu Lê (thế kỷ 18). Trong Hậu 
cung có đặt chiếc ngai thờ bằng gỗ sơn son 
thếp vàng, đôi lân chầu phong cách thế kỷ 
17 và tượng Nguyễn Hiền đặt chính giữa.

Đình Lại Đà còn lưu giữ 20 đạo sắc 
phong, sắc sớm nhất vào niên hiệu Khánh 
Đức (Lê Thánh Tông) 19 tháng 3 năm 
Nhâm Thìn 1652, và sắc cuối cùng là đời 
vua Khải Định ngày 25/7/1924.

Chùa Lại Đà
Chùa Lại Đà nằm sát phía Đông của đình, 

chùa có tên chữ là Cảnh Phúc tự. Chùa làng 
Lại Đà dựng từ xa xưa và đã trải qua nhiều 
lần trùng tu. Dựa vào dấu tích và một số di 
vật còn lại, có thể đoán biết chùa làm từ thời 
Hậu Lê; trước đó thời Trần đã có chùa.

Chùa quy hoạch làm hai dãy: dãy phía 
trước là nhà Tam bảo, dãy phía sau là nhà 
thờ hậu (còn gọi là Tự hậu đường). Tam 
quan làm sát đường vào đình, dựng vào năm 
thứ 8 triều Cảnh Thịnh (1800). Nhà Tam 
bảo do tồn tại lâu đời nên đã bị xuống cấp.

Được chính quyền địa phương chấp 
thuận, dân làng và nhà chùa do sư cụ Đàm 
Nguyên đã trụ trì xây dựng lại nhà Tổ vào 
năm 2003 và xây dựng lại Tam bảo vào năm 
2004 bằng nguồn kinh phí xã hội hóa (công 
đức của dân làng và các nhà tài trợ). Ngôi 
chùa hiện nay rất quy mô bề thế.

Miếu Lại Đà
Miếu Lại Đà còn gọi là đền, miếu nằm ở 

phía Tây và sát ngay đình làng. Miếu thờ 
Thánh Mẫu Tiên Dung (một vị thiên thần), 
theo truyền thuyết là người có công giúp 
Trạng nguyên Nguyễn Hiền dẹp quân giặc 
Chiêm Thành xâm lược, được nhà Trần 
phong làm Phúc thần.

Miếu được xây dựng khoảng sau năm 
1276, tức sau năm Nguyễn Hiền mất. Miếu 
xưa nhỏ hẹp, năm Khải Định thứ 10 (1925) 
miếu được mở rộng ra. Miếu bố cục theo 
hình chữ “nhị”, nhà hậu là nơi đặt bệ, có 
khám thờ Thánh Mẫu. Hàng năm vào ngày 
11 tháng ba âm lịch, đội nữ quan ăn mặc lễ 
phục cử hành lễ tại miếu.

Cụm di tích đình - chùa - miếu Lại Đà 
nằm trong khu đất rộng, với các công trình 
kiến trúc di sản hòa trong cảnh quan cây 
xanh - hồ nước phong thủy hữu tình. Phía 
sân khu di tích là cây bồ đề hơn 300 năm che 
bóng mát, cây làm cho khách tham quan vãn 
cảnh cảm nhận rất nhẹ nhàng, thoải mái.

Đình, chùa, miếu Lại Đà đã được Bộ Văn 
hóa và Thông tin xếp hạng Di tích lịch sử, 
kiến trúc nghệ thuật năm 1989.

Đình - đền Hội Phụ
Đình - đền Hội Phụ thuộc thôn Hội Phụ, 

xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. 
Xa xưa còn gọi là làng Cự Trình vùng Cối 
Giang, sau thành tổng Cói Hội Phụ.

Thôn Hội Phụ nằm cận kề với làng Tiên 
Hội, vùng đất gắn với truyền thuyết vua An 
Dương Vương xây thành Cổ Loa. Vùng đất 
tổng Cói với nhiều sự kiện và nhân vật gắn 
với cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng những 
năm đầu Công nguyên.

Hội Phụ gắn với tên tuổi của các nhà khoa 
bảng như: Chử Phong - tiến sỹ khoa Nhâm 
Thìn niên hiệu Hồng Đức thứ 3 (1472), Chử 
Thiên Khái - tiến sỹ khoa Nhâm Tuất đời 
Cảnh Thống thứ 5 (1502), Chử Sư Đổng 
- tiến sỹ khoa Giáp Tuất niên hiệu Hồng 
Thuận thứ 6 (1514), Chử Sư Văn - tiến sỹ 
khoa Giáp Thìn niên hiệu Quảng Hòa thứ 4 
(1544), Ngô Thế Trị - tiến sỹ khoa Ất Mùi 
niên hiệu Cảnh Hưng thứ 36 (1775). Tất cả 
đã tạo nên một nền văn hiến lịch sử làng xã 
xứng đáng là đất văn hiến xứ Đông Ngàn.

Đền Hội Phụ
Đền Hội Phụ là di tích lịch sử tín ngưỡng 

thờ phụng ông Đào Kỳ và bà Phương Dung 
là hai vị tướng tài của Hai Bà Trưng trong 
buổi đầu giữ nước giành độc lập tự chủ cho 
non sông nước Việt. Công tích của hai ông 
bà được truyền tích dân gian và nguồn sử 
liệu chữ Hán còn lưu giữ được trong di tích.

Có thể tóm tắt lại lịch và công tích của 
hai ông bà như sau: Vào đầu Công nguyên 
nước ta bị ách đô hộ của nhà Hán, Nhân dân 
vô cùng cực khổ, chính sách tham tàn của 
Tô Định làm người dân điêu đứng. Lúc đó 
có hai ông bà Đào Minh và Trần Thị Tế từ 
Thanh Hóa tới Cối Giang vùng Đông Ngàn 
sinh sống.

Tại đây ông bà sinh một người con trai 
đặt tên là Đào Kỳ, lớn lên học giỏi lại có 
tài võ nghệ. Cùng thời gian đó ở huyện 
Lương Tài, trang Vĩnh Tế, phủ Thuận An 
xứ Kinh Bắc có gia đình ông Nguyễn Trát 
vợ là Trương Thị Nghĩa sinh được 3 người 
con trai và 1 người con gái là Phương Dung 
đoan trang, ngoan nết lại văn võ song toàn.

Hai người gặp nhau, mến nhau vì đức, 
trọng nhau vì tài, hai người đã kết dải đồng 
tâm, cùng nhau chung sức mưu toan trả thù 
nhà đền nợ nước. Khi Hai Bà Trưng khởi 
binh, hai vợ chồng Đào Kỳ - Phương Dung 
đã đem hơn 100 người nhà đến yết kiến và 

gia nhập nghĩa quân, họ cùng đại binh đánh 
đuổi Tô Định giành thắng lợi.

Đất nước thái bình, Trưng Vương cử họ 
về trông nom vùng đất Đông Ngàn. Ba năm 
sau, Mã Viện sang xâm lược nước ta, hai 
vợ chồng ông bà cùng nhiều tướng khác 
được cử đến Lạng Sơn chống giữ. Thế giặc 
mạnh, Hai Bà hy sinh, vợ chồng Đào Kỳ lạc 
nhau, Đào Kỳ bị một vết chém ở cổ nhưng 
vẫn ôm đầu chạy về Cối Giang qua vùng 
Cổ Loa rồi ông kiệt sức ngã xuống, mối đùn 
thành một ngôi mộ.

Phương Dung sau cũng thoát được vòng 
vây trở về Đông Ngàn qua Cổ Loa thấy 
ngôi mộ mối đùn lên, hỏi thăm bà lão hàng 
nước bên đường mới biết chồng mình, bèn 
rút gươm tự vẫn. Sau mối lại đùn lên thành 
mộ sóng đôi với Đào Kỳ, đó là vào ngày 16 
tháng bảy âm lịch.

Đình Hội Phụ
Đình Hội Phụ là nơi hội họp giao lưu 

văn hóa của Nhân dân trong những ngày lễ 
của địa phương. Ngôi đình thờ Việt vương 
Triệu Quang Phục, người có công lớn trong 
việc giúp Lý Nam Đế đánh đuổi quân nhà 
Lương. Sau khi Lý Nam Đế mất, ông nối 
nghiệp lên ngôi được 23 năm thì mất.

Theo truyền thuyết dân gian thì Hội Phụ 
từng là điểm đóng đại bản doanh của Triệu 
Quang Phục, là nơi dấy binh đi đánh quân 
đô hộ nhà Lương. Sau ông còn lệnh cấp 
ruộng đồng cho Nhân dân Hội Phụ và dân 
xin lập đền thờ để tỏ lòng tôn kính ông và 
tôn vinh làm Thành hoàng làng, thờ cùng 
hai ông bà Đào Kỳ - Phương Dung.

Đền và đình Hội Phụ là những công trình 
tôn giáo tín ngưỡng phục vụ nhu cầu tâm 
linh của Nhân dân. Ngôi đền xưa kia là ngôi 
miếu được dựng trên tư dinh của ông bà 
Đào Kỳ - Phương Dung để thờ sau khi ông 
bà mất. Đền có kết cấu theo lối chữ “nhị” 
gồm Tiền tế và Hậu cung. Kiến trúc nhỏ 
song vẫn giữ nguyên được nét truyền thống 
cổ xưa mang vẻ thâm nghiêm cổ kính.

Ngôi đình xưa kia tên là Cự Trình và là 
ngôi đình to nhất tổng Cói. Qua nhiều lần tu 
bổ, hiện nay ngôi đình còn giữ nguyên được 
nếp nhà Tiền tế hay còn gọi là Phương Đình 
với kết cấu chồng diêm 2 tầng 8 mái, 8 góc 
đạo hoa với vân lá hóa rồng. Trên nóc đắp 
mặt trời và hai đầu kìm với các đề tài trang 
trí long ly quy phượng, đầu dư chạm rồng, 
đầu kê trang trí lá lật... trang trí trên kiến trúc 
với các mảng chạm nổi, chạm bong kênh 
mang phong cách nghệ thuật thế kỷ 19.

Ngôi đình bề thế với 7 gian rộng thoáng 
gồm Đại đình và Hậu cung, xung quanh 
đình bưng ván theo lối thượng song, hạ bản, 
phía trước toàn bộ hệ thống cửa bức bàn tạo 
nên không gian thâm nghiêm của công trình 
tín ngưỡng.

Ngôi đình còn bảo lưu một số lượng di 
vật quý có giá trị về nhiều mặt như sắc 
phong thần, ngai thờ, bài vị, kiệu rước cùng 
nhiều đồ thờ khác có niên đại thế kỷ 18-19.

Hàng năm, Nhân dân tổ chức lễ hội vào 
ngày 15 tháng ba âm lịch. Hội Phụ cùng 6 
thôn làng thờ Đào Kỳ - Phương Dung tổ 
chức rước nghênh lãng tại thôn Phúc Thọ, 
xã Mai Lâm làm lễ thánh. Lễ hội thể hiện 
tình đoàn kết cộng đồng giao lưu văn hóa 
của cả một vùng tổng Cói rộng lớn.

Với những giá trị về lịch sử, kiến trúc 
nghệ thuật, đình và đền Hội Phụ được Bộ 
Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích lịch 
sử, kiến trúc nghệ thuật quốc gia năm 1996.

Theo VietnamPlus

Đình Lại Đà.
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vận hội trên đất Mỹ này, Trung 
Quốc luôn duy trì thế mạnh thể 
thao của mình, liên tục xếp hạng 
toàn đoàn, trong khoảng thứ 4, 
thứ 3 hay thứ nhì thế giới, chỉ 
một lần duy nhất xếp toàn đoàn 
thứ 11 vào Thế vận hội mùa hè 
Seoul, Hàn Quốc năm 1988 và 
cũng có 1 lần nước này đứng 
nhất toàn đoàn tại Thế vận hội 
mùa hè Bắc Kinh 2008 khi họ là 
chủ nhà. 

Như gần đây nhất, tại Thế vận 
hội mùa hè Tokyo, Nhật Bản 
2022, Trung Quốc với đoàn 406 
VĐV tranh tài, họ đã giành được 
88 HC, trong đó có 33 HC Vàng, 
đứng nhì toàn đoàn. Tính cho 
đến nay, Trung Quốc đã giành 
được tổng cộng 634 HC từ các 
Thế vận hội mùa hè, trong đó có 
đến 262 HC Vàng. Về cơ bản, 
các VĐV Trung Quốc đã giành 
được HC ở hầu hết các bộ môn 
thi đấu tại Thế vận hội mùa hè, 
ngoại trừ có một số môn vẫn 
chưa có HC như 3 môn phối 
hợp, cưỡi ngựa, bóng nước và 
bóng bầu dục. 

Tuy nhiên, dù giành được HC 
nhưng VĐV Trung Quốc không 
mạnh đều ở tất cả các môn thi 
đấu tại Olympic mùa hè mà họ 
rất mạnh ở một số bộ môn như 
nhảy cầu (giành đến 69 HC Thế 
vận hội tính đến thời điểm này, 
trong đó có 40 HC Vàng), cử tạ 
(giành được 54 HC, trong đó có 
31 HC Vàng), thế dục dụng cụ 
(29 HC Vàng trong 72 HC giành 
được), bóng bàn (28 HC Vàng 
trong 53 HC), bắn súng (22 HC 
Vàng trong 56 HC), cầu lông 
(18 HC Vàng trong 41 HC giành 
được), gần đây có bơi (13 HC 
Vàng trong tổng số 48 HC Thế 
vận hội mùa hè).

Tại Thế vận hội mùa hè Paris, 
Pháp 2024, Trung Quốc có một 

lực lượng đông đảo với gần 400 
VĐV tranh tài trong các nội dung 
thi đấu, trong đó bên cạnh việc 
tập trung cho những môn thế 
mạnh của mình, nước này còn 
đang hướng mục tiêu đến những 
bộ môn ít được HC Vàng lâu nay. 

Nhật Bản với những 
tấm HC Vàng Judo
Có mặt tranh tài từ Thế vận 

hội mùa hè Stockholm, Thụy 
Điển 1912, dù lúc đó mới chỉ có 
2 VĐV tham dự và không giành 
được tấm HC nào, tuy nhiên đến 
Thế vận hội mùa hè 1920 tại 
Antwerpen, Bỉ, Nhật Bản đã có 
đoàn 15 VĐV tranh tài và giành 
được 2 HC Bạc. Đến Thế vận 
hội mùa hè Los Angeles 1932 ở 
Mỹ, họ đã có 131 VĐV thi đấu 
và giành đến 18 HC trong đó có 
7 HC Vàng. 

Từ đó đến nay, Nhật Bản đều 
có mặt tại các kỳ Thế vận hội 
mùa hè, chỉ trừ có 2 lần vắng 
mặt vì nhiều lý do vào Thế vận 
hội mùa hè năm 1948 và Thế 
vận hội 1980 ở Moscow, Nga. 
Nước này cũng 4 lần đăng cai 
Thế vận hội, 2 lần Thế vận hội 
mùa hè vào năm 1964 và năm 
2020 đều tại Tokyo; 2 lần Thế 
vận hội mùa đông năm 1972 
tại Sapporo và năm 1998 tại 
Nagono. 

Tính đến nay, Nhật Bản đã 
giành được tổng cộng 439 HC, 
trong đó có đến 142 HC Vàng, 
nhiều nhất trong số HC Vàng 
này là của bộ môn Judo - Nhu 
đạo với 39 HC. Được coi là 
môn võ xuất phát từ Nhật Bản, 
Judo nam có mặt như là một 
môn thể thao tại Thế vận hội 
mùa hè 1964 tại Tokyo khi nước 
này đăng cai. Đến năm 1988, 
Thế vận hội mùa hè Seoul - Hàn 
Quốc thì Judo cho VĐV nữ mới 

được đưa vào chương trình 
thi đấu. Cho đến nay, các võ 
sỹ Judo Nhật Bản hầu như rất 
mạnh trên sàn đấu Olympic 
mùa hè.

Tuy nhiên, Nhật Bản tại 
Olympic còn có các môn thể 
thao có thế mạnh khác, đó là 
đấu vật, với 69 HC giành được 
từ Thế vận hội mùa hè, trong 
đó có 32 HC Vàng. Cùng đó 
là thể dục dụng cụ với 98 HC 
giành được, trong đó có 31 HC 
Vàng. Môn bơi Nhật Bản cũng 
từng có các VĐV rất mạnh, 
giành được đến 88 HC, trong 
đó có 22 HC Vàng. Điền kinh 
cũng là một thế mạnh của đội 
tuyển quốc gia này. 

Trong Thế vận hội mùa hè 
Tokyo 2020 vừa rồi, với ưu thế 
chủ nhà nên Nhật Bản đã giành 
được 58 HC, trong đó có 27 HC 
Vàng, đứng thứ 3 toàn đoàn, chỉ 
xếp sau đoàn Mỹ (đứng nhất 
với 113 HC, trong đó có 39 
HC Vàng) và đoàn Trung Quốc 
(với 88 HC, trong đó có 38 HC 
Vàng). 

Tại Thế vận hội mùa hè Paris 
năm nay, Nhật Bản có đến 393 
VĐV tham gia tranh tài, là một 
trong những đoàn có đông VĐV 
tại Thế vận hội (đông nhất là 
đoàn Mỹ với 592 VĐV, sau đó 
đến chủ nhà Pháp với 573 VĐV; 
Australia có 460 VĐV, Đức có 
428 VĐV; Italy có 403 VĐV). 
Mục tiêu của Thể thao Nhật 
kỳ này không chỉ là Judo mà 
các môn có thế mạnh lâu nay 
là họ còn muốn tranh HC trong 
các môn thể thao hiện đại mới 
đưa vào chương trình thi đấu 
Olympic gần đây. 

Hàn Quốc và thế mạnh 
bắn cung 
Hàn Quốc bắt đầu tham gia 

Thể thao châu Á những năm 
gần đây đã có những nỗ lực lớn 
để vươn lên khẳng định mình 
trong các kỳ Thế vận hội mùa 
hè (Summer Olympic Games), 
nổi bật là các quốc gia vùng 
Đông Á với Trung Quốc, Nhật 
Bản, Hàn Quốc. 

VIẾT TRỌNG

Trung Quốc - cường quốc 
thể thao của châu Á
Nếu so với một số quốc gia 

tại châu Á khác, chẳng hạn như 
Ấn Độ (từng tham gia Thế vận 
hội mùa hè đầu tiên từ năm 
1900 tại Paris, Pháp), Nhật 
Bản (tham gia Thế vận hội mùa 
hè từ năm 1912, Stockholm, 
Thụy Điển ) thì Trung Quốc 
đến với Thế vận hội mùa hè 
có muộn hơn, từ năm 1932 tại 
Los Angeles, Mỹ. Tuy nhiên, từ 
năm 1932 đến 1948, đoàn thể 
thao lúc đó của quốc gia này 
còn mang tên là Trung Hoa Dân 
Quốc. Phải đến Thế vận hội 
năm 1952, tại Helsinki, Phần 
Lan, Trung Quốc mới thi đấu 
dưới tên Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa, nhưng năm đó họ 
chỉ đến kịp để thi đấu duy nhất 
1 nội dung. Do nhiều nguyên do 
phải đến năm 1980 họ mới trở 
lại với Thế vận hội, năm đó là 
Thế vận hội mùa đông tại New 
York, Mỹ. Sau đó 4 năm, nước 
này cử vận động viên (VĐV) 
đến Thế vận hội mùa hè 1984 
tại Los Angeles, Mỹ. 

Dù tham gia gần đây nhưng 
với ưu thế về dân số đông và 
một hệ thống đào tạo vận động 
viên được tuyển chọn kỹ, tập 
trung từ nhỏ trong các trường 
thể thao chuyên nghiệp chuyên 
thi đấu giải đỉnh cao nên Trung 
Quốc đã nhanh chóng bắt kịp 
các quốc gia mạnh về thể thao 
lâu đời ở châu Âu và Bắc Mỹ. 
Nước này sau đó còn tiến tới 
việc đăng cai Thế vận hội mùa 
hè 2008 tại Bắc Kinh và Thế vận 
hội mùa đông năm 2022 cũng tại 
Bắc Kinh và hiện nay đây là một 
cường quốc thể thao hàng đầu 
của châu Á và của thế giới với 
một đội tuyển thể thao rất mạnh 
tại các kỳ Olympic. 

Ngay tại lần trở lại tại Thế 
vận hội mùa hè Los Angeles 
1984, đội tuyển Trung Quốc với 
đội hình hùng hậu 216 VĐV 
đã giành được 32 huy chương 
(HC), trong đó có 15 HC Vàng, 
đứng thứ tư toàn đoàn, sau Mỹ, 
Romania và Tây Đức. Từ Thế 

Những nỗ lực của thể thao châu Á 
tại Thế vận hội mùa hè 

Thế vận hội mùa hè từ năm 
1948 tại London, Anh và ngay 
trong năm này đội tuyển quốc 
gia với 50 VĐV, họ đã giành 
được 2 tấm HC Đồng. 

Nhưng rồi suốt những năm 
sau đó, từ 1948 đến Thế vận hội 
mùa hè năm 1972 tại Munich - 
Tây Đức, dù có số VĐV tham 
dự khá đông, họ cũng chỉ giành 
được số ít HC Đồng và HC Bạc, 
chưa vươn tay đến được HC 
Vàng. Chẳng hạn như Thế vận 
hội mùa hè Tokyo 1964, họ có 
đến 154 VĐV tranh tài nhưng 
chỉ giành được 3 tấm HC, trong 
đó có 2 HC Bạc và 1 tấm HC 
Đồng. 

Phải đến Thế vận hội mùa hè 
1976 tại Montreal - Canada, 
với 50 VĐV tranh tài, Hàn 
Quốc giành được 6 HC, trong 
đó có tấm HC Vàng đầu tiên 
trong lịch sử tham gia của 
mình. Sau năm này, Hàn Quốc 
đã liên tục giành được HC 
Vàng từ Thế vận hội mùa hè. 
Trong tổng số 288 HC giành 
được từ năm 1948 đến nay, đã 
có đến 96 HC Vàng, 91 HC 
Bạc. Tại Thế vận hội mùa hè 
Tokyo 2020, họ giành được 20 
HC, trong đó có 6 HC Vàng, 
xếp hạng 16 toàn đoàn thế giới. 

Thế mạnh của Thể thao Hàn 
Quốc chính là bắn cung. Họ 
đã giành đến 43 HC bắn cung 
qua các kỳ Thế vận hội mùa hè, 
trong đó có đến 27 HC Vàng. 
Một môn thế mạnh khác vào 
“hàng quốc hồn quốc túy” của 
Hàn Quốc là Taekwondo, họ 
cũng giành được nhiều HC, 
trong đó có 12 tấm HC Vàng. 
Các môn họ giành nhiều HC 
Vàng nữa tại Thế vận hội mùa 
hè là Judo và vật (đều được 11 
HC Vàng). Tuy nhiên, Thể thao 
Hàn Quốc cũng giành được HC 
Vàng Thế vận hội mùa hè ở các 
môn bắn súng, cầu lông, quyền 
Anh, chạy vượt rào, đấu kiếm, 
bóng bàn... Có thể thấy trong 
danh sách giành HC Vàng Thế 
vận hội mùa hè của Hàn Quốc 
khá đa dạng các môn chứ không 
hẳn nghiêng về các môn mình 
có thế mạnh, nên có thể nói 
rằng thể thao Hàn Quốc (cùng 
với Nhật) phát triển khá toàn 
diện theo mô hình của Mỹ. 

Cũng cần nói rằng, khi mạnh 
về kinh tế, Hàn Quốc đã đầu tư 
nhiều cho cơ sở vật chất sân bãi 
thi đấu để phát triển thể dục thể 
thao trong nước. Nước này từng 
đăng cai thành công 2 kỳ Thế 
vận hội gồm Thế vận hội mùa 
hè Seoul 1988 và Thế vận hội 
mùa đông Pyeongchang 2018. 
Tại Thế vận hội Paris 2024 này, 
Hàn Quốc có 142 VĐV tranh tài 
trong nhiều bộ môn.

Đội bóng đá nam Nhật Bản tranh tài tại Thế vận hội mùa hè Paris, 2024.


	Trang 1,2,10,11
	Xuất trang 4,5,12 lần 3
	Xuất trang 4,5,12 lần 3
	6668
	Trang 1,2,10,11
	Trang 1,2,10,11
	Xuất trang 4,5,12 lần 3

